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SW görüşlerimiz yoktu çe 


Masum mu bu katiller? 


Oral Çalışlar TT 


AFTANCIOĞLU ile son görüşmemizde 
4 Keii kitabını gazetemize armağan 
$ etmiş ve kitabin önsözüyle ilgili fikirlerimi belirtmemi istemişti. Canlı üslubuyla yazdığı önsözü ve kitabın uzunca bir bölümünü hemen o Æ gece okudum. Daha önce gazetemizde de ya- 
$ yınlanan Köroğlu dizisini çok sevmiştim. Fikirlerimi belirtmek için Aydınlık'a ne zaman gelecek diye beklerken ölüm haberini aldık. 
Ümit Kaftancıoğlu o gün gerici bir saldırı- 
(Devamı sayfa 7 sü. 1'de) 


Komandolar Köroğlu yazarı Kaftancıoğlu'nu katlettiler 


Ümüt Kaftancıoğlu 
| “Köroğlu Halktır | 
Halkın sesi, 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m“Dur bakalım ahbap” diye mKaftancıoğlu'nun yanında seslenen iki katil, bulunan 12 yaşındaki Ümit Kaftancıoğlu'nu kızı saldırıdan kurşun yağmuruna tuttu şans eseri kurtuldu 


İSTANBUL (ÖZEL) 
NLU. Köroğlu incelemerisi, yâ ÜN“ Ümit Küftaneroğlu, dün 'sa- 


bah saat 7.45 sularında iki komando tarafından açılan yaylım ateşi s0 nucu öldürüldü. 

Dün sabah, Mecidiyeköy'deki evinden yanında kızı ile birlikte çıkan Kaftancıoğlu, arabasına binmek üzereyken, arkasından "dur bakalım ahbap" diye seslenen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan yaylım ateşi sonucunda birçok kurşun yarası alan Kaftancıoğlu, kaldırıldığı Şişli Çocuk Hastanesinde ameliyata alınırken öldü, Katillerin cinayetten sonra, Çalışır vaziyette bekleyen 34 H 
5818 plakalı mavi bir Renault'a binerek kaçtıkları belirlendi. Görgü tanıkları, arabaya doğru ateş ederek | kaçan komandolardan birinin orta boylu, diğerinin ise uzun boylu zayıf | kişiler olduğunu belirttiler. Saldırı sırasında Kaftancıoğlu'nun yanında bulunan kızı yara almadan kurtuldu 

Yetkililer Kaftancıoğlu'nun en az beşye rinden yaralandığını, o- olay yerinde 9 mm. çapında dokuz boş kovan bulunduğunu söylediler, , 


zar Ümit Kaftancıoğlu | kültür hayatımıza "Köroğlu" destanları derlemesini arma- | gan etti. "Bizim halkın dilin- de, gönlünde, sevgisinde, aşkın- da, isyanında, eğlencesinde, hıncında Köroğlu yaşar"diyordu Kaftancıoğlu. 

Gazetemizde yayınlanan ve | 


t (l (Devamı sayfa 7 sü. 3'de) Yazar Umit Kaftanciogiu o otomobiline binerim katledildi. (F: otoğraf:A YDINLIK) Sum aaa A EE A ENR A KAY 


Carter, ambargoya katılması için Batılı ülkelere baskı yapıyor 


Amerika, İran askeri müdahale ile tehdit etti 


TRT'de prodüktör olarak çalışan Ümit Kaftancıoğlu, daha önce de Profesör Cavit Orhan Tü- 

(Devamı sayfa 7 si. 1'de) 


Türkeş TV'de komando kamplarını inkar etti. Ancak... z Kaftancıoğlu 


Belgeler Türkeş'i Mw müdafa yalanlıyor 


“seservisi $Beni Sadr, ” Irak’ a karşı savaşa 


İran'a karşı uy 
ABD çul “buki hazırız” dedikten Sonra İsrail” e siyasetini bir adım daha ileri götürerek İrani as- karş; iki A ua istedi keri müdahaleyle tehdit etti. ABD Dışişleri Bakanlığının İran'a abluka m, Z 


1935 yılında Kars F 
ilinin Hanak ilçesine bağlı Saskara köyünde doğ- 


IRAN MOSKOVA i uea gede |  OLİMPİYATLARINI ren o Kaftancıoğlu Cıla- | BOYKOT KARARI ALDI 
| 
l 
| 


HABER MERKEZİ 
TV de düzenlenen 

Basın Toplantısı programında Türkeş, komando kampları ile ilgili olarak 10 Ocak 1969 tarihli Hürriyet gazetesin- de çıkan "'komando kampları kurdukları" şeklindeki sözlerini "yanliş aksettirme" olarak açıkladı. Türkeş "Parti olarak komando kampları kurmadıklarını" da söyledi. Türkeş o dönemdeki 


vuz Köy Enstitüsünü, Eğitim Enstitüsü Edebiyat İran İslam Devrim Konseyi, perşembe akşabölümünü bitirdi. İlkokul 


ve ortaokulda öğretmen- 


niyle, İran'ın Moskova Olimpiyatlarına katılma- çimde düşündüğü öne 


Eski genclik 


liderleri tartısıyor 


lik yaptı. Yazılarından sürüldü. 
dolayi soruşturmaya uğ- masını kararlaştırdı. 
rayınca öğretmenlikten 


ayrıldı ve bir süre hukuk Kurulunun da katıldığı öğrenildi. 


Devrim Konseyinin toplantısına Bakanlar Öte yandan Carter'ın 


mı yaptığı toplantıda Afganistan'ın işgali nede- l uygulamayı ciddi bir bi- 
| Ulusal Danışmanı Brze- 
] zinski, ABD'nin, İran 


(Devamı sayfa 7 sü. 3'de) MARE si DEN e ir kiş SER, ve Irak arasındaki muh-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NİMET ARZIK 


Sayın İhsan Doğramacı 


Bir kez daha, uzun tanışıklığıma dayanarak size yazmıştım. Yazıyı, size kim göndermişse, ta Parislere göndermişti. İlgilendiğinize de güvenliyim. 

Anımsatayım: Doktor Bekir Kuru, Hacettepede, bilmem hangi bölümde asistanlık sınavını, birincilikle kazanmıştı. 

Mesleğine yerleşmeğe başlamıştı, Mesleğini seviyordu. Ve bilmem hangi zamandaki, tutumunu gözönüne alarak, Hacettepenin kenetli yönetimi, yüzbir mi, yüz onbir mi imzayla onu reddetmişti... 

Yirmi kişi alınacak olsaydı. asistan olarak her yönetimde belledik: “İş kolaydı" ondokuz asistan alınır, yirmincisi, kapının dışında bırakılırdı, Ama bu birinciydi, birinci... Birinciyi reddedecek yüzonbir imza bulunmuştu... On kadar kişi, bir gencin yaşamına satır indirmemişlerdi, doktor Giyoten'in satırını: Biliyorsunuz, giyotinin mucidi... İsmini öyle bir alete vermek korkunç benim için!... Ama o belki kıvanç duyuyordu. Belki de "trak" diye inen satır, çabukluğunda acıyı yokediyordu... Doktor Giyotenlerin, giyotenlerin psikolojisi incelenmeğe deger!... 

Sayın İhsan Doğramacı, yalnız, o zaman uğradığı işlemden ötürü, ve gazeteye gelen, şakasız resmi idam fermanı belgesinden ötürü, doktor Bekir Kuru'yu, gıyaben tanımıştım, Ne yakınım, ne akrabam, Ne yandaşım, Ne hiç bir şey! O gün uzun bir yazı yazmıştım, çünkü doğuştan, hep yalnızın, terkedilmişin, haksızlık görmüşün merci' sizin yandaşıyım, çubuğumu yakıp keyfetmek yerine, Bu da garip hastalıktır benimki! 

Hep düşündüm... Yüzonbir imzanın, çocukları yok mu?... Onlar hep "uyumlu, uslu, iyi çocuklar mı' diye!... Ot mu bu çocuklar, diye! 

Başkalarının çocukları, galiba, başkalarına çocuk değil, zararlı böcek gibi geliyor,.belki de kuru ot! 

Nitekim, Danıştay benim fikrimdeydi ki, Doktor Bekir Kuru'yu hakettiği yere kavuşturdu. 

Ve ben kara kara düşündüm... 

— Neden kara kara düşündün, o peşinden dilin bir karış, herkesi darılta darılta koştuğun hak, yerine gelmedi mi, diye sorabilirsiniz?... 

Ama, siz sormazsınız Sayın Doğramacı, siz iş yapmış ve insan kumaşıyla hep karşı karşıya gelmiş insansınız... 


Ve sonrası 


Bir "kenetlenmiş" yönetimin karşısmda, haklı çıkmak, tehlikeli bir şeydir diye, düşünüyordum kara kara... Bunu bilesin Doktor Bekir Kuru!... 

Bildi mi bilmedi mi bilemem, ama şimdi Bekir Kuru Ankara dışında... Bir ihbar olmuş. Derler ki, ihbar, yüksekten gelmiş. Yüksek neresiyse. Önce gözaltına alınmış bir arkadaşı doktorla, sonra, adresi yok diye Ankara dışına gönderilmiş... 

Gönderenlere, haksız denemez. 
Huzur ve güvenlilik bakımından bazen böyle önlemlere zorunlu kalır, emir ve kumanda mevkiinde olan, İsteyerek de yapmaz!... 

Geçmişe dönelim, Hataları, tek 


27 Mays'tan hemen sonraydı, 
Öyle zamanlarda, ihbar furyası başlar. Tenhada yazılan, bir sürü öç alma mektubu, postalanır baştakilere. Başlangıçta, baştakiler ciddiye alırlar. Sonra, bunalırlar. Sonra işin 
içinden çıkamazlar, Ben bunu 12 
Mart'ta da gördüm, şimdi de görüyorum: (Ama yakılmadı mektuplar 
12 Mart'ta!..) 

Çuvallarla ihbar mektubu birikmişti, Ankara Valiliğinde. Çuvallarca. Kağıt kıtlığında fabrika işletilebilirdi bu kadar kağıtla! 

Bir gün zamanın, Ankara kumandanı Cemal Madanoğlu en sağlıklı. kararını verdi: 

— Yakın şu mektupları! 

Ve, yazanların vicdanlarına benzeyen mektuplar çıra gibi yandılar, çıradan azcık daha fazla direne direne... 

Sayın İhsan Doğramacı, görevlilerin bu işte, günahları yok. Bu Bekir Kuru meselesinde, kim bilir, kim 'ne yazmış, demiyorum... Kim ne demiş ve inandırmıştır, diyorum... 
(Oldukça deneyliyim!) 

Bekir Kuru ve arkadaşı doktor Metin, göz altında, iyi muamele edilmiştir, Ne gururları, ne vücutları zedelenmiştir. Yalnız, adresi olmadığı için Ankara dışına çıkarılmıştır birincisi... 

Gelin ona bir adres verelim. Hacettepe profesörlerinden hiç olmazsa fikrime katılacak iki düzine çıkar değil mi?... Çıkacağına güvenliyim. 

— Hâlâ mı güvenlisin?... 

— Hâlâ! 

Gelin, Doktor Bekir Kuru'ya sahip çıkalım, Sayın Doğramacı. 
Doktor dediğiniz, öyle hamam böceği gibi üremiyor... Yıllar gerekiyor, bir doktora, doktor demek için... 

O Hacettepenin yönetimine karşm, Danıştay kararıyla, birincilikle hakettiği, mevkiye, gelip oturunca, bir gün bana, Sayın Fikret Ekinci'nin, söylediği sözleri anımsamıştm. 

“İstersen, politikacılarla bozuş ama, yönetimlerle bozuşma... Onlarlaiyi geçin..." 

Sayın Doğramacı, bunca akıllı uslu sözden sonra, izin verin bir gene Nimet Arzık'lığıma döneyim, (sıkıldım!) 

— Ne yani? Çocuk, aman, hocalarım, aman hacılarım, ben ettim, siz etmeyin, bütün geleceğim, sizin iki dudağınız arasında, bana acıyın mı demeliydi?... 

Hadi be siz de!.... 

— Hadi be siz de, demek kolay Nimet Arzık'cığım, ama insan, gelişmekte olan bir toplumda, ne istediğini sıkı sıkı bilmeli ve adımını saat kurar gibi ona göre kurmalı... 
Eğer insanın bir amacı varsa... Sırtının ikibuçuk eklemini, bir parmakçık eğmiş kime ne gam ve ne yazar?.... 

— Evet haklısınız... O zaman belki, kimse onu ihbar etmezdi ve bir adresi" çoktan olurdu. 

Sayın İhsan Doğramacı, ilginizi, yardımınızı, sevecenliğinizi, beklemek, benim de hakkım, doktor Bekir Kuru'nun da... 

— Şimdi, kocca Hacettepe birliğini karşına mı alıyorsun?... 

— Şenlikleri bilir... Sonra neden 


dd, 
Eski genç liderleri 


lik 


ODTÜ eski Sosyalist 
Fikir Kulübü kurucularından 


Ercan 


Enç: 


Ercan Enç 1965 yılında ODTÜ Sosyalist 
Fikir Kulübünün ku: 
rucuları arasında yer aldı. 1965-1969 döneminde çeşitli gençlik hareketlerine önderlik etti. 1960'tan başlayarak uzun yıllar TİP Sakaryz Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 

1970 yılından sonra Proleter Devrimci Aydınlık ve İşçi- 
Köylü saflarında mücadelesini (o sürdürdü. 
12 Mart döneminde 
çeşitli davalardan yargılanarak hapis yattı. 
Halen AİTİA Bankacilik ve Sigortacılık Yüksek Okulunda asistan olarak çalışıvor. 


"O zamanki gençlik mücadelesi yurtseverlik ve demokrasi temelinde kitlesel bir hareketti” 


Sayın Ercan Enç, 1965 
yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ilk Sosyalist Fikir Kulübünün kurucularındansınız. 
Daha sonra da gençlik mücadelesi içinde yer aldınız. O dönemde genç lik mücadelesinin esas yönü neydi? 

—Bu konuda Sayın 
Demirel'in ve Emniyet 
Genel Müdürü Rafet Küçüktiryaki'nin görüşleri- ne katılmadığımı belirtmek isterim. O zamanki gençlik mücadelesi gerçekten yurtseverlik ve 


demokrasi temelinde yükselmiş o hareketlerdi. 
Kitlesel bir karaktere sahipti. 

Gençlik, demokrasiyi sadece savunmuyordu, 


uyguluyordu da. Bir örnek vermek isterim, 1970' lere gelinceye kadar OD-TÜ'de 4 gençlik derneği vardı. Sosyalist Fikir Kulübü, Sosyal Demok- 


Düşünce Kulübü. O zaman MHP ile MSP ayrılmamıştı. Bu dernek AP ve MSP'yi de içinde barındırıyordu. Bu üç kulüp bir barakada yanyanaydı. Saldırı, dayak, dövme olmazdı. Açık oturumlarda, forumlarda, çeşitli toplantılarda her kulüpten temsilci serbestçe konuşurdu. Görüşlerini ortaya koyar, kendi propagandasını o özgürce yapardı. O zaman doğrularıyla yanlışlarıyla fikirler vardı ve bunlar açıklanabiliyordu. 
Fikirle kaba kuvvet birarada yürümez. O zamanlarda da Başbakan olan Demirel'in bir sözünü hatırlatmak isterim. 
“Yollar yürümekle aşınmaz”. Gerçekten de yollar yürümekle aşınmıyordu. Kitleler sokaktaydı. Yürüyüş, miting, gös- 


çizgililiği bir yana, eski dostum karşıma  alıyormuşum?... Onlar Madanoğlu Paşa, gözümün önüne ihbar etmemişlerdir ki?... Veya ongedi... lardan biri!... Eeeee?.... 


rasi Dernekleri ve Hür teri her şey vardı. Ve 


ODTÜ Öğrenci Birliği eski yöneticilerinden 
Vahit Ertöz Suiçmez 


o "Genin amaci 5 
daha uygar ve daha çağdaş bir toplum düzeniydi” 


—Sayın Suiçmez, Başbakan Demirel yaptığı bazı konuşmalarda 1970 öncesi gençlik hareketleriyle anarşizmin başladığını ileri sürdü. Bu görüş son olarak TV'de eski Emniyet Genel Müdürü tarafından da tekrarlandı. Bu görüşleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

—Aslında Sayın Demirel'in bu değerlendirmesi tek yönlü bir yorumdur, 1968'li yıllarda 
gençlik hareketinin temel amaç ve yönelişi 1961 
Anayasasına ve özellikle Anayasanın 10. maddesi ile de öngörülen daha uygar ve daha çağdaş bir toplum düzenine ulaşmaktı. Kaldı ki o günlerde dünyanın demokrasi ile yönetilen ülkelerinde gençliğin toplumsal talepleri o ülkelerde de ortaya çıkmıştı. 

Türkiye'deki çelişki gençliğin bu haklı taleplerinin o günkü siyasal iktidarlar tarafından önemsenmemiş olmasındandır. 

Aslında Anayasanın amaçlarına yönelik bu taleplerin Anayasayı değiştirmek isteyenlere bir gerekçe olarak kullanılmak istenmesi de günümüz- 


HALKIN SESİ 


ZONGULDAK 
EREĞLİ 


SOSYAL SİGORTALAR KURUMU OKMEYDANI HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN 


Hastanemizin ihtiyacı bulunan 47 kalem yaş sebze ve meyve 4.4.1980 tarihinde ihale edilmediğinden, yeniden 28.4.1980 günü saat 15,00 de kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 


1. Yaş sebze ve meyveye ait idari ve evsaf şartnameleri mesai saatleri içinde Hastanemiz Malzeme Şefliğinden, bedelsiz temin edilebilir, 

2. 47 kalem yaş sebze ve meyvenin ihalesine ait geçici teminat 220.318 TL sıdır. 

3. İstekliler grupların tümüne veya kalemlerine ayrı ayrı teklif verebilirler, 


4. İstekliler, idari şartnamenin esasları gereğince hazırlayacakları kapalı zarfları İstanbul Ticaret Odasından aldıkları yeterlilik belgesiyle birlikte ihale günü saat 14,00'e kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır. 

5. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

6, Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp, yapmamak- ta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

(Basın: 13290-377) 


DZ. TEK. MLZ. SAT. AL. KOMS. BAŞKANI 
1. Müteahhit Nam-ı hesabına 250 Top 4"luk 15 mt. boyunda Kauçuklu Rekorsuz Hortum satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1.411.237,50 TL olup geçici teminatı 42.338,00 TL.dır. Şartnamesi Kasımpaşa'daki Komisyonu- 


muzda ve Ankara ve İzmir Levazım Amirliklerinde görülebilir. 
2. Açık eksiltmesi 28 Nisan 1980 günü (Pazartesi) saat 11.00'de Kasımpaşa'daki Komisyonumuzda yapılacağından isteklilerin belirtilen gün ve saatte 


komisyonumuzda hazır bulunmalarını. 
(Basın: 13016-374) 


Size, benim için hem çok acı hemde gerçek bir olay yazacağım. 

Ordu'nun Gölköy kazasında doğdum. Bugüne 


payi 
Kimlik formu 


Tuncelili ve Karslı öğrenciler baskı altında tutulmakta 


Demirel hükümeti- nin başa gelmesiyle birlikte, bütün okullar- da sindirme harekatı başladı. Erzincan Lisesinde de değiştirilen okul idaresi, devrimci ve ilerici öğrencileri sindirmek için elinden gelen tüm imkanları kullanmaktadır 

Erzıncan Lisesinde 
"kimlik formu"' adı altında öğrencilere verilen fişler mecburi olarak doldurulmakta. Amaç, özellikle Tunceli- 


kadar 21 vilayet gezdim. 
Sonunda Kdz. Ereğli Kömür İşletmelerinde çalışmaya başladım halen de çalışıyorum. Burada ev- 


adı altında 


Kars yöresinden öğrenciler varsa sürekli baskı altında tutumaktır. Nitekim öyle yavılmakta. Böylece 
MHP'li komandolar hakim olmadıkları tek okul olan lisemizde bir işgalin kurulması için çaba sarfetmektedirler. 

Bu durumu kamuoyuna duyurmayı görev biliyoruz. 

Erzincan Lisesinden öğrenciler 


hiç bir anarşi ve teröre rastlanmıyordu. Çok enteresandır, esasen enteresan değil tabii, OD-TÜ'de 4-5 bin öğrenci- 


nin katıldığı seçimler yapılırdı. Bu seçimlerde herkes kendi görüşünü 


serbestçe savunurdu. AP' 
li gençler ve şimdi MHP ve MSP çevresinde toplananlar, o zaman “Anadolu Grubu" olarak seçimlere katılırlardı. Onlar, katıldıkları her seçimde en fazla 110-120 oy alırlardı, daha yüksek olmazdı. İşte o demokrasi ortamında, fikirlerin serbestçe açıklandığı ortamda, bunlar da güç toplayamazlardı, oy alamazlardı. 

İkinci olarak gençlik mücadelesinin yurtseverlik yönü üzerinde dur- 


mak istiyorum. 
O zaman gençliğin talepleri neydi? Ülke 


menfaatlerinin korunması, milli ekonominin güçlenmesi. 1965 senesinde ODTÜ'de Sosyalist Fikir Kulübü olarak petrollerin o millileştirilme- si için Petrol Ofisinde benzin satışı yapmıştık. 
Bu sembolik bir hareketti. Ataş, İpraş gibi rafinerilerin millileştirilmesini istiyorduk. Türkiye'nin siyasi: bağımsızlığı savunuluyordu. 

Sonra 6.Filo; milli egemenliğin savunulmasıyla ilgili gösterilerdi. 
Milli petrol gibi madenler, milli sanayi, yabancı sermayeye karşı milli ekonominin güçlendirilmesi, o gençliğin mücadele konuları idi. 

Görülüyor ki, bağımsızlığın, devlet egemenliğinin, milli ekonominin güçlendirilmesi noktasın- daki mücadelelerin dış kaynaklı olması müm- 


Ertoz Vahit Suiçmez 1970 öncesi VDTÜ' de öğrenci iken Öğrenci Birliğinde yöneticilik yapmıştı, Halen CHP Trabzon Millet- 


vekili, 


de gerçekten düşündürücüdür. 

Kuşkusuz o dönemde demokrasiye inançlı ve demokrasinin getirdiği özgürlük ortamından yararlanarak toplumun beklentilerini gündeme getiren gençlik hareketlerinin içerisine sızmak isteyenler ve gençliği demokratik ve Ataüirkçü çizgisinden saptırmak isteyen davranışlar olmuş olabilir. Bu durum tüm gençliğin hedef alınarak suçlanmasına neden sayılmamalıdır. Ve bu gerekçelerle burjuvazinin demokrasiden vazgeçme taleplerine gerek- 


çe hazırlanmamalıdır. 


lendim, Aradan 10 ay geçti karım hamile oldu, bu vesile ile hastalandı eli ve vücudu şişti. Bunun üzerine Kandilli Dispanserine götürdüm. Buradan 
Kdz. Ereğli SSK Hastanesine sevk ettiler, oraya götürdüm Burada 6 adet hapı kağıt içerisine sararak verdiler ve perhis tutmasını söylediler. Verdikleri hapların ne hapı olduğunu bilmiyorum. Bir hafta sonra kontrol edeceklerini ve hastanede söylediler.Dört şişe serum verdiler serumlar bittikten sonra taburcu ettiler. Tansiyonun normala döndüğünü de söylediler. 


Karım çocuk karnım- da oynamıyor dediği zaman doktor Ayşe İlhan 
Sünbül ve Canan Ergün ve ebeler çocuğun canlı olduğunu söylüyorlardı. 
Karım taburcu olduktan 
2 gün sonra evde tekrar 
sancılanmaya başladı. 
Tekrar hastaneye götür- 


ÇOCUĞUM öLü DOĞDU 


düm. Hastanede henüz doğum zamanı gelmediğini söylediler. Tekrar sancılar başlayınca bu defa doğum olduğunu söylediler. Ve doğum oldu, çocuk ölü doğdu. Bu sefer de çocuğun 1 ay önce öldüğünü söylediler, Bunun üzerine ben, hepinizi şikayet edeceğim madem çocuk 1 ay önce ölmüş neden bunu anlamadınız ve çaresine bakmadınız dedim. Bunun üzerine bana verdikleri cevap şu oldu. "Bir daha buraya düşmezsen şikayet et" dediler. 


Bunu sizlere yazıyorum. Soruyorum bu doktorlar diplomalarını paraylamı aldılar, Bu ebeler de aynı şekilde mi para vererek diploma aldılar, bunlar hiç okumadılar mı? Bütün yetkililerden soruyorum. 


Selamlar, saygılar. 


Salih KILAVUZ 


kün değildir. 

Bunun dışında gençlik, emekçi halk yığınlarının talepleri doğrultusundaki o mücadelelere de katılıyordu. Tütün, pamuk, çay  üreticilerinin taban fiyatının yükseltilmesi için yürüttüğü mücadeleler, köylülerin toprak talebi vs. bütün bu taleplere gençlik sahip çıkıyordu. Gençlik, gerçekten kitlelere dayanan, kitlelerin menfaatini savunan mücadelelerin içinde yer almışt © zamankı gençlik mücadelesinin hedeflerinden biri de eğitimin demokratikleşmesi idi. Bu şu açıdan önemli, demokrasi olmadan bilim gelişemez. O zamanlar sanıldığının tersine gençliğin meselesi kolay sınif geçmek değil, eğitim seviyesinin yükseltilmesi noktasında bir mücadele yürütülüyordu. 

Öğrencilerin ucuz kitap, yurt, kredi talepleri eğitimin ve bilimin ilerlemesinden bağımsız düşünülemez, Bilimin gelişmesi onu öğrenme şartlarının. kolaylaştırılmasıyla yakından. ilgili- 
"dir Yine öğrencilerin yurt ve dünya gerçeklerinin öğretilmesi talepleri de ülkemizde bilimin ge~. 
lişmesinden bağımsız düşünülemez. 


10'ten sonraki gelişmeler 

70'ten sonraki gelişmelere dikkat çekmek istiyorum, Kitlelerin yükselen mücadelesini bastırmada Demirel MHP' 
yi ve Ülkü Ocaklarını kullanmak istedi. Esasında daha öncelerden de çeşitli miting ve toplantılara AP himayesinde taşlı sopalı saldırılar oluyordu. 

69-70'lerde artık, 
MHP'nin kamplarında yetişmiş komandoların silahlı saldırıları başlıyor. Bu saldırılarla birlikte, gençlik içinde bir avuçluk bir kesimin düello mantığına girerek, maceracı bir çizgi izleyerek, bu saldırıları göğüslemeye çalıştıklarını görüyoruz. Guevera, Marigella vs. gibi fokoculuk adı altında maceracı ve terörcü fikirlerin gençliğe şırınga edilme- ye çalışıldığını da görüyoruz. 

Sol kesim içinde maceracı fikirleri savunucu bir grup bir yandan kendilerini geniş gençlik kitlesinden o koparırken, bir yandan da gençlik kitlesinin o mücadelesinin önünü kapıyor ve geriletiyordu. 

Bu gelişmeler sonucudur ki, bugün anarşi ve terör tamamen dış mihraklıdır. Yönetilmesi ve yönlendirilmesi açısından dış mihraklıdır. Dış mihrakın adı da bellidir. 
Rusya'dır, Yalnız Rusya anarşi ve terörün bir kaynağıdır. Anarşi ve terör iki kutupludur. Kutbun bir tanesi Rusya' 
dır. Diğeri ise, İpekçileri, Bedrettin Cömertleri, Doğan Özleri katleden, Maraş katliamını uygulayan faşist komandolar ve onların arkasındaki bazı karanlık güçlerdir. 


YARIN: Erkin Topkaya ve Ömer Güven 


Aydınlık 


Olur böyle vak' alar! 


Turizm mevsimini açan Meclisimiz , bir süredir turlayıp duruyor. 

Her Meclis-tur hazineye yaklaşık 3 
milyon liraya mal oluyor. 

Bu hesaba göre, yeni Cumhurbaşkanını seçebilmek için yapılan turlara şu ana kadar 90 milyon lira sarfetmişiz. 

Kimbilir bu gidişle daha kaç milyon lira sarfedeceğiz. 

Peki harcanan bunca paradan ve bunca zamandan sonra; AP içindeki MHP'lilerin 
“koca reisi" Saadettin Bilgiç'i ya da 12 
Mart'ın işkencecisi Faik Türünü mü Cumhurbaşkanı seçeceğiz? 

Dedik ya, Mecliste turlar durmadan dönüyor, dönüyor... 

Döne, döne de bazılarının(!) başı dönüyor. 

Başı dönen bu kişiler, kendilerini Cumhurbaşkanlığına layık görüyor. 

Eğer Saadettin Bilgiç gibi bir MHP 'liyi, Faik Türün gibi bir işkenceciyi Cumhurbaşkanı seçecek idiysek, bunca parayı ve bunca zamanı boşu boşuna niçin harcadık? 

İllede bir MHP'liyi Cumhurbaşkanı yapmak istiyorsak, Mecliste bir sınav açardık. 

Bütün parlamenterlerimize | ırkçılık, Turancılık, 9 Işık üzerine sorular sorardık. 

Sonunda da bu sınavı kazananı Cumhurbaşkanı yapardık! 

Yok eğer, illede bir işkenceciyi Cumhurbaşkanı yapmak istiyorsak, o zaman da "'işkence"'üzerine bir yarışma açardık. 

CIA ajanlarından da bir yarışma jürisi kurardık. 

Her parlamentere de, hapishanelerdeki devrimciler üzerinde işkenceler yaptırırdık. 

En iyi işkence yapan parlamenteri de 


Cumhurbaşkanı seçip, Çankaya'ya yollardık! 

Hiç olmazsa 22 Marttan bu yana bunca zamanı ve bunca parayı boşu boşuna harcamış olmazdık. 

Haksız mıyız? 

Velhasıl, Saadettin Bilgiç'in de,Faık Türün'ün de değil Cumhurbaşkanı olmalarını, Cumhurbaşkanlığına aday olmalarını bile endişeyle karşılamaktayız. 

Hele, hele halk tarafından seçilmeyen ve Demirel'in kontenjanından Parlamentoya giren Faik Türün'ün, o çatı altında bulunmasını dahi sakıncalı bulmaktayız. 

Ama, maalesef bizde olur böyle vak'alar... 

İşkencecileri milletvekili de, Cumhurbaşkanı namzedi de yaparlar! 
Ancak Cumhurbaşkanı 

mi? 
Yapabilirler mi sahi? 


yapabilirler 


İLAN 
ÖSKÜDAR 3. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN Dosya No: 1979/981 

Davacı Mehmet Göksal vekili Av. Şerafettin Yenen tarafından davalılar Hasret Ceylan ve Yaşar Deniz a-Yk açan tazminat davasının yapılan duruşmasında: 

DavaMlardan Yaşar Deniz'in İstanbul Büyükçekmece Atatürk Cad. No. 15'deki adresine gönderilen tebligatin bila tebliğ lade edildiği ve bunun üzerine yaptırılan zabita tahkikatında da adresinin tesbit edilemediğinden davalı Yaşar Deniz'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla davalı Yaşar Deniz'in duruşmanın talik edildiği 2.5.1980 günü saat 10.55'te bizzat mahkememizde hazir bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 1.4.1980, 

(Basın: 2665-375) 


SOLDAN SAĞA- 1) Film 

çekme makinası (çoğul) - 

Bizmutun simgesi 2) Hazır - Yoketme 3) Bir erkek ismi - Hammaddeleri 

işlenmişi duruma getirmek için uygulanan işlemlerin ve araçların tü- 

mü 4) TERSİ bir erkek ismi - Temel gıda maddelerinden - Doğu'da bir ilimiz 5) Azerbaycan Türklerinden olan kimse 6) TERSİ bir uzvumuz TERSİ sıvı - Çocuk doğurtan kadın 7) Sıcakla soğuk arası - Hayvan yakalama işi - Bir şeyin iki kenarından aynı uzaklikta bulunan bölüm 8) Köpekdişleri olmayan ve kesici dişleri iyi gelişmiş memelilere verilen genel ad - Damarlarımızda dolaşan. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA- 1) Işıksız yer 2) Duadan sonra söylenen, bir söz - Bir emir 3) Sicilya'dan kaynaklanan uluslararası bir kaçakçılık örgütü - TERSİ bir soru eki 4) TERSİ göterişsiz - Bir sayı 5) Geri çevirme: Bir ajansımızın simgesi 6) TERSİ bazı kimselerde güldüğü zaman yanaklarda beliren çukur 7) Altalta yazılan şeylerin topu - Bir bağlaç 8) Üye - Bir nota 9) Nazım Hikmet'in soyadı - Bir erkek isminin kısaca söylenişi 10) Yanardağların püskürttüklerinden - Güç 11) Açıklama, bildirme - Uzaklık bildiren bir sözcük 12) Vahşi hayvan barınağı - Eski otellere verilen ad. 


12 Nisan 1980 


BATININ ETKiLi KAL 


ERLENDİRİYOR 


MLERİ İRAN”DAKİ GELİŞMELERİ DE 


Amerikalı yazar 


James Reston'un yorumu: 


"İran buhranı: 
Carter ve müttefikleri 


Amerikan "Herald Tribune" gazetesinin 10 Nisan 
1980 tarihli sayısında James Reston'un "İran Buhranı: Carter ve Müttefikleri"' başlıklı bir yorumu yayınlandı. Reston yazısına şöyle başlıyor: 

“Başkan Carter, yeniden seçilme stratejisi siyaseti 


(4 


M"'Carter, Tahran'daki ılımlıları bir yana itti ve Batı MM ittifakını daha da bölecek eylemlere girişti." 


Deng Siaoping 


ile dış siyaseti arasında gerçekten sıkışıp kaldı. Car- 


B Rehinelerin geçen haftaya göre daha emniyette 


ter, içerde seçmenlere nistan konusunda ne 


yönelik olarak İran veya Afga- kadar harekete geçerse, mütte- 


fiklerinden daha az destek alıyor gibi gözüküyor." 


"Carter'ın İran'a karşı aldığı diplomatik ve ticaret 


yaptırımları onun açmazını da gösteriyor." 


ABD Başkanının İran' 
la diplomatik ilişkileri ve ticareti kesmesinin pratikte hiç bir anlamı olmadığını belirten Reston, bu karârların Başkana ancak kısa vadede bir yarar sağlayacağını öne sürüyor. Reston devamla şöyle yazıyor: 

"Carter, İran'a biraz da kendi isteği dışında saldırdı. Amerikan halkının ekonomik konularda- ki kaygılarını tekrar İran' daki Ayetullah'a ve Afganistan'daki Ruslara çevirdi ki, Amerikan halkı bu konularda kendisini destekliyor. 


“Fakat çok geçmeden yaptırımlar gerçeği daha da büyük meseleler yaratacaktır. Tahran'ı ödün vermeye yanaştıracağına, tehditleriyle belki de Tahran'dakileri daha fazla bir araya getirdi." 

Reston daha sonra ticari yönden Moskova'ya ve İran'a bağımlılıkları yüzünden Batılı müttefiklerinin ABD'yi desteklemediğini anlatıyor. 


ABD'deki önseçimlerin sonuna doğru İran ve Afganistan meselelerinin çözülememesinin Carter'ı daha da güç durumda bırakacağını belirten Reston, Carter'ın önündeki sorunları şöyle sıralıyor: 

“Carter, o rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için diğer eylemlerde ısrar edecek midir? 
Bir deniz ablukasına ya da Avrupa ve Japonya'ya giden petrol yollarını mayınlamaya girişecek midir? Bu durumda, ABD 'ablukasının baş kurbanları olan rehinelerin ve müttefiklerin durumu ne olacaktır? 

"Başka meseleler de var. Tahran'da dolaşan hizipler, herşeye ve kendileri dahil herkese meydan okuyarak devleti açıkça zayıflatıyor, ve I- 


rak'a karşı düşmanlığı körüklüyorlar. 
"İran-Irak sınırında 


büyük bir karışıklık var, ABD'nin İran'a deniz ablukası uygulaması halinde Irak'ın İran'ı istila edeceği ve bu karışıklıkta bu trajik ülkenin bütün bölünmüş hiziplerinin devleti parçalayacağı şeklinde pek de akıldışı sayılmayacak (o spekülasyonlar yapılıyor. 

"Bu durumda, Ruslarn İran komünistlerinin yardım çağrılanna tepki 


göstermeyeceğini kimse düşünemez. 
"Carter o Tahran'dak 


ılımlıları hir yana itmiş ve Batı ittifâkını bugünden daha fazla bölecek eylemlere girişmiştir. 

“"Rehinelere gelince onların geçen haftaya göre daha emniyette ya da kurtuluşa daha yakın olduğunu düşünmek güçtür." 


Güvenlik Konseyi, 
Zambiya” ya 
Güney Afrika 


saldırısını görüşüyor 


NEW YORK 
Zambiya'nın başvuru- su üzerine BM Güvenlik Konseyi, Güney Afrika askeri birliklerinin Zambiya'ya yaptığı saldırıyı 


görüşüyor. 
Namibya'da üslenen 
Güney Afrika uçakları 


geçtiğimiz günlerde Zambiya topraklarına hava akınları yaparak birçok bölgeyi bombalamıştı. 
© Zambiya, Güney Afrikalı askerlerin ülkeden çıkmasını ve Güney Afrika'nın saldırılara son vermesini istiyor. à 

Öte yandan Naniibya' 
nın bağımsızlığı için mücadele eden SWAPO (Güneybatı Afrika Halk Örgütü) Başkanı Sam Njomo, kurtuluştan sonra, ülkede beyazların kalabileceğini belirtti, 


ya da kurtuluşa daha yakın olduğunu düşünmek 


güç tür. 


Íran, Amerikalı şeytana karşı herkesle birleşebilir 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Fransız "'Le Monde" gazetesi, 9 Nisan 1980 tarihli saysında, "Rizikolu manevra" başlığı ile bir başyazı yayınladı. Yazının bazı bölümlerini yayınlıyoruz. 


Ne olursa olsun, yeni 
İran ABD krizi Tahran rejiminin radikal kanadını, yani İran'daki ''Sürekli Devrim” taraftarlarını güçlendirecek. Irak ile olan çatışmalar da, ki askeri bir çatışmaya yol açabilir, yine bu kanadı güçlendiriyor. 


İran Devlet Başkanı, 
ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmaması vaadi karşılığında rehineleri hükümete devretme konusunda yetkilerini kullanacaku 

Devrim Konseyinin, 
Ayetullah Behesti önderliğindeki "Sert"' unsurları Beni Sadr'ın bu tasarısını suya düşürdü. 


Önümüzdeki dönemde de Beheşti'nin Partisi büyük bir ihtimalle İran Parlamentosunda hakimiyet sağlayarak Devlet Başkanının eylem özgürlüğünü kısıtlayacak. 


Washington'un anki ekonomik önlemler, 

ran'ın en katı yöneticileri tarafından yararlı olarak değerlendiriliyor, Çünkü bu görüşe göre ekonomik yaptırımlar, İran'ın daha bağımsız bir ekonomiye kavuşmasına hizmet edecek. Fakat bu yaptırımlar, ancak Avrupa'nın 
ABD ile anlaşması sayesinde etkili olabilir, O zaman İran için, başta SS- 


İran Devlet Başkanı, Batının, güçlü müttefikini 


ikna etmesini istedi. 


İtaiyan “L”Espresso” dergisine bir demeç veren 


Beni Sadr: 
"ABD tehditleri her zamanki gibi blöftür” 


İtalya'da yayınlanan haftalık L'espresso’ dergisi, İran Devlet Başkanı Abdülhasan Beni Sadr'la bir görüşme yaptı. ABD'nin İran'la diplomatik ilişkilerini kesmesinden sonra Beni Sadr la ilk kez kendilerinin görüştüğünü iler süren dergi yöneticileri görüşmenin özetini basına da- 


ğıttılar. 


Beni Sadr bu görüşmede, "Elimden gelen herşeyi yaptıktan sonra rehineler konusuna karışamayacağını ve daha fazla karışmak da iste- 


mediğini" söyledi. 


Beni Sadr, "Eğer Carter bunu anlamıyor ve 


buhranı 


bir süper devletin geleneksel siyaset 


yöntemleriyle çözebileceğine inanıyorsa, suç 


benim değil"' dedi. 


Beni Sadr daha sonra şunları söyledi: "Amerikan tehditleri her zamanki gibi blöftür. Bence „bir saldırı olmayacak. Bu yüzden bu temelde bir “varsayımda bulunmak gereksizdir. Şu anda rehinelerin hayatı güven altındadır. Bundan yüzde 


yüz eminim," 


Beni Sadr sözlerine devamla, "Balı'nın gerçekten savaştan korkuyorsa, halkımızın iradesi 


ve milli onuruna saygı göstermesi gere 


iği ko- 


nusunda güçlü mültefikini ikna etmek iÇin mü- 


dahale etmelidir" dedi 


"Rizikolu manevra” adlı başyazıdan 


Avrupa, ABD'nin 


yaptırımlarına katılırsa, İran için SSCB'den başka seçenek 


kalmaz. 


Yeni İran-ABD krizi, Tahran 


rejiminin oBeheşti güçlendiriyor. 


Tahran'da günün kaybeden 


adamı Beni Sadr. 


DENG:”ABD'NİN 
İRAN'LA İLİŞKİLERİNİ 
KESMESİ SOVYETLERE 

YARADI 


(PEKİN (AA) 

Çin Başbakan Yardımcısı 
Deng Siaoping, ABD'nin İran' la ilişkileri kesmesinin, dünyanın gözlerini Afgan istilasından Basra Körfezine çekerek Sovyetler Birliği'ne yarar sağlayacağını belirtti. 

İran'ın Amerikalı rehineleri bırakmamasının Başkan Carter'i güç duruma soktuğunu ve başka bir seçenek bırakmadığını anlayışla karşıladığını ifade eden Deng, "Bu kararın sonucunu ise bekleyip görecektir" dedi. 

Çin-ABD ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Deng, bununla birlikte, İran konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu sözlerine ekledi. 

Çin lideri, Sovyetler Birliği" nin yayılma siyasetini şiddetle eleştirmekle birlikte, Çin-Sovyet ilişkilerini normalleştirme- ye yönelik görüşmelerin uygun bir zamanda yeniden başlayabileceğini söyledi. 


kanadını 


CB olmak üzere "'Sosyalist Kamp "m sanayileşmiş ülkelerinden başka seçenek kalmıyor. 


Daha önce Nasır'ın da yaptığı gibi, İmam Homeyni birkaç gün önce "Uluslararası Komünizme" karşı düşmanca bir tutum takınmasına rağmen, Amerikalı ''Büyük Şeytan"'a karşı İran' 
la birleşebilecek olan bütin güçlerle, ideolojik ve siyasi anlaşmazlıkları duymazlıktan gelerek, ittifak kurabilir. 


Çin-Sovyet anlaşmasının süresi doldu 


MOSKOVA 
Çin ile Sovyetler Birliği arasında 30 yıl önce imzalanan "Barış, ittifak ve karşılıklı yardım" anlaşmasının süresi cuma günü sona erdi. Bir yıl önce Çin, sözkonusu antlaşmayı yenilemeyeceğini açıklamış, Sovyetler Birliği ise bu kararı "anlamsız ve sosyalizme ihanet" olarak nitelemişti. 
Bununla birlikte birkaç gün önce, Sovyet resmi yayın organı "'Pravda" gazetesi Çin'i "Sovyet karşıtı" olmakla suçlarken diğer yandan da uzlaşma ve sorunları görüşmeler yoluyla çözümleme çağrısı yaptı. 


İki devlet arasında ilişkileri o normalleştirme ve ilişkilerde yasal dayanak teşkil edecek bir belgenin imzalanması için geçen yaz başlayan görüşmelerden bu güne kadar hiç bir sonuç alınamadı. ` 


Gromyko, 
Fransa' ya gidecek 


PFAKıs (AA) 
Sovyetler Birliği Dışişteri Bakanı Andrei Gromyko'nun 22-24 Nisan tarihleri arasında Fransa'ya resmi bir ziyarette bulunacağı açıklandı. 
Gromyko'nun Fransa'yı ziyaret etmesi aylarca önce kararlaştırılmış, ancak bazı gözlemciler Afganistan'a Sovyet müdahalesinin ardından bu ziyaretin iptal edilebileceği yolunda tahminde bulunmuşlardı. 


Hükümet kaynakları, Gromyko'nun ziyareti konusunda ayrıntılı bir açıklama yapmadı. . Bilindiği | gibi, Gromyko'nun ziyaretinden bir hafta sonra Dogu ve Balı Avrupa ülkelerinin Komünist Parti yöneticileri Paris'te toplanacaklar. 


Lübnan, İsrail saldırısı konusunda 


İSRAİL LÜBNAN'DA KALMAYA HAZIRLANIYOR 


Erkmen hâlâ yumuşamadan 


söz ederken 


. Avrupalı bakan ve parlamenterler 


Afganistan'ın işgaline karşı çıktı 


m Tasarı 12'ye karşı 43 oyla 


kabul edildi 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Norveç'in başkenti 
Oslo'da toplanan Parlamentolararası Birlik ve Portekiz'in başkenti Lizbor.'da toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi iki ayrı kararla Rusya'nın Afganistan'ı işgal etmesine karşı çıktılar. 
Bakanlar Komitesinde bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen ise yumuşamanın geliştirilmesinin Türk .dış politikasının en önemli amacı olduğunu söyledi. 

PARLAMENTOLAR 

ARASI BİRLİK 

Norveç'in başkenti 
Oslo'da devam eden Parlamentolararası Birliğin ilkbahar toplantısında Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini kınayan bir karar tasarısı kabul edildi. 

12'ye karşı 43 oyla kabul edilen karar tasarısında, Sovyet işgal birliklerinin en kısa zamanda Afganistan'dan çekilmesi istendi. 

Kararda ayrıca her hangi bir dış müdahale olmaksızın Afgan halkına kendi geleceklerini tayin hakkının verilmesi gerektiği de belirtildi. 

7 Nisan'da çalışmalarına başlayan Parla- 


Güvenlik Konseyine başvurdu 


E Aralarında BM sözcüsü Timur Göksel'in de bulunduğu 


zırhlı araca ateş açıldı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
İsrail zırhlı birliklerinin Güney Lübnan'a girmesinden sonra Lübnan, BM Güvenlik Konseyini, "İsrail'in Lübnan’ da yaptığı saldırılara son vermesi ve ülkedeki BM Barış Gücü birliklerinin saldırıya hedef olan bölgede kontrolü yeniden ele alması için" acele toplantıya çağırdı. 


İsrail birlikleri Lübnan sınırını 10 
kilometre kadar geçerek, "savunma hatları" kurmuştu. 

Beyrut'ta gözlemciler İsrail'in Lübnan'a "kalmak üzere" girdiğini ve bölgede, "Filistinlilerden arınmış bir tampon arazi" oluşturmak istediğini belirtiyorlar. İsrail yetkilileri de ne zaman Lübnan'dan geri çekilecekleri şeklindeki soruları cevapsız bıraktılar. 


Lübnan'ın BM temsilcisi Hasan Tu- tedi. 


İstilacı İsrail askerleri kurbanlarının başında görülüyor 


eni ise Güvenlik Konseyine sundugu 

mektupta, Konseyin 1978 Martında aldığı İsrail'in silahlı hereketi durdurmasını ve Lübnan'dan askerlerini geri çekmesini isteyen kararını İsrail'in "açıkça ve küstahça" çiğnediğini bildirdi. 
BM BARIŞ GÜCÜNE ATEŞ 

Lübnan'da görevli BM Barış Gücü Komutan Yardımcısının da içinde bulunduğu bir zırhlı araca, Güney Lübnan'daki İsrail işgal bölgesi yakınlarında makineli tüfek ateşi açıldı. 

Aracın içinde Barış Gücü sözcüsü Timur Göksel'in de olduğu fakat olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi. 

WALDHEİM'IN TEPKİSİ 

BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, İsrail Başbakanı Menahem Begin'e bir mektup göndererek İsrail zırhı birliklerinin Güney Lübnan'dan çekilmesini is- 


Waldheim mektubun- da, İsrail'in çekildiği bölgede Barış Gücünün yeniden güvenliği sağlayacağını ve geçenlerde bir İsrail çiftliğine yapılan baskına tekrar meydan vermeyeceğini bildirdi. 

ABD'NİN TEPKİSİ 

İsrail'in saldırısı konusunda bir açıklama yapan 
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "İsrail birliklerinin Güney Lübnan'a girmesinin bölgede gerilimi artırarak durumu daha da zorlaştırmasından endişe duyduğunu" bildirdi. 

Sözcü bununla birlikte, bir İsrail çifliğine yapılan baskı karşısında İsrail'in duyduğu "derin şaşkınlık ve endişeyi anladığını"' söyledi. 


İT a ij 


Genel Dağıtım: TOR-DA 
Hamam Sok. No:4 Cağaloğlu 


ISTANBUL, Tel:27 25 22 


10 Lira 


mentolararası Birliğin ilkbahar toplantısında Afganistan'ın yanı sıra Kıbrıs, silahsızlanma, uluslararası yumuşama, mülteciler ve sömürgecilik gibi sorunlar ele alı- 


nıyor. 
Toplantıda Türkiye' 
yi İstanbul Milletvekili smail Hakkı Tekinel' 


in Başkanlığındaki heyet temsil ediyor. 

Parlamentolararası Bir liğin ilkbahar toplantısı 
17 Nisanda sona erecek. 

BAKANLAR 
KOMİTESİ 

Avrupa Konseyi'ne üye 21 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katıldığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini ve İranlı öğrencilerin Tahran'da Amerikalları rehin tutmalarını kınayan iki karar tasarısını kabul etti.. 

Türkiye'nin, Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen tarafından temsil edildiği Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi karar tasarısının ilkinde, İran yöneticilerine Amerikalı rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. 

inci karar tasarısın- da ise, Avrupa Konseyi" 
ne üye ülkeler, Afganistan'daki Sovyet işgal birliklerinin derhal ve şartsız geri çekilmesini istediler. 

Avrupa Konseyi ülkeleri, Afgan halkınm kendi geleceğini belirlemesi için ülkedeki gerekli şartların oluşturulması çağrısında da bulundular. 

ERKMEN'İN 
KONUŞMASI 

Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, Doğu-Batı ilişkilerinde yumuşama sürecinin geliştirilmesinin Türk dış politikasının en önemli amacı olduğunu belirterek, Türkiye'nin yumuşamayı Avrupa'da ve dünyada güvenlik ve istikrarın temel unsuru olarak gördüğünü söyledi. 

Dışişleri Bakanı Erkmen, Bakanlar Komitesi toplantısında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı konusunda bir konuşma yaptı. 

Hayrettin Erkmen, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sürecinin devamlılığının sağlanmasında büyük yarar gördüğünü kaydederek, bu konuda Madrid'de yapılması planlanan toplantının özel bir önem taşıdığını söyledi. 

Dışişleri Bakanı Erkmen, Madrid'de yapılacak toplantıda güvenlik sorununun askeri yönleri- nin ele alınmasının yararlı olacağını belirtti. 


Sedat, 


bir 


Filistinlilere özerklik verilmesi çağrısını yineledi 


| 
| 


t A- 
Hayrettin Erkmen 


Bazı subaylar orduyu terketmeye başladı 


Afganistan ve Küba 
Dışişleri Bakanları 
Şam'da 


BsSuriyeli pilotlar uçaklarıyla Irak'a kaç tı. 
Esad yönetimi meslek odalarını kapattı. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Baskılara karşı gösteri yapan Suriyelilere Hafiz El Esad yönetimi otomatik silahlarla ateş açtırır ve bazı pilotlar uçaklarıyla Irak'a sığınırken, Afganistan'da Sovyet işgaliyle başa getirilen Babrak Karmel yönetiminin Dışişleri Bakanı Şah Muhammed Dost ve Küba Dışişleri Bakanı Isidoro Malmiercar Peoli Şam'ı ziyaret ediyorlar, 


Şah Muhammet Dost'un Suriye Devlet Başkanı Hafız El Esad'a Babrak Karmel'in bir mesajanı verdiği öğrenildi. 


Dost gazetecilere verdiği demeçte, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde görüşmelerde bulunacağını, uluslararası sorunlarda iki taraf arasında bir görüş birliği olduğunu belirtti. 


Bağdat'a uğradıktan sonra Şam'a gelen Küba Dışişleri Bakanı ise, Esad'a, Fidel Castro" nun, Güneybatı Asya'daki gergin duruma barışçı birçözüm getirilmesi yolunda Küba'nın çabalarını anlatan bir mesajını vereceğini bildirdi. 


BASKILAR VE ÜLKEDEN KAÇANLAR Esad'ın baskı yöntemlerine karşı halk içinde yaygınlaşan hoşnutsuzluğun ordu içine de siçradığı gözleniyor. Batılı kaynaklar bazı kara subaylannın görevlerini bıraktığını, bazı pilotların da savaş uçaklarıyla birlikte Irak'a sığındığını belirtiyorlar. Daha önce de bazı askerlerin halka ateş açmayı reddettiği gelen haberler arasında yer alıyordu, 


Öte yandan Halep ve Hama'da hükümet aleyhtarı gösteriler yapılırken, Şam yönetiminin, avukat, mühendis ve doktor odalarını kapattığı bildirildi. 


Beyrut'taki diplomatik kayuaklar, kuzey ve orta Suriye'de başgösteren kitle hareketleriyle karşı karşıya bulunan Esad yönetiminin, sözkonusu meslek kuruluşlarınca desteklenmediğini kaydettiler, 


Meslek kuruluşları daha geniş demokrâtik haklar ve özgürlükler isteğiyle kısa bir süre önce grev çağrısında bulunmuştu. 
Hükümet yanlısı Suriye basını bu meslek ku- al me içine "'gericilerin sızdığını" yazmış-A. 


SURİYE'DE YENİ ATAMALAR 

Öte yandan Esad'ın Suriye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı İzzettin Nasır ile Köylü Sendikaları Başkanı Mustafa El Abed'i "İlerici Ulusal Cephe" Merkez Yöneticiliğine atadığı bildirildi. Cephe, 1972 yılında "Tek Arap hareketi yaratmak" amacıyla kurulmuş ve Baas Partisi, Arap Sosyalistleri, Sosyalist Birlikçilerve Komünistlerden oluşmuştu. 


Kıbrıs'ta 
Çağatay "la Klerides yeniden görüştü 


LEFKOŞE 

Kıbrıs Türk kesimindeki Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Çağatay ile Rum Demokratik Birlik Partisi Genel Başkanı Glafkos Klerides yeniden bir araya geldiler, 


Görüşmeden snra yayınlanan ortak bildiride, Kıbris sorununa bulunacak Çözümün Denktaş-Makarios antlaşmasına dayalı olması gerektiği kaydedildi. 


Rum kesiminde, Demokratik Birlik Partisi Genel Merkezinde yapılan görüşmede, her iki taraf da toplumlararası görüşmelerin yeniden başlamasının mümkün olduğunu ve bunun arzu edildiğini belirtti. 


WASHİNGTON/PARİS 


Filistinlilere özerklik verilmesi konusunun çıkmaza girmesi üzerine Washington'da Başkan Carter ile görüştükten sonra ülkeden ayrılmadan önce basına bir demeç veren Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, İsrail'i, işgal altın- daki bölgelerde yaşayan Filistinlilere özerklik vermeye 


çağırdı. 


Sedat Basm 


çağrısında 


rine ekledi 


Kulübünde yaptığı konuşmada Doğu Kudüs'ün Araplara geri verilmesi bulundu. 
Filistin konusunda Batı Avrupalıların insiyatif almalarını da iyi karşılayacağını sözle- 


Waldheim’ ın Kıbrıs'taki yeni temsilcisi 
Arjantinli Cobbi 


* EFKOŞE (ÖZEL) 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in Kıbrıs özel temsilcisi görevine atanan Arjantinli diplomat Hugo Juan Cobbi" nin önümüzdeki hafta Kıbrıs'a gelerek yeni görevine başlaması bekleniyor. 

Kıbrıs'taki BM sözcüsünden alınan bilgiye göre, iki yıllık görev süresi sona eren özel temsilci Galindo Pohi bu ay içinde Ada'dan ayrılacak. 

El Salvadorlu diplomat Galindo Pohl'dan boşalacak özel temsilcilik görevine Hugo Juan .Cobbi'nin atanması, Türk ve Rum toplumları tarafından da onaylandı. 


Sedat, 


Türk-İş'e bağlı Ulaş-İş Federasyonu Genel Sekreteri 


Mustafa Yöndem: 


"Yüzde 56'lık bir zam 
650 bin işçinin sokağa 
ökülmesi demektir” 


©” işçi 1978'de aldığı zamların tamamını yitirdiği gibi, maaşında 


yüzde 10-15 bir gerileme bile oldu” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türk-İş'e bağlı Ulaş-İş Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Yöndem Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Toplusözleşme Koordinasyon Kurulunun, toplusözleşmeleri 


yüzde 56 zam oranıyla sınırlamak istemesiyle ilgili olarak, "Yüzde 56 olacağı söylenen zam oranı, 
önümüzdeki dönem 650 
bin işçinin sokağa dökülmesi demektir" dedi. 

Batı ülkeleri için yüz- 


de 56'lık bir artışın büyük bir rakam olduğunu belirten Mustafa Yöndem şöyle dedi 

“Ancak çalışanların çoğunun asgari ücret ya da onun çok az üzerinde bir gelirle yaşadığı ülke- 


Mar-Kar-Sen 


Genel Başkan Vekili Abdurrahman Demirelli: 


"Türk-İş daha aktif ve 


güçlü çalışmaya yönelmelidir 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Türk-İş'e bağlı BİF Federasyonu üyesi Marmara ve Karadeniz Bölgesi Belediye İşçileri Sendikası (Mar-Kar-Sen) Genel Başkanvekili Abdurrahman Demirelli, hükümetin işçi sınıfının kazanılmış haklarını kısıtlamaya yönelik çeşitli girişimlerine dikkat çekerek "İçinde bulunduğumuz çeşitli sorunları yenebilmenin yolu, Türk-İş'i daha aktif ve daha güçlü çalışmaya yönlendirmektir'' dedi. 

Abdurrahman Demirelli açıklamasında şunları söyledi: 

"Türk-İş'in sosyal önlemler paketi, hükümete ve parti genel başkanlarına verilmiş olmasına rağmen, başta hükümet olmak üzere Parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin bu önlemlerin Meclisten geç- 


mesi için hiç bir ciddi girişimde bu- 


n 


lunmadıklarını üzüntü ile takip ediyoruz. Bu böyle devam edemez. İşçi- ye, dargelirliye:* artını dönenler, geçmişte ve yakın zamanda derslerini almışlardır." 

Hükümetin işçi haklarına karşı hazırladığı yasa tasarılarını ve çeşitli girişimleri eleştiren Abdurrahman Demirelli şöyle dedi: 

“İçinde bulunduğumuz çeşitli sorunları yenebilmenin yolu; soğuk kanlı davranış, akıllıca tedbirler almak, saflarımızı sıklaştırarak "'Türk-İş'i daha aktif ve daha güçlü çalışmaya yönlendirmektir. 

“Teşkilat olarak, bütün bu sorunların çözümünün olduğuna inanıyoruz. Millete baş olanlar, yani iki büyük siyasi partinin liderleri millet gibi düşünmek zorunluğunu anlasınlar, yeter 


DYF-İŞ, işverenlerin iddialarına cevap verdi 


«TİSK, ülke 

- gerçeklerine sırtını dönmüş, işçileri 

tahrik etmektedir» 


ANKARA (ÖZEL) 
Türk-İş'e bağlı DYF- 
İş Genel Başkanı Şerafettin Akova, dün yaptığı 


rüşlerini 


açıklamada, TİSK'in göeleştirerek, 
TİSK'in ülke gerçeklerine sırt döndüğünü ve işçi ke- 


İsçi kıyımları artıyor 


Hammadde yokluğu bahanesiyle uygulanan yasadışı lokavt: 


Kuriş Kontrplak'ta 
10 işçi işten çıkartıldı 


ISTANBUL (ÖZEL) 

Kuriş Kontrplak Fabrikası işvereni yasadışı 

lokavt uygulayarak, işyerinde çalışan 180 işçiyi sokağa attı. 


Fabrikada yetkili olan Sosyal Demokrat-İş Konfederasyonuna bağlı Devas-İş Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Moğolkanlı konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, işverenin yasadışı lokavt için gerekçe gösterdiği hammadde yok- 


luğunun bir bahane olduğunu söyleyerek, nigi, 


veren aslında işçilerin sendikalaşmasına tahammül gösteremediğinden bu yasadışı yola başvurmuştur'' dedi. 

Devas-ış'in işyerinde ocak ayı başında yetki aldığını belirten Moğolkanlı, yürütülen toplusöz- 


leşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını ve mart ayında sendikanın grev, işverenin ise lokavt kararı aldığını, ancak bunun şimdiye 


kadar konulmadığını kaydetti. 


Son olarak ışverenin bütün işçileri zorunlu izine çıkartmak istemesine karşı çıkmaları üzerine, önceki akşam işverenin jandarmaları çağırarak işyerini boşalttığını belirten Devas-İş Genel Sekreteri, bu yasadışı lokavta karşı mücadele edeceklerini açıkladı 


Sendikalasan Diyarbakır 
Renk Pavyonu ve Sisi Pastanesi işçileri işten atıldı 


DİYARBAKIR (ÖZEL) 

Diyarbakır'da kurulu Renk Pavyonu ve Sisi Pastanesi işyerlerinde çalışan bağımsız Dev-Oleyis Sendikası üvesi işçiler işten çıkarıldılar. 


İşten çıkarılan üyeleri adına bir açıklama yapan Dev-Oleyis Sendikası Başkanı Adem Şirik, yapılan işlemin açıkça kanunsuz lokavt olduğu nu belirtti. Şirik açıklamasında üyelerinin alılma nedeninin sendikal faaliyet yürütmeleri olduğunu belirttikten sonra üyelerin yasal hak ve menfaatlerini elde etmek için sonuna kadar direneceklerini de sözlerine ekledi. 


uygulamaya 


DYF-İŞ GENEL BAŞKANI ŞERAFETTİN AKOVA 


simini hiçe sayarak tah rik edici beyanlarda bulunduğunu, bundan ken disinin zarar göreceğini söyledi. 


İşçilerin yönetime katılmasını küçümseyen 
TİSK'in bu görüşlerinin çağdışı olduğunu belirten Akova, "Yönetime iştirak işçinin en tabi hakkı ve uygar düzenin bir gereğidir. İşçinin alınteri ve emeği ile varolabilen ve kendisinin hayatiyetini teşkil eden işverenin işçisini "küçüm seme- si, kendisini inkar anlamı taşır" dedi. 


Grevin Anayasamızda işçilere tanınan bir hak olduğunu .belirten Akova işverenlerin grevi makul süreyi aştığı takdirde durdurulmasını istemelerinin aslında grev hakkını ortadan kaldırmak isteği anlamını taşıdığını açıkladı. 


İbrahimoğlu'nun sözde tarafsız beyanlarının içinde fiyatların dondurulmasının bulunmadığına dikkat çeken Akova, ülke çapında tek ücret istemi- nin ve grevleri yasaklama- nın sınırsız kâr tutkusundan kaynaklandığını ifade ederek, demecini şöyle sürdürdü: 


"Artan fiyat anarşisi karşısında verilmek istenmeyen, dondurulmak istenen ücretler nedeniyle Anayasanın yasakladığı angaryanın bir başka türü ortaya çıkarılmayacak mıdır?" 


Akova, o sendikaların demokratik kuruluşlar olduğunu ve idari denetimden daha iyi denetlendiklerini belirterek, asıl özel kuruluşların denetlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Meşruiyet dışına çıkan sendikaların devletten önce işçi topluluğu tarafından denetlendiğini ve benimsenmediğini, ancak TİSK'in esasen sendika düşüncesini hazmedemeyerek yıllardır bunun münakaşasını yaptığı görüşüne yer veren Akova, TİSK'i gerçekçi olmaya çağırdı. 


mizde, yüzde 56'lık bir zam düşünülemez. J 

“İki yıl evvel de KİT' 
lerde yapılan toplusözleşmelere Toplumsal Anlaşma ile bir istikrar getirilmek istenmişti. O tarihte yapılan teklif birinci ve ikinci yıl için 90-90 lira idi. Bu miktar, o dönemdeki ücretlerle karşılaştırıldığında yüzde 90-95“ 
lik bir artışı ifade ediyor-Ju. 


"Şimdi 1978 ile 1980 
nin ekonomik durumu ve hayat pahalılığını karşılaştırırsak, işçi, 1978'de aldığı zamların tamamını yitirdiği gibi, maaşında yüzde 10-15 bir gerileme bile oldu. Başbakan Süleyman Demirel, Mecliste bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada fiyat artışlarının yüzde 180'ni bulduğunu ifade ederek, durumu en gerçekçi bir şekilde yansıttı 


“Şimdi bu şartlarda yüzde 56 olacağı söylenen zam, önümüzdeki dönem 650 bin işçinin sokağa dökülmesi demek- 
İle 

Yöndem açıklamasında daha sonra şöyle dedi: 


"Biz deniz işçileri olarak, bağlı bulunduğumuz Türk-İş'in hükümete verdiği önerilerin sonuçlarını sabırla bekliyoruz. Ve inanıyoruz ki yasal haklarımız üzerinde Türk-İş azami dikkati ve titizliği gösterecektir." 


Çukobirlik yönetimi yayınladığı ; 
genelgeyi durdurdu 


ADANA (ÖZEL) 


Çukobirlik Genel Müdürlüğünce işine son verilen personelin kidem ve ihbar tazminatları ile ilgili yayınlanan genelgenin 


durdurulduğu öğrenildi. 

4 Nisan tarihi itibari ile Genel Müdür Cemal 


Mumcu ve Hukuk Müşaviri Gülcan Olgun imzası ile yayınlanan genelgede yetkili sendikanın yönetici ve işyeri temsilcileri- nin kıdem ve ihbar tazminatlarının yüksek olması gerekçesiyle Çukobirlik'e mali külfet yüklediği belirtiliyor ve işlemlerin durdurulması isteniyor- 


du. 


Genelgede ayrıca işine son verilen sendika üyesi personele sendika ile işveren arasında imzalanan 
5. dönem toplu iş sözleşmesinin 16. maddesi uyarınca kıdem ve ihbar tazminatları dışında 50 bin lira ek tazminat ödeneceği duyuruluyordu. 

Edindiğimiz bilgilere göre bu genelge durduruldu ve işlerine son verilen personele para ödenmiyor. Neden para ödenmediğini soranlara ise Birliğin parası bulunmadıgı söyleniyor. 


Genel-İş 

İETT’ de 

yetkinin kendilerine 


verilmesini 


0 
istedi 
İSTANBUL (AA) 


DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İETT Şubesi Başkanı Fikret Bulut, 
İETT bünyesinde çalışan üç bin işçinin büyük kısmının kendi sendikalarına üye olduğunu öne sürerek, işkolu ve işyeri yetkisinin bir an önce kendilerine verilmesini ve sözleşmenin imzalanmasını istedi. 


Bulut, İETT işyerlerinde işçi sağlığı ve İş güvenliği için gerekli şartlara uyulmadığını belirterek, Danıştay kararı ile görevlerine iade edilen memurların göreve başlatılmadığını iddia etti. 


| liranın hepsi ir pazarda bitmişti. Bu ev bu paray- 


Toplusözleşmelerin sınırlanması konusunda işçiler ne düşünüyor? 


Denizyollarında mutemet Mehmet Ocaklı: 


"Yüzde 56' lık zam nedir ki, gülünç bir şey 


“Ayda elime nel 6434 lira geçiyor, Kirada o turuyorum ve bir çocuğum var. Kiram 3600 lira 1985'e kadar borcum var, 2 sene önceye göre hayat yüzde 300 zorlaştı benim için. İşçi maaşını a lıyor 3 gün sonra avans isliyor. Yüzde 56'lk bir zam nedir ki, gülünç bir şey. Bir işçinin normal yaşantısı için en az yüzde 200'lük bir artış olma li. ülkenin ekonomik zorluklarından dolayı bir işçi ancak bu kadar fedakarlık yapabilir. Fakal ülke ekonomisinde bir istikrar sağlanamadığı luk dirde bu yüzde 200'lük artışın bile bir anlamı ola maz, Artış olur, fiyatlar bu arlışı iki ayda alıp gö miz 


21 yıllık işçi Mustafa Sandal: 


"Yüzde 56'lık bir artış, iki günlük masrafımızı karşılar” 


“Deniz kontrolörlüğü yapıyorum. Elime geçen nel 7617 lira ile 6 çocuğuma ve aileme bakıyo rum, 2 sene önce 5800 lira alıyordum ama o za man bir fileyi 100 liraya doldurabiliyordum Şimdi öyle mi? Geçen cuma günü hanım pazara gidecekmiş, bende para yoklu komşudan bin lira alıp verdiml.Ertesi sabah evden çıkarken hanım, ekmek parası bırakmayacak mısın dedi. Yani bin 


la nasıl geçinsin. Şu üzerimde gördüğün elbiseyi 
10 senedir giyiyorum. 


“Hükümelin toplusözleşmeyi yüzde 56 zamla sınırlamak istemesi çok saçma bir şey. Bu zam imdi günde 


ki günlük masrafımızı karşılamaz. Ş en az 500 lira lazım ki o ev dönebilsin 


m 


BÜFK Korosu: 'Pir Sultan ölmedi 


Aydınlık] 


' (Fotoğraf: AYDINLIK) 


- BüFK'ün düzenlediği "Semah Geceleri” 


| 
M İSTANBUL (ÖZEL) 

Boğaziçi Üniversitesi Folklör Klübünün düzenlediği Semah Gecelerinin iki bölümü perşembe ve cuma günleri yapıldı. Çeşitli » mahların sergilendiği geceyi Aşık Daimi de sazı ve sözüyle renklendirdi. 

BÜFK'ün 10,11 ve 12 Nisan günleri saat 20.00-22.00 arasında düzenlediği semah gösterileri ilgi ile izleniyor. Bu akşam sona erecek olan gösterilerin programında sırasıyla İkili Semah, Fethiye Semahı, Şiran Semahı, Pir Sultan Müzikli Anlatısı, Aşık Dai- 


ilgi ile izleniyor 


mi'nin deyişleri, Turnalar Semahı ve Erzincan, Şiran ve Hacıbektaş Semahlarından Koreografik bir düzenleme yer alıyor. 


Levent Soysal Suat Soysal, Erdal Şalikoğlu ve Yasemin Nuhoğlu tarafından düzenlenen Semah Gecelerini tanıtan broşürde şu görüşlere yer verildi: 


"Anadolu'da yüzyıllar boyu bey, sultan baskısı altında inlemiş, Kızılbaş diye horlanmış, insanların kültürünün bir parçasıdır bu oyunlar. Baskıya direnen, yaşam mücadelesi veren ve haksızlıklara 


karşı, mezhep farkı tanımadan tüm toplumun birliğini özleyen insanların ürünüdür. Yüzyıllar boyu karalanmış, iftiralara uğramış, kapalılığa itilmiştir. Bu yüzden semahlar kültür hayatımızda hak ettiği yeri henüz alamamış, yeterince yaygınlaşamamıştır. Ancak tüm engellemelere rağmen sürdürmüştür yaşamını" 


Öte yandan dün Mecidiyeköy" de uğradığı komando saldırısı so nucu yaşamını yitiren araştırmacıyazar Ümit Kaftanoğlu'nun da "Semah Geceleri"'nin düzenlenmesine katkıda bulunduğu belirtildi 


GEY Nİ 


Koro 


Kıyısına bak bezini al Anasına bak kızını al! 
Zaten sorumlu pehlivan da , ölümün eşiğinden 


geri çevirdiği yeğeninin sırtını sıvazlamakta, onu şöyle piyazlamakta idi: 


—Dur bakalım koçum, tezcanlılık gösterme, 


azıcık serinkanlı ol. Yaşam dediğin bir masal, intihar dediğin bir martaval. Çadırlara girmekten hiç korkusu var mı, ablan Wyn Sargent'a bak da ibret al! 


Ele geçirilişinden ve damağına parmak sokula- 


rak su içirilişinden beri içi titreyip duran Stephan Sargent silkindi: 


— O benim nerden ablam oluyormuş? 
— Oğlum, hiç değilse adından belli. 
Fe Dayıcığım, sen nebiçim dedektif-pehlivansın? 


— Ablam yüzünden demeni, buradaki herkes gibi ben de anlarım. Ama annemle babam yüzünden demeni anlamadım, anlayamam. 

— Anlaşılacak, anlatılacak açıklanacak dert degil! Dedi Stephan Sargent. 

— İnsanoğlunda anlaşılmayacak, açıklanmaya- 


‘cak bir dert yoktur, olmaz. 


— Benimkisi öyle. 

Delikanlıda belli belirsiz bir kımıltı görüldü. Elini bardağa uzatmışken geri çekip, bir sigara istedi. 
Sigarayı tüttürdükten sonra, ağzını şaplatarak yarım bardak buzlu viski-soda istedi. Yavaş yavaş kendini toparlıyor, (form)unu buluyordu. Hırtoğlan onu konuşturmak için, "Her derdin bir dermanı vardır! "diyeceği sırada birden patladı: 

— Dayı dayı! Sen bir karı kocanın birbirlerini sürekli denetimine tanık oldun mu hiç? 


— Olmadım. 

— Olmadınsa, anlayamazsın. Hatta bunun nasıl sinir bozucu, çıldırtıcı bir şey olduğunu kavrayamazsın! 

Hırtoğlan: 


— Bağırmazsan, usul usul konuşur anlatırsan, kimbilir kavrarım belki... Dedi, Annenle baban, ablamla eniştem, bildiğim kadarı, birbirlerini çok severler, 

— Ne sevgisi, hangi sevgi? Diye konuştu Stephan Sargent. Bilmem, cezaevlerinde azılı hükümlü- 


G 


YE AERE IIE IE IEA I IEAA 


her kızı ablam mı sayacaksın? 


Her gördüğün sakallıyı babam, soyzüı Sargent olan 


leri hep gözaltında tutarlarmış. 
— Öyledir, tutarlar. 


Ünü sanı daha o zamanlar bu denli yaygınlaş- 


mamış olan Hırtoğlan: 


— Yok ulan! diyerek yeğenini yatıştırmağa ça- 


lıştı, Aklını başına devşir. Şimdi kaç yaşındasın sen? 


İsdemir'de yetkiyi Çelik-İş Sendikası aldı 


ADANA (ÖZEL) 
İskenderun Demir Çelik Tesisleri (İSDEMİR )' 
de Bölge Çalışma Müdürlüğünce yapılan üye kayıt fişlerinin incelenmesi sonucu Çelik-İş Sendikası 


nun 13 bini geçerli sayıldı. Türk Metal Sendikası belgeleri sunmadan yetki almak için müracaat ederken Devrimci Demir-İş Sendikası ise 14 üye fişi gösterdi ve bunun 10'u geçerli sayıldı 


— Söylemesem olmaz mı? 
— Olmaz. 
— Onbeş yaşımdayım. 


ablan Wyn Sargent kaç yaşında? 


— Peki, 
A — Ne bileyim! 
y — Bilmen gerekir; ondokuz yaşında. 
— Yaa? 
— Evet. Şimdi söyle bakalım, dört yaş büyük olan kız senin neyin olur? 


senden üç 


yetkiyi aldı 


ğı İSDEMİR 'de yetki almak sendikaların gösterdikleri üye fişleri 30 bini geçi- 


Bölge Çalışma Müdürlüğünde yapılan sayım ve incelemeler sonunda Çelik-İş Sendikasının yetkili olduğu taraflara bildirildi 

Öte yandan Karabük 


15.562 işçinin çalıştı- 


için müracaat eden 


yor. Çelik-İş Sendikası 

17.000 civarında üye fişi müessesesinin İSDEMİR ' gösterdi. Bunun 14 bin de montaj işlerini yapan 487'si geçerli sayıldı 423 kişinin Çalıştığı Şan- 


DİSK'e bağlı Maden-İş Sendikası 15 bin civarında üye fişi gösterdi. Bu- 


rü Şeref Topuz görevin- 


tiye ( «Başmühendisliğinde ise yetkiyi Maden-İş Sendikası aldı 


Antbirlik Genel Müdürü 
Topuz görevinden alındı 


ANTALYA (AA) 
Antbirlik Genel Müdü- 


ile yaptığı toplantıda, amacının Antbirlik'te huzur sağlamak olduğunu 


— Sokaktaki kızı soruyorsun. Hiç bir şeyim 


— Annemle babamın birbirlerine uyguladıkları işkence, düşünebiliyor musun, bundan beş kat beter! 

— Ne yapıyorlar? Dışarda herkese iki sevgili gibi görünürken, evde her gün, her saat kavga mı ediyorlar? 

— Hayır, Evde de birbirlerine her zaman gülümsüyor, her zaman tatlı sözler söylüyorlar. 

— Peki, sen ne istiyorsun; kapışmalarını mı? 


Viskisinden irice bir yudum aldı Stephan Sar- 


gent: 
— Onu da isteyebilirim, ama benim çocukluktan beri istediğim şey birbirlerini rahat, gözetim- 


siz bırakmalarıdır; İşte bu olmuyor. Ablam antro- 


polog dümenine yatarak Yeni Ginelere kaçtı, iş- 


den alınarak yerine Tuncay Kupacı getirildi. 

Yeni Genel Müdür Kupacı, devir-teslim töreninden sonra ünite müdürleri 


İLAN 
T.C. 
BEYOĞLU 2 

HUKUK MAHKEMESİ 
Davacı Mustafa Turhan (.eşkeroğlu tarafın valı Nikola Vidali kızı Marika aleyhine mahkem zde 


açılan M.Müdahale davasının yapılan duruşma, “a: Davalı Mustafa Turan Leşkeroğlu'nun tebligat. sa- 


. ASLİYE 


belirterek "Önyargılı gelmedim, Antalya çiftçisi ve Antbirlik işçisiyle elele vererek çalışacağım" dedi. 


980/217 


n da- 


olmaz! Dedi Stephan Sargent. 

— Ablan olur ulan, ablan! Diye dayattı Hırtoğlan. Şuna bak be, amma da inatçı oğlan! Eğer kız yirmi otuz yaş büyüğün olsaydı ne olacaktı? 
Hiç kuşkusuz ana olacaktı. 

— Anamı ağzına alma dayı... Dedi Stephan Sargent. İğreniyorum ondan. 

Genç çocuk, on yedinci katın poyrazlı balkon “kapısında, “Kendimi aşağıya alayım mı-atmayayım mı?" diye düşünürken şifayı kapmış, boğmaca, verem, göz nezlesi ve burun nezlesi olmuştu. 
Yazları harman nezlesine tutulacak denli çerçöp yapılı, ince ruhlu, çıtkırıldım bir gençti zaten. 

Sorumlu pehlivan onun koluna girip, kendisini sürükleyerek: "Hadi ofisime gidelim, sıcak ıhlamur içelim. Sana da iyi gelir, bana da iyi gelir! dediğinde gene titremiş, gene omuzlarını silkmiş, yol boyunca ağzından birkaç hapşu ile öhhö öhhö"'den başka ses çıkmamıştı. 

Özel büroya geldikleri zaman şapkalar baştan, eldivenler elden, pPaltolarla pardesüler sırttan çıkarıldı, Masanın başına geçen Hırtoğlan dert babası oğlanı dinlemek üzere, ona karşısındaki maroken koltuğu göstermiş, sigara paketini uzatmıştı: 

— İçer misin? 

— Hapşu, hapşu. Sağol, istemem dayı. 

— Viski-soda, bira votka? 

— öhhö öhhö...Hiç kullanmam. 

— Tabanca, bıçak, kama? 

— Hapşu, hapşu... Taşımam dayı, taşımam. 

Bunun üzerine, yoldaki sözünü anımsayan ve sekreteri Leydi Gönülalma'ya ıhlamur kaynatmasını söyleyen Hırtoğlan, yeğenini yola getirmeye ça- 


liyor! 


uyandırmadan 


mi? 


danmıştı. 
Ayaklandı: 


kenceden kurtardı paçasını, ben kurtaramadım. 
Kurtaramıyorum, Düşün dayı! Annem bahçede yürüyor, bir yerde durup bahçıvania konuşuyor. 
O sırada babam şezlonga uzanmış kestiriyor, Hayır ne münasebet! Tek gözünü aralamış, annemi dikiz- 


Sinirsel bir bunalım geçiren delikanlı, elinde olmadan, sesini yeniden bağırtı durumuna getirmişti. 

— Sakin ol evlat, dedi Hırtoğlan, sakin olmaya çalış. Seni yavaş yavaş anlıyor gibiyim. 

— Beni sen ve başkaları ancak bu davranışlara sürekli tanık oldukça anlayabilir... Deyip, sağ eliyle alnını ovuşturdu Stephan Sargent. Bir birlerine iyi geceler dileyerek yatıyorlar. Kapıları içerden kilitlidir. İki tane anahtarları vardır. Birbiri ardından anahtar deliğine sokup çevirmedikçe, kapı açılmaz. Anahtarın biri annemin, öbürü babamın boynundaki ince zincire bağlıdır. Birbirlerini dışarı 


göre, bunların içinde yaşıyorsun. Dayanabilir misin? Karşılıklı tiksintinin, güvensizliğin tatlı sözler, gülücükler durumuna dönüşmesi ne hoş değil 


Hırtoğlan yeğenine gülümseyerek baktı, 

Nedense, Stephan 
O anda annesinin gülümsemesiyle ünlü pehlivanın gülümsemesi arasında bir benzerlik, bir yakınlık bulmuşluğundandı belki. Dayısı: 

— Haklısın. Biz garip bir aileyiz... Diye mırıl- 


— Ben gidiyorum. 
Dayısı ona "Olur!" demedi. Nereye gidece- 


çıkamazlar. Bunları göre 


Sargent'in sırtı ürperdi. 


e e IE IEI e 


lih adresi tespit edilmediğinden dava dilekçesi ve davetiye ilanen tebliğ edilmiş olup bu kerre kendisine mahkememizce ilanen giyap kararı tebliği karar altına alındığından duruşmanın bırakıldığı 23.5,1980 günü saat 10.55'e olan Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini temsil edecek bir vekil bulundurması aksi takdirde duruşmanın gıyabında görüleceği hususu giyap kararı davetiyesi yerine kain olmak üzere ilanen teblig olunur, 10,4.1980 

(Basın: 2654-379) 


leşileri enikonu ilerlemişti. 


kalım, şimdi açıkça anlal 


BEY GSYGSYGSY GYV AYN GN GEN GEY GN GN GEY GN SY ADE 


Deyip sustu Stephan Sargent. 


e 


lışarak adamakıllı sorguya çekmiş, içinde limon dilimcikleri yüzen sıcak ıhlamurları geldiğinde, söy- 


— Yeğenim, canına niçin kıyacaklın? Hadi ba- 


— Annemle babam yüzünden. Ablam yüzünden.. 


ğini de sormadı. Gene gülümseyip, başını salla- 


makla yetindi. 
Leydi Gönülalma'nın uzattığı 


Sargent. Nereye gittiği, ne olduğu bilinemedi. 


(Devam edecek) 


eldivenlerini, pardesüsünü, okul şapkasını alıp çıktı gitti Stephan 


KILI 


YY 


12 Nisan 1980 


“Ha İstanbul işgal edilmiş ha Kabil. 


İkisine de aynı 


önemi veririz” 


Doğu milletlerinin ardarda Ankara'da elçilikler açışı, Ankara'da gerek Türkiye halkı, gerek diğer Doğu milletleri üzerinde büyük memnunluk uyandırmaktadır. 


İran Elçisinin Ankara'ya gelişi üzerine Rus Elçiliğinde 7 Temmuz 1922'de bir şölen düzenlenmiştir. Mustafa Kemal, burada yaptığı toplantıda "Hemdert olanlar, birbirlerini arar ve bulurlar, Türkiye halkının... Afgan'la, İran'la kurulmuş bağları yalnız duygular üzerine kurulmuş değildir. Gerçek, maddi, değiştirilemez bir takım esaslar üzerine kurumuştu. Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız Türkiye'ye ait değildir. Böyle olsaydı, belki daha kısa, daha az kanlı olutdu. Türkiye büyük ve önemli bir gayret sarfediyor. Çünkü savunduğu bütün mazlum milletlerin, bütün Doğu'nun davasıdır ve bunu sona erdirinceye kadar Türkiye, kendisiyle birlikte Doğu milletlerinin birlikte yürüyeceğinden emindir" demektedir. (94) 


Dünya ezen ve ezilen olarak ikiye ayrılmıştır 


Bundan önce de iran &içisı Mumtazüddevle İsmail Han şerefine Afgan Elçisi bir şölen vermiştir. 
Anadolu Ajansının yaydığı toplantı haberine göre, hazır bulunanlar, pek duygulanmışlardır. Yemekten sonra Afgan Elçisi, kardeş Doğu devletlerinin sancaklarıyla süslenmiş salonda ayağa kalkmış, “Zalimler bizi biribirimizden ayırıyorlardı. Uzun yıllar özlem içinde yaşamıştık. Biraraya toplanmaktan dolayı pek mutluyuz"' demiştir. Azınlıklara kötü davranıldığını ileri süren emperyalistlerin Türkiye'ye göndermek istedikleri İnceleme Kuruluna karşı çıkmıştır. Sözünü, "'Yaşasın Müslümanların, Doğu mazlumlarının birliği” sloganıyla bitirmiştir. İran Elçisi"'İnşallah kahraman Türk ordusunun kesin zaferini yakında göreceğiz, büyük şölenler yapacağız"! demiş ve Afgan milletine mutluluk dilemiştir. 


Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal (Tengirşek) hazır olanların sevgi dolu bakışları arasında ayağa kalkarak, Afgan Elçisine, Türkiye hakkındaki duygularından dolayı teşekkür etmiştir. "'Batılıların hücumları, Doğuluları galeyana getiriyor ve birliğe sevkediyor, hak yükseliyor, yükselecek, onun üstüne bir şey çıkamayacak" demiştir. Kardeş milletlerin teşviki ile Türk milletinin azminin güçlendiğini söylemiştir. 


Azerbaycan Elçisi Abilof da demiştir ki: "Dünya ezen ve ezilen Batı ve Doğu olarak ikiye ayrılmıştır. Doğulular herşeyi anlamışlardır. İnceleme diyorlar. Onların zulümleri hakkında biz Hint'de ve diğer Müslüman memleketlerinde inceleme yapalım. Bizim iktisaden birleşmemiz. de onları boğacaktır. "'Bu konuşmaları gece 11.00'e kadar devam eden samimi bir söyleşi izlemiştir. (95) 


.. 
İkisine de aynı önemi veririz 
Büyük Türk taarruzunun yaklaştığı günlerde Istanbul'un Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberleri dolaşmaya başlamıştı. İşte bu günlerde Hakimiyeti Milliye'nin bir yazarı Afgan Elçisiyle görüşerek ondan bir demeç almıştır. Afgan Elçisi Sultan Ahmet Han demistir ki: 


peer Be eğri) 


lıncı taşıyordu. 


“Atatürk ligın'da yapılan manevralarda orduyu teftiş ederken belinde Afgan emirinin hediye ettiği ki- 


ZEKİ SARIHAN 


"Yunanistan denize düşenin yılana sarılması gibi, ordusunun dağılmasını önlemek için İstanbul'a yürümek istiyor. Bir yerden eğri ve himaye gör- 


meksizin buna kalkışamazlar. İstanbul bugün, İtilaf Devletlerinin işgali altındadır. İstanbul bahtsız ve esir başşehirdir. 


*Afgan halkı, İslam hükümleri gereğince, bütün İslam şehirlerine, mesela Ankara, İstanbul, Tahran, Kabil ve diğer İslam şehirlerine aynı önemi verirler. Bunlardan birine gelen tehlikeyi, aynen kendi oturdukları şehre gelmiş sayarlar. İstanbul üzerine geleceği söylenen tehlike, bütün İslamları son derece müteessir edecektir. O kadar ki bu hali, şimdiye kadar İslam dünyasına yapılan saldırıların en büyüğü sayacaklardır!' Afgan Elçisi, böyle bir durumdan İngiltere'nin sorumlu tutulması gerektiğini de belirtmektedir. (96) 


Zulüm şebekelerini hurdahaş ettin. 
Asya'nın, Afrika'nın en uzak kulübelerine kadar ışıklar saçtın 


Nihayet beklenen o büyük an gelip çatmıştır. 
Türk ordusu, yaklaşık bir yıllık bir hazırlıktan sonra 26 Ağustos 1922'de Afyon Cephesinde şafakla birlikte büyük saldırıya geçmiştir. Ankara uykusuzdur. Afgan Elçiside uykusuzdur. Daha önce de ifade ettiği gibi, bu yalnız Türkiye'nin değil, Afganistan'ın da savaşıdır. Elçi,saldırı ve ilk zafer haberini alır almaz, Başbakan Rauf Beye koşmuş ve 
sözlü olarak tebriklerini bildirmiştir. Rauf Bey, 30 
Ağustos günkü Meclis oturumunda kürsüye çıkarak, dün ve önceki gün, Afgan ve İran elçilerinin kendisini ziyaret ederek Meclisi kutladıklarını bildirmiştir. (97) 


Türk ordusu İzmir'e girdiği günlerde ise Afgan Elçiliğinin coşkun duygularla kaleme alınmış kutlama yazısı Mecliste okunmuştur. "Selamlar, müjdeler, tebrikler sevgili kardeşler!" diye başlayan yazıda "'Gazanız mübarek olsun! Ey Marmara ve Akdeniz kıyılarında dalgalanan mübarek İslam bayrağı, sana binlerle selamlar, saygılar. Ey süngülerinden nur saçan, akıllı, yiğit İslam ordusu! Yarattığın olayın büyüklüğü akıllara sığmıyor. Esirlik zinçirlerini parçaladın! Zulüm şebekelerini hurdahaş ettin'' denilmektedir. "Yalnız Anadolu'ya değil, Asya'nın, Afrika'nın en uzak köşelerine,en ıssız yerlerindeki kulübelerine kadar, üçyüz elli milyonluk koca bir İslam dünyasına ışıklı sevinçler, neşeler saçtın. Bugün bütün İslam diyarı dağları ile, taşları ile, ovaları, vadileri"ile, üzerinde gezen, altında yatanları ile İslamın büyük kurtuluş ve bağımsızlık bayramını yapıyor. Sevinçler, heyecanlar içinde çalkalanıyor. (...) Afgan Müslümanları, başta Emanullah Han olmak üzere sizlere kalplerinin en derin köşelerinden muhabbetler, tebrikler, selamlar sunarlar..."' (Alkışlar) (98) 


94. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri II, s. 40. 

95. Hakimiyeti Milliye (HM) Sayı: 544, Açıksöz: Sayı: 520, 29 Haziran 1922; Vakit: Sayı 1634, 
29 Haziran 1922 


96. HM, Sayı: 578, 14 Ağustos 1922, 

97. Zabıt Cendesi (ZC) C. 22, s. 409. 

98. ZC. C. 23, 13. 9 1922; HM, Sayı: 608, 14 
Eylül 1922. 


Trabzonlu liseliler MHP'li saldırganları bazı okul yöneticileri ve Emniyet görevlilerinin koruduğunu açıkladı 


TRABZON (ÖZEL) 


Trabzonlu lise öğren- 


mBazı polisler saldırganlarla 


seyin Koca'nın da karıştığını belirttiler. 


Aydınlık [i 


TİKP Kayseri İl Örgütü:” Devlet içinde devlet gibi hareket eden Vali içsavaş 


kıskırtıcılığı yapıyor” 


Kayseri Valisi Babür Ünsal'ın görevinden alınması isteniyor 


Kayseri Emniyetinden bağımsız 


Valiyle çalışan özel bir tim var 


KAYSERİ (ÖZEL) 

Türkiye İşçi Köylü Partisi Kayseri İl Örgütü. Kayseri'deki son saldırı ve kışkırtma olaylarında parmağı bulunan Kayseri Valisi Babür Ünsal'ın görevinden alınmasını ve adalet önünde hesap vermesini istedi. 

Basına yapılan açıklamada, Kayseri valisinin komandoların son saldırılarına göz yumduğu, kendisine bağlı özel bir tim çalıştırdığı belirtilerek şöyle deniyor: 

"Şehrimizi huzursuz eden ortamın gelişmesinde Kayseri Valisi Babür Ünsal'ın payı büyüktür. Vali, devlet içinde devlet gibi hareket ediyor. Emniyetten bagımsız, direkt valiye bağlı bir tim vardır. Bu tim.en son Belediye Meclisi Üyesi Ali Şahin'i valinin makam arabasında otomatik silahla taramıştır. Valinin şoförü gözaltına alınmıştır. Bu olay da valinin son marifetidir. Vali'Eğer bu adam giderse burasını Malatya'ya çevireceğim' diyormuş. Yoksa vali bir iç savaş kışkırtıcısı mı? Böyle bir valinin can ve mal güvenliğini sağlaması imkansızdır. Başbakan Demirel, kurtarılmış bölge faciasına son vereceğiz diyordu. Demirel'in valisi Kayseri'yi zorbalık adına 'kurtarmıştır'. Vali görevden alınmalı ve adalet önünde hesap vermelidir. 

*MHP'li zorbalar okulları işgal etmiştir. UYD'den kart getirmeyenler okullara alınmamaktadır. Sanat okulunda Atatürk resmi yerine, ölen komandonun resmi asılmıştır. Kayseri Lisesinde Müdür Yardımcısı Osman Özdemir okuldaki odasının duvarına manzara asmıştır. Elinde 14'lü tabanca taşımaktadır. Silahını öğrencilere gösterip,'Ben de 14'lü var, sizde ne var' diye sorabilmektedir. Valinin, Emniyetin ve Milli Eğitimin bundan haberi yok mu acaba? Makam arabasında, belediye meclis üyesinin tarandığı bir şehrin valisi ancak böyle idarecilere dayanabilir. 

“Türkiye İşçi Köylü Partisi, öğrenci kimliği taşıyan herkesin ölmek ve yaralanmak korkusu olmadan okullarda okuyabilmesini istemektedir. Bir avuç zorbanın kurduğu tahakküm koftur. öğrenci velileri evlatlarına sahip çıkmalıdır. Evlatlarımızı zorbaların eline teslim etmeyelim. Veliler okul aile birlikleri işletilerek, örgütlenmeli ve evlatlarına omuz vermelidirler." 

Öte yandan, MHP'li komandolar Kayseri'de saldırılarını artırdılar. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Hasan Hüseyin Belli'nin evini kurşunlayan komandolar aynı saatlerde Orman İşletmesinde memur olarak çalışan bir kişinin de evini silahla taradılar. 

Bu arada Yeşil Mahallede bir işçi silahlı saldırıya uğradı. Önceki günkü olayda, su kanalı yakınlarında gezinen Talat Keçeli adlı işçi tabancayla ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. 

Fevzi Çakmak Lisesiöğrencilerinden DLB Sekreteri Fahri Ediz de Ergün Koç ve Battal Arslan adlı komandoların saldırısına uğradı. Olaydan hemen sonra Ergun Koç yakalanarak gözaltına alındı, diğer saldırgan ise okuldan kaçtı. 
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Bakiler olduğun kinatot gülle 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TIKP ISPARTA IL BİNASINI TAŞLAYAN KOMANDOLAR BİNA SAHİBİNE DE TEHDIT MEKTUBU GÖNDERDİLER 


ISPARTA (ÖZEL) 

ÜRKİYE İşçi Köylü Partisi Isparta İl Örgütünün bulunduğu binayı taşlayan MHP'li komandolar dükkan sahibini de mektupla tehdit ettiler, 

MHP'li komandoların son zamanlarda Isparta' 
daki etkinliklerini artırmak için yurttaşları sokağa çıkamaz hale getirdiler, Özellikle şehir merkezinde gruplar halinde dolaşan komandolar kendi görüşlerinden olmayan yurttaşları ölümle tehdit ediyorlar. 
Geçtiğimiz günlerde Is- 


AYVAZHACI HEYELAN FELAKETİ YETERİ KADAR UYARICI DEĞİL Mi? 


Mahallede kanalizasyonlar açıktan akıyor. Daha şimdiden sinek yuvaları haline gelmiş bu yerler. 


Kadifekale'de toprak kaymasına karşı hiç bir tedbir alınmadı 


İZMİR (ÖZEL) 

Ayvazhacı köyündeki 60 yurttaşın ölümüne 

neden olan heyelan bile yetkilileri uyarmadı. 

Kadifekale toprak kaymasına karşı hâlâ hiç bir tedbir alınmıyor. 


Her gün biraz daha büyüyen çatlakların tehdidi altında oturmak zorunda kalan Kadifekale semti sakinleri künksüz kanalizasyon ve su sızdıran büyük deponun da kaymayı her geçen gün biraz daha hızlandırdığını belirtiyorlar. 


Geçtiğimiz günlerde bölgeye gelen MSP Kon- ya Milletvekili Şener Battal ise halka, kaymaya neden olan su deposu ve kanalizasyonlar için tespit yaptıkları takdirde belediyeden davacı olabileceklerini öğütledi. 


Heyelanın yanısıra, Kadifekale semti sakinlerini açıktan akan kanalizasyon suları da tehdit ediyor. Daha şimdiden sinek yuvası haline gelen kanalizasyon yaz günlerinde büyük salgın hastalıklara sebep olacak. 


Türkiye Beşinci Petrol Kongresi 14-17 Nisanda toplanıyor 


Petrole bağımlılık tartışılıyor 


A % ii parta TİKP İl örgütünün Güdül Halk Tüketim Kooperatifi başarılı çalışmalarıyla Güdül halkının 


bulunduğu binayı taşlayarak bütün camları kıran MHP'li komandolar daha sonra da bina sahibine bir tehdit mektubu göndererek. "Sahibi olduğun binadan millet ve vatan düşmanı pis komünistleri hemen çıkar. Gecikirsen önce mal, sonra can. 
Çünkü mal canın yongasıdır" dediler. 

Bu arada taşlama olayını gördüğü halde yetkililere haber vermeyen gece bekçisi hakkında da soruşturma açıldığı bildirildi. 


liste kazandı 


AYŞE DÖNMEZ 

Güdül Halk Tüketim Kooperatifinin 1. Kongresi çok sayıda ortağın katılmasıyla yapıldı. Kongre, Güdül' ün ileri gelen AP ve CHP'ilerinin engelleme çabalarına rağmen başarılı bir şekilde sonuçlandı. "İleri gelenler'' 27 oyla kaybederken, seçimi 107 oyla köylülerin desteklediği 


ve çevre köylülerinin güvenini ve sevgisini kazandı, Hükümetin yapam adığını yaparak halkı yağsız, şekersiz bırakmadı. Hem de piyasadan daha ucuz fiyata. Güdül'ün "ileri gelenlerinin'' engelleme çabalarına rağmen 
6 ay gibi kısa bir sürede ortak sayısı 250'ye ulaştı. Şimdi ise köylerde 
şube açma Çalışmaları yapıy or. 


Güdül halkının ve çevre köylülerinin güvenini kazanan 


Güdül Halk Tüketim Kooperatifinin 


Kongresi yapıldı 


tarı Orhan Çınar, Güdüllülerin ince espri özelliğiyle verdiği cevapta muhalefeti susturdu. Çınar "Bizim 
köyü haritadan silin bari. Ben 10 
hisse sahibiyim. İsteyin, yarım milyon lira toplar veririm. Biz de gelişmek istiyoruz. Köyümüze şube açılsın"'dedi. 

Muhalefetin söyleyecek bir şeyi kalmamıştı. Sonuç da onlara iyi bir cevaptı zaten, İleri gelenlerin listesi 


cileri ÜGD'li ve MHP'li saldırganların bazı okul yöneticileri ve emniyet mensuplarından himaye gördüklerini açıkladılar. 


Trabzon, Atran ve 
Sanat Lisesi öğrencileri Devrimci Liseliler Birliği 'nde (DLB) düzenledikleri basın toplantısında saldırıların kaynağının ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) ve Büyük Ülkü-Derneği (BÜD) olduğunu belirttiler, Öğrenciler komandoların "Atapark ve civarı"'nı kurtarılmış bölge olarak ilan ettiklerini 


kolkola girerek dolaşıyorlar 


belirterek can güv ve öğrenim özgü nün sağlanabilmesi için gerekli önlemlerin biran önce alınmasını istediler. 
Basın toplantısında Affan Lisesinden bir öğrenci başta Affan Lisesi Müdürü Mustafa Taylan'ın saldırganlara yardım ettiğini, okul dışından ve BÜD den gelen Süleyman Tomaç ve okul öğrencilerinden Hasan Akın ile Hüseyin Bayraktar'ın birçok saldırıda o bulunduklarını 


ii, 


açıkladı. Öğrenci, saldırganların silahlarını okul civarında bulunan kasap, lokanta ve kahvehaneye bıraktıklarını açıkladı. 
Bir başka öğrenci ise aynı lisede Rauf Aksakal adlı kişinin saldırıların başını çektiğini söyleyerek bu kişinin İbrahim 
Topu ve Hüseyin Lema adlı polislerle kolkola gezdiklerinin görüldüğünü belirtti. Öğrenciler Affan Lisesindeki olaylara Hüsnü Küçük ve Hü- 


Trabzon Lisesi öğrencileri ise Kenan Bülbül, Fikret Korkmaz, Fevzi 
Erbay ve Kemal Park adlı öğretmenlerin Hasan 
Yel, Hasan Bilgiç, Harun Dilekoğlu, Zeki Türkoğlu, Adnan Karamuş, Hüseyin Bozkurt ve Ayhan adlı ÜGD'li şahısları koruduklarını açıkladılar. 
Basın toplantısına katılan öğrenciler saldırganlann korunmasının devamı halinde liselerdeki olayların artacağını belirterek gecikmeksizin önlem alınmasını istediler. 


Güdül'ün ileri gelen CHP ve AP' lileri, ile TKP taraftarı öğretmen Ünal Özdemir'in de yer aldığı muhalefet "Kongre usulsüz, çoğunluk yok" diyerek engelleme çabasına girişti. Oysa yarıdan fazla katılan vardı. Bu çabaları sonuç vermeyince bu kez de ‘Defterleri incelemedik. 
Yolsuzluk olabilir" demeye başladılar. Kongreye katılanlar ise isteye- nin defterlerini inceleyebildiğini söylediler. 

Hiç bir gerekçeyi tutturamayan muhalefet bu kez de Güdül'ün üç Çevre köyünde şube açılmasına karşı çıktı. Daha fazla tahammül edemeyen Çağa köyü eski muh- 


YAYINLARI 


wenei Dağıtım: 
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27 oy ancak alabilirken, köylülerin 
desteklediği liste 107 oyla yeniden yönetime geliyordu. Yönetim şöyle oluştu: Yönetim Kurulu-Halil Erdem, ömer Demirol, Hasan Akyüz, Şükrü Erdem, Hasan Bülbül. Denetim Kurulu- Durmuş Ali Erkan, Günaydın Atalay, Dursun Evren Şimdiki yönetimde TİKP Güdül İlçe Başkanı Şükrü Erdem de bulunuyor. Ne MHP'lilerin yaydıkları iftiralar, ne de yıllardır hayırlı bir iş yapmayan ileri gelenlerin engelleme çabaları devrimcilerin başarısını engelleyebildi. Kongreye katılanlar "işte köylülerin başarısı" dediler 


ANKARA (ÖZEL) 

Türkiye ekonomisini girdiği darboğazdan kurtarmak için çeşitli öneriler tartışılırken, yılda 3 milyar dolar döviz kaybına yolaçan petrol konusu da yine gündeme geldi. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkiye Petrol Jeologları Derneği ve Türkiye Jeofizikçiler Derneği tarafından 14-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Beşinci Petrol Kongresinde, kendi imkanlarımızla petrol üretimi, petrol sanayii yatırımları ve teknolojisi, petrolün Türkiye ekonomik politikasındaki yeri ve geleceği, Türkiye'deki petrol aramalarında izlenecek stratejinin nasıl olması gerektiği sorunları tartışılacak. 

“Kalkınmanın kilit noktası petrol'' konusunda 14 
Nisanda bir bildiri sunacak olan Osman Kermen, petrole bağımlılıktan kurtulmanın yolu olarak, petrol aramak yerine petrol imal etmenin gerekliliği ve bunun yolları üzerinde duracak. 

"Petrol sanayii yatırımları ve teknolojisi"' konu: sunda bildiri sunan Mehmet Okutan ve Selahattin Yıldız ise, petrole dayalı sanayi yatırımlarında en büyük dövizin patent ve lisans için ödendiğini belirterek, dış ödemeleri gerektiren esas bölümün yatırım malzemesi temini ve projecilik alanına yönelik olması gerektiğini tartışacak. 

15 Nisan günü "Türkiye'de petrol aramalarında 
izlenecek strateji ne olmalıdır?" konusunda düzenlenecek olan açık oturuma da Dr. Cengiz Keskin başkanlığında, Turgut Bolgi, Dr. Mehmet Akkuş, M. Refik ünlü ve Ertan Kutlukan katılacaklar. 

“Petrolün Türkiye ekonomik politikasındaki yeri ve geleceği" konulu açık oturum ise 17 Nisanda düzenlenecek. Açık oturuma Mustafa Özcan Ültanır başkanlığında İhsan Topaloğlu, Şevki Bayraktaroğlu ve Mustafa Sönmez katılacaklar. 


İLAN 
IĞDIR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

1. Çiftliğimiz istihsali tahminen 15.000 adet kavak açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2. Kavaklar parti parti ayakta satılacak olup, bir kavağın muhammen bedeli 1000-1500 lira arasındadır. 

3. Her partideki kavak adedi 70 ila 100 arasında değişmekte olup, her parlinin geçici teminat; da 1500 ila 3500 lira arasındadır. 

4. Açık artırma 24-25-26.4.1980 günleri saat 09.00'da çiftlik idare binasında yapılacaktır. 

5. Kavakların satış şartnamesi Kayseri, Erzurum, Xars, Ağrı illeri Ziraat Müdürlükleri, Ankara'da D.Ü.Ç. Genel Müdürlüğünde ve hergün mesai saatlerinde çiftlik idare binasında görülebilir, 

6. İdaremiz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 


(Basın: 13291-378) 


12 Nisan 1980 


Dayanışma 


Varlık'ta Ayhan Hünalp'in kısacık bir yazısını okudum: "1940 Sanat Kuşağının Vefakarlığı". Önce adına tutuldum bu yazının. Ne demek ''1940 Sanat Kuşağı”? Anlaşılan Ayhan Hünalp 
1940 kuşağını ikiye ayırıyor, sanat kanadı ve sanatsız kanat diye, 

Son yıllarda "1940 Kuşağı" deyimi yanlış olarak yalnızca toplumcu-gerçekçi sanatçılar için kullanılmaya başlandı. Sanırım, Ayhan Hünalp buna tepki olarak böyle konuşmakta, Ama bu kez kendisi daha büyük bir yanlış yapmış olmuyor mu? Gerçekten, nə demek "Sanat Kuşağı"? 

İş burada kalsa iyi, Ayhan Hünalp, "1940 Sanat Kuşağı"'nı överken şöyle diyor: "Birbirlerini tavaf eder gibi severler, birbirlerine toz kondurmaziar, daima korurlar birbirlerini, 1940 Kuşağına bir sataşma oldu mu, hemen kenetlenip koro halinde savunmaya geçerler". 

Ayhan Hünalp'e göre bu dayanışma fevkaladedir ve bu sanatçılar biraz da bunun için büyüktürler, Dahası var, "pırıl pırıl erdemle dolu olan" bu kuşağın üyeleri birbirleriyle konuşurken “efendim” lafını dillerinden düşürmez- 


HAFTANIN FİLMLERİ 


lermiş; karşılıklı ölçülü davranışlar içindelermiş; haftanın en az iki günü yemekli toplantılar yaparlarmış. 


1950 kuşağının "güdüklüğü"nü ise 
ise onların hemen ardından gelmesinde aramalıymışız. 

Ayhan Hünalp coşkun bir arkadaş. 
tır. Çok şeyi fazlaca anlayıp dinlemeden yazıp geçer, Bu arada, bir noktayı düzelteyim derken, üç noktayı bozduğuna da rastlarsınız onun, Elbet, başka bir yazısında o üç noktayı da düzeltecektir...Bozulmuş yeni bir beş nokta pahasına da olsa.. Bu yüzden, tatla okurum yazılarını. Güzel şiirler de yazmıştır. 

Gelgelelim, Ayhan Hünalp bu kez ölçüyü fazlaca kaçırmışa benziyor. "Efendim"'li konuşmalar, haftada en az iki kez yapılan yemekli toplantılar niçin bir kuşağı "“büyük”kılan öğeler olsun? Hele o sataşmalar karşısında “ "hemen kenetlenip koro halinde savunmaya geçiş"'ler, Hani, bilmeyen biri olsam, Ayhan Hünalp'in işin "'mefhumu muhalifi"'nden çıkış yaparak o kuşağa yergi döşendiği kanısına varacağım. 

1940 kuşağı sanatçılarının yazı yoluyla birbirlerini pek eleştirmedikleri doğrudur,Ama genellikle birbirlerinin yapıtları için pek de hayranlık duymadıklarına benim gibi daha bir çok kişi tanık olmuştur, Burada sıcak bir dostluk duygusu içindeki birkaç sanatçıyı kuşağın bütünüyle karıştırmamak gerekir, Bence 1940 kuşağının sanat planındaki bu dayanışmayı, her koşulda sürdürmesi en zayıf yanıdır. Kuşağın eleştiriye 'yanaşmamasını bu yönden bir açık konuşmama eğilimine de bağlayabiliriz, Sorun bakalım, bir Dağlarca, bir Necatigil için ne düşünüyor? 
Külebi Birsel'i beğeniyor mu? Melih Cevdet'in Aksal üstüne düşünceleri nelerdir? Celal Sılay, Kansu için ne diyordu? Orhan Kemal, Kemal Tahir'i nasıl görmekteydi? Orhan Hançerlioğlu, Yaşar Kemal'i? Herkesin birbirine hayranlık duyması gerekmez elbet. 
Ama ne düşünce, ne sanat yönünden 


Anarşizmi eleştiren olumlu bir yapıt 


DEMİR YOL 
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Yönetmen 
Öngören 


Yavuz Özkan/Senaryo: Mahmut Tali H ve Yavuz Özkan/Görüntüler: 


İzzet Akay/Oyuncular: Fikret Hakan, Tarık Akan, Sevda Aktolga, Neslihan Danışman, Güler Ökten/Tan Film yapımı (1979//İst. Şişli Kültür Merkezinde (Es: 


| ki Ümit Sineması). 


m ME LEZ A) 


Genç yönetmen Yavuz Öz sal 


Çizgisi 


filmde, Bülent'in 


sanat edebiyat 


yıldızları barışan, ne de kişisel yönden birbirlerini seven kimselerin kalkıp kitle önünde sevgi gösterilerine girişmeleri alkışlanacak bir şey midir? 

194U kuşağının büyük dayanışmasını özürlü gösterecek, bir öğe yok mudur? Vardır: Bu kuşak başlangıçtan beri bir akım bilinci içindeydi, Akım bilinci onu kendi içinde kenetlenmeye, dışarıya karşı ise eleştiriye götürüyordu, Ancak o akım, sanat hayatımızın temellerine sızdıktan, onunla özdeşleştikten sonra, eski niteliğini yitirmiştir. 
Akım bilincinin ise 1940 kuşağı sanatçıları arasında sürüp gittiği söylenebilir. Bir bakıma doğaldır bu. Ne var ki günümüzde eskisi kadar haklılaştırılamaz. Ayhan Hünalp'in erdem olarak gördüğü şey işte bu noktada sorun olarak belirmekte, kuşağın yetenekli üyelerini bir bakıma bağlayıcı, köstekleyici bir nitelik kazanmaktadır. Sevmeden destekleme, kuşağın bir dramı haline gelmiştir bugün. Bir iç eleştirisi, bir özeleştirisi hiç bir zaman olmadı 
1940 kuşağının. Bunu kuşağın toplumcu kesimine de yayabiliriz. Arif Damar, Ömer Faruk Toprak'ın şiiri üstüne ne düşünüyor acaba? Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin için neler söylüyor? Yine de, arada bir ayırım var, sanırsam : Sanatımızdaki toplumcu dalga, akım niteliğini hiç bir zaman yitirmemiştir. 

Sevenlerin, inananların dayanışmasından güzel bir şey düşünülemez. Ayrıca doğal bir şeydir bu, Ama sevmeden dayanışma, hele sanat hayatında, kişisel bir politikadan başka bir anlam taşımıyor. Herkesin kendi kişisel politikasının yanyana gelmesiyle oluşmuş küçük ittifaklar topluluğu.. 

Sevgili Ayhan Hünalp (ki aslında 
1950 kuşağından çok 1940 kuşağına 
yakındır; o kuşağın havası içinde büyüdü), böyle bir dayanışmayı özlüyor. 
Bir yücelik sanıyor bunu; "gıpta ile, haset ve özenle" izleyip durduğunu söylüyor. Söylesin bakalım. 

Ama ben de söyleyeceğim Ayhan Hünalp, övgü mü, yergi mi yazdığının farkında değil. sé 


Judo Federasyonu 


Başkanı 
Cihat Uskan ile 


Teknik Komite üyeleri “kavga” ettiler 


Yeşilnur, pazar günkü 


2. seçmeye katılmadı 


udo Milli Takımı secmeleri fiyasko ile sonuçlandı 


İSTANBUL 

Judo Mili Takımı kadrosunu tespit etmek amacıyla geçtiğimiz haftasonu Mersinli Ahmet Tesislerinde yapılan müsabakalar sırasında Teknik Komite ile Judo Federasyonu Başkanı Cihat Uskan sert bir şekilde tartıştılar. 

Federasyon Başkanı ile Teknik Komite arasında meydana gelen bu sert tartışmanın nedeni henüz ortaya çıkmadı. 

Öte yandan 3 kez yapılacağı açıklanan milli takım seçmelerinin birincisi cumartesi günü yapıldı, ancak pazar günkü ikinci seçme müsabakaları fiyasko ile sonuçlandı. 

İkinci günkü seçme müsabakalarına 65 kiloda Ömer Erol, Muzaffer Sudan ve Selahattin Umay sakat olduklarını öne sürerek katılmadılar. 78 kiloda ise Süheyl Yeşilnur ikinci gün müsabakalarına girmedi, Elde edilen bilgilere göre 78 kilodaki iki güreşçinin (Federasyona "Süheyl'i yenemiyoruz" 
diye imza verdikleri ve seçme müsabakalarının kendi aralarında yapılmasını istedikleri | bildiriliyor. 

Öte yandan Judo Fe derasyonu Başkanı Cihat Uskan'ın , bazı sporcula - nn 2, günkü seçmelere katılmaması üzerine Antrenör Adnan Özmen'e “Sporcuların neden müsabakalara katılmıyor” 
diye bağırdığı buna karşılık Adnan Özmen'in bir şey yapamadığı ifade ediliyor. 

Sporcuların müsabakalara katılmaması üzerine Teknik Komitenin bu sporcular hakkında rapor tuttuğu ve 3. seçme mü- 


ekim ayında 


gerekcesiyle kaldırılmıştı 


"itici güç” 
yardımı, 


tahsisat olmadığı 


Ekim ayından bu yana Ankara'da sadece MHP'li boksör 
Bülent Angın'a 
“itici güç” 
yardımı yapıldı 


ANKARA (ÖZEL) 


Ankara Bölgesinden amatör sporculara yapılmakta olan "itici güç yardımından" ekim ayından bu yana sadece MHP'li olarak bilinen bok- 


Süheyl Yeşlinur bilinmeyen nedenle 2, gün seçmelerine katılmadı 


SİLİFKE 
ANAMUR 
ETABINI 
D.ALMAN 


HANS JOACHİM 


KAZANDI 


ANAMUR, 

Uluslararası 12. Akdeniz Bisiklet Turunun 127 kilometrelik Silifke-Anamur etabını 4.12.12'lik derece- si ile Doğu Alman Hans Joachim kazandı. 

Büyük çekişme içinde geçen yarışmanın 60 kilometresi içinde Türk takımından Erol Küçükbakırcı'nın pedalının kırıldığı ve grubundan bu nedenle koptuğu görüldü. 

Anamur'a 30 kilometre kala ise Kasım Asma kayarak düştü ve çeşitli sıyrıklar almasına rağmen öndeki gruba yetişerek yarışı sürdürdü. 

Silifke-Anamur etabı sonunda ilk beş sırayı alan sporcular şöyle: 

1— Hans Joachim (Doğu Alman) 4.12.12 


2— Michael Tanev (Bulgaristan A)4.12.12 

3— Vogel Joachim (Doğu Alman) 4.12.12 

4— Veliko Velikov (Bulgaristan) A)4.12.12 

5— Şendoğan Yörük (Türkiye A)4.1212 


Türkiye Futbol Liginde Bugünkü ve yarınki 


maçları yönetecek hakemler belli oldu 


ANKARA 


kan, "Maden"den sonra yeni bir "siyasal sinema'' örneği ile karşımızda. Aslında taşıdıkları dünya görüşüyle “her film siyasaldır'' dene bilir kuşkusuz. Ama günümüzde karşılığını doğrudan doğruya siyasal terminolojide bulan olayları, ilişkileri konu edinmiş filmleri ayrıca bu biçimde "siyasal film" diye niteleme alışkanlığı da var. İşte "Demir Yol" böylesi filmlerden, Yani yoğun siyasal temalara doğrudan el atan bir yapıt 

"Demir Yol'un konusu 
Antalya Şenliğinde sansürce yasaklandığından bu yana çok yazıldı anlatıldı. Kısaca özetlersek, bir yanda üç maceracı gencin bir Migros kamyonunu kaçırıp, içindekileri yoksul halka dağıtma serüveni ve sonuçları, öte yanda da 15-20 bin demiryolu işçisinin ülke çapında giriştikleri varsayılan büyük bir grevin Haydarpaşa garında yaşanan aşamaları anlatılıyor. Polisle çatışan gençlerden ikisinin sığındıkları evde bir öğrenci kız ve onun ablasıyla olan ilişkileri de filme bir başka boyut daha katıyor. 

"Demir Yol", Türkiye toplumu için çok güncel bir siyasal sorunu beyaz perdeye getiriyor, Devrimcilik adına elde silah, maceralara atılan gençlerin siyasal çizgisini eleştiriyor. Film, bu yöndeki kararlı tutumu ile olumlu her şeyden önce... Üç maceracı gencin eylemleri ne halka somut bir yarar sağlıyor, ne de kendilerine. Yönetmen Özkan bu gençlerin halktan ne denli kopuk olduklarını, halktan ne denli uzak bir dille konuştuklarını küçük küçük sahnelerle ve ustalıkla vurguluyor: Üç gençten Bülent (T. Akan) Migros kamyonunun şoförüne, 'Biz seni mi soyuyoruz, seni soyanları mı? Biz senin objektif gereksinmeni dile getiriyoruz' diyor. Şoför korkmanın ötesinde bu sözlerden pek bir- şey anlamadığını belirtiyor Yine Bülent sığındıkları ev- deki genç kıza "'Bizi daha kolay anlarsın öğrenciysen"” diyor. Yine Bülent'in konuşmalarından: "Devrim namlunun ucundadır", "Devrim yolu sarptır, engebelidir”... Bülent, evinde kaldıkları Sibel'i "kaypak küçük buriuva" olarak değerlendiriveriyor. Bülent ve arkadaşları demiryolu işçilerinin grevini de "'ekonomizm bataklığına düşme" olarak nitelendiriy orlar. 

"Demir Yol'u seyreden hiç bir izleyicinin bu üç maceracı gencin eylemine ve görüşlerine hak verebilmesine olanak yok. Bu gençlerin siya- 


ağabeyi, işçi önderi Hasan (F. 


sabakalarının ne zaman sör Bülent Angın'ın yararlandığı haber veriliyor. Türkiye liginin 25. hafta maçlarını 


Hakan) tarafından da mahkum ediliyor. Hasan, bir yandan garın çevresinde ileri-geri slogan atan ve grevci işçilerle eylem birliğine yanaşmayan gençleri eleştiriyor, öte yandan da kişisel tartışmalarında Bülent'i uyarıyor. Hasan, faşizme karşı devrimcilerin birliğinden yana, kitle mücadelelerini esas alan, filmin olumlu kahramanı. Gençlerin maceracı eylemlerde heder olmalarına da üzülüyor, "yetsin bu kendi bildiğine ölmeler" diyor. 

Güzel Sanatlar Akademisi öğrencisi Sema, devrimciliğe sempatizan bir kız olarak çiziliyor. Filmde maceracılara karşı olumsuz tavır almayan, onları devrimci gibi görebilen tek kişi o. Ama seyirci onun henüz doğruları bulamadığını görebiliyor. Sema'nın ablası Sibel ise, İngilizce ders verdiği zengin eyin sahibi Mete Bey'le ilişkisi olan, sınıf atlama özlemleri içinde bir insan. Rahat yaşamak istiyor, evine gelen anarşistler karşısında onları ele verip kurtulmayı düşünüyor hemen. Sibel tipi buraya kadar gerçekçi bir biçimde yansıtılıyor. 


"Demir Yol''da anarşizmin, bireysel terörün ağır bir eleştirisi yapılırken kitle mücadeleleri, işçi sınıfının örgütlü eylemleri savunuluyor. Bu mücadelenin önündeki engeller sergileniyor. 
Devrimci sendika karşısında, sarı sendikacıların grevi kırma, işçiyi çalıştırma girişimleri, garda kundakçılık yapıp bunu işçilerin üzerine atma provokasyonu anlatılıyor. 
Yönetmen Özkan, bir devrimci partiden, onun işçi mücadelesine (o önderliğinden sözetmiyor filmde. Sendikal mücadele asli mücadele biçimi olarak yansıyor. Bu, filmin el attığı siyasal konularda teorik yönden önemli bir eksiklik kuşkusuz. 

“Demir Yol" kişilerinin, olaylarının zenginliğiyle dıkkati çekiyor. Filmde Bülent, Hasan, Sema ve Sibel'in dışında, bir de Sibel'in ilişkisi içinde yansıtılan iş adamları- nin görüşleri ve yaşantısı var. 
Bu çevrelerin yabancı fikir babaları, demiryolu grevi gibi özel işyerlerinin dışındaki grevlerin siyasi önemleri bakımından engellenmesini öneriyorlar, Grevleri anarşinin kaynağı olarak gösterip, önlenemeyen grevden bu biçimde yararlanılabileceğini söy-Ii&yorlar, Bu çevreden Mete Bey, oğlunun özel dil öğretmeni Sibel'le yakın ilişki küruyor, sonra bir gün onu bırakıveriyor. Yine bir sahnede 


Mete Bey çevresini havuzlu bahçelerinde seks filmi seyredip alem yaparken görüyoruz. 
Filmde Bülent'in ablası (G. 
Ökten), Sibel ve Sema'nın TV ve "Aşk Gemisi" meraklısı komşuları gibi yan tipler de var. Bunlar da öyküyü zenginleştirici bir rol oynuyorlar. 


“Demir Yol'un sinema dilini kullanmadaki başarısından da söz edelim biraz. Yavuz Özkan, yönetmen olarak "'Maden''i oldukça aşan, : titiz, olgun, dengeli, ustalıklı bir anlatımla karşımıza çıkıyor. "Demir Yol'un pırıl pırıl renklere sahip, yer yer nefis denebilecek görüntüleri var. İzzet Akay'ın kamerası, usta işi pan'lar, travelling'ler ve tele çalışması ile rahat, akıcı, aksamayan bir bütünlük gösteriyor. Yö-, netmen Özkan, özenli çerçeveler elde ediyor, zaman zaman "derinlemesine görüntü" tekniğini başarıyla uyguluyor, kişilerini çerçevesi içinde ustalıkla dolaştırıyor. "Demir Yol'un oyuncuları da esas olarak başarılı. Özellikle T. Akan ve iki bayan oyuncu Aktolga ve Danışman çok dikkate değer kompozisyonlar çiziyorlar. Fikret Hakan ise zaman zaman, çok bilgiç her şeye egemen bir işçi önderi olarak "Maden''in Cüneyt Arkın'ını anımsatmıyor değil. 


“Demir Yol''un eksik, hatalı ya da olumsuz tüm yönleri de kuşkusuz belirtilmeli. 
Örneğin olumlu-olumsuz siyasetleri temsil eden kahramanların özel yaşamlarına kişiliklerine fazla önem verilmemiş. Maceracı Bülent'in de, işçi önderi Hasan'ın da yaşamları, düşünceleri ve eylemleriyle sınırlı gibi. Eylemi insan yaşamının her şeyi gibi göstermek kuşkusuz insan doğasına ters en başla. Yavuz Özkan'ın "Maden" filminde de işçi önderi İlyas, aynı biçimde ele alınmış, idealize edilmişti. Bu durumda "Demir Yol'un başkişlleri tək boyutlu, donuk kişiler olurak kalıyor biraz. Ağzı laf yapan şematik kahramanlar gibi duruyorlar. 


“Demir Yol 'da böylece olaylar öne geçiyor, insan ilişkileri geri planda kalıyor. Ör- 


neğin Mete Bey taratından terkedilip isten çıkarılan Sibel'in şaşkınlığı, umutsuzlugu, değişen ruh durumu hiç yansıtılmıyor. Değişim, Sibel'in birdenbire (o grevci işçilere yardım etmek istemesi gibi mekanik ve inandırıcılık yanı zayıf bir olayla gösterilmek isteniyor. 


Hasan'ın çevresindeki işçilerle ilişkisini anlatırken Yavuz Özkan'ın "Maden"'deki hatalı bakışını sürdürdü- günü de görüyoruz. Hasan, sarı sendikanın aldatarak ça lıştırmaya başladığı işçileri ikna etmek isterken adeta onları o suçluyor. "Utanın" diyor. "bu ihanettir" diyor ve yürüyüp ı geçiyor. Oysa kitleyi birleştirmeye çalışacak önderin tavrı çok daha yumuşak ve sabırlı olmak zorunda değil midir? Öte yandan Hasan'ın kızkardeşini arayan Sibel'e karşı tutumu- nun daha doğru ve gerçekçi bir biçimde yansıtıldığını belirtelim 


Bir de filmin sonuna sonradan eklenen 1 Mayıs gösterileriyle ilgili belgesel görüntü lere değinelim. Filmin bütünlüğünün dışına düşen bu "'ajitasyon'' sahnelerinde Maden-İs ve DİSK pankartları kısa bir süre vurgulanıyor ve film bitiyor. Anarşizmi, maceracı eylemleri eleştiren “Demir Yol"un Maden-İş gibi Türkiye'de anarşinin mihraklarından birinin yuvalandığı bir sendikanın ve DİSK gibi son İzmir olaylarında işçi kitlelerini maceradan maceraya sürükleyen bir örgütün propagandasına yer vermesi bizce çelişkili. 


Sonuç olarak Yavuz Özkan'ın filmi, eksik ve hatalarına karşılık, bildirisi ve bunu iyi bir sinema diliyle yansıtmasıyla önemli bir çalışma. 
Türk sinemasında "toplumsal gerçekçilik” akımının da dikkate değer bir örneği, “Demir Yol", "Karanlıkta Uyananlar"'ın (1964) olumlu çizgisini sürdürüyor. Öte yandan siyasal konulara doğrudan eğilen ama maceracılığı devrimcilik gibi savunan "Bir Gün Mutlaka"'nın (Sen,Y, Güney; Yön: B. Olgaç-1976) da tam karşısında bir yerde bulunuyor, 


yapılacağının belli olmadığı haber veriliyor. 


Ankara Bölgesi geçen ekim ayında tahsisat kalmadığı gerekçesiyle amatör sporculara yapılan "itici güç" yardımını kesmişti. 


FUTBOL FEDERASYONU 
KURULU BUGÜN TOPLANIYOR 


ANKARA 

Futbol Federasyonu Kurulu bugün İstanbul'da toplanacak ve gündeminde bulunan konulan görüşerek karara bağlayacak, 

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki gün sürecek olan kurul toplantısında Spor Şurasındaki futbolla ilgili komisyon kararları görüşülüp tartışılacak ve Türk futbolu için faydalı öneriler değerlendirilecek. 


verilmesi konusunda karar alınacak. 

Profesyonel futbol yönetmeliğinde yapılması düşünülen değişikliklerin de görüşüleceği federasyon kurulu toplantısında Türk futboluna yeni bir ekol kazandırılmasına ilişkin olarak Eğitim Dairesi ile 'teknik adamların verdikleri raporlar görüşülerek değerlendirilecek. 

Toplantıda aynca geçtiğimiz haftalarda yapılan olaylı geçen Türkiye ligi maçlarının 


Ancak diğer spurcula 
"itici güç"yardımının kesilmesine karşılık boksör Bülent Angın'a ekim ayından bu yana birikmiş bütün alacaklarının ödendiği belirlendi. 

"İtici güç" yardımının sadece boksör Bülent Angın'a yapılması amatör sporcular arasında tepki ile karşılandı. 


yönetecek hakemler Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. 

8 maçı yönetecek hakemler şöyle: 

Beşiktaş Eskişehirspor 
Kadri Koçbay, Muhsin Karabağ) Galatasaray-Kayserispor (Nihat Özbirgül, Halil Candemir, Cahit Akalın), Göztepe-Diyarbakırspor 
Emin Gencer), Adana Demirspor-Trabzonspor (Talat Tokat, İbrahim Karaoğlan, İsmet Kök), Gaziantepspor-Adanaspor (Ünal Şahin, Mustafa Taşkın, Atilla Koşer), Zonguldakspors#Fenerbahçe (lİiyas Ayan, Erol Oflas, Turan Yıldırım), Bursaspor-Rizespor (Özer Kızıltan, Yılmaz Sarıoğlu, Metin Tuğcu), Ordu% or-Altay 
İlker Zümrüt). 


(İhsan Türe, 


(sadık Deda, Naci Birgin, 


(Yalçın Pancı, Hilmi Alpsaltan, 


Amatör takım çalıştırıcıları kursu 
14 Nisanda başlıyor 


ANKARA 


Futbol Federasyonu Eğitim Mü- 


zım Türesin'in yöneteceği kursta, guç geliştirme dersi ODTÜ Rektör Yardımcısı Necmettin Erkan, bes- 


Bu arada ölü sezonun kış aylarına kaydırılması ve kış ayla rında lig maçlarının iki devre si arasına asgari iki fasıla 


Almanya'da yapılan kıyımlar, Ispanya” daki olaylar bile Oyunların Berlin'de yapılmasını etkilemedi 


hakem ve gözlemci raporları karara bağlanacak ve Eğitim Dairesinin üzerinde görüşmeler yapılacak. 


reorganizasyonu layacak. 


dürlüğünün 14-21 Nisan günleri arasında Ankara 19 Mayıs stadında açacağı Amatör takın çalıştıır.narı kursu 14 Nisan Pazartesi günü baş- 


Milli takım antrenörlerinden Ka- 


lenme ODTÜ Öğretim Görevlisi Ümit Kesim, uluslararası futbol oyun kuralları vell Necdet Arığ, Teknik Konular Altan Tetik ve fizik konular Nazım Koka tarafından verilecek, 


Hitler Olimpiyatı ve boykot 


Olimpiyatlara yalnız 


Sovyetler Birliği ve İspanya katılmadı 


Kış Olımpıyatları arasında Alman muhalifleri bir çok gösteri düzenler ama dünya basını artık manşetlerini Garmisch'e ayırmıştı.Hitler'i Norveçli tanınmış buz patencisi Sonia ile gösteren resimler bütün dünyaya vayıldı... Sporcular ve izleyiciler aganizasyonunun üstünlüğünün etkisi altında kalmışlardı... 

Alman muhalifleri bu durumu üzüntü ile izlediler. Yazar Heinrich Mann şöyle diyordu, yaz oyunlarına katılacak sporcular için: yi 

"Şuna inanın Berlin'e giden uluslararası sporcular, orada kendini dünyanın hakimi sanan bir diktatörün gladyatörlerinden mahkumlarından ve oyuncularından başka bir şey olmayacaklardır..." 

Ancak, bırakın muhaliflerin protestosunu, Almanya'daki kıyımlar, spanya'- daki olaylar bile Berlin'deki oyunları etkilemedi. Tüm dünya Göbells'in çağrısına uydu. Olimpiyatlara sadece İspanya ve Sovyetler Birliği sporcu göndermedi. 

İmparatorluk köylü liderlerinden Walter Darre, kır kesiminde yaşayanlara olimpiyat haftaları sırasında siyasi mahkum çalıştırmamaları konusunda talimat ver- 
“mişti, Her taraftan partililer, yabancılara karşı dostça ve kibarca tavır alın çağrılıyorlardı. Gerçekten de Berlinliler yabancı sporculara ve misafirlere etkileyici bir ağırlama töreni hazırlıyorlardı. Berlin'e 


(#ransız ekibi gibi) gece varanlar bile Olimpiyat Köyünün Beledive Baskanı tarafından karşılandı ve Nazi gençleri tarafından meşalelerle köye getirildiler... 52 ülkeden 
4269 atlet geldi...Sadece İspanya ve Sovyetler Birliği sporcu göndermedi... ABD, Almanlardan sonraki en büyük ekibi oluşturuyordu, 330 atlet ve 87 yönetici... 
Olimpiyat oyunlarını sadece çok az sayıda tanınmış Yahudi sporcu boykot etti. 
Örneğin Avustralyalı yüzücü bayan Judith Deutscher ve Fransız eskrimcisi Albert Wolff. Buna karşılık aralarında halterci David Mayer ve başarılı basketbol oyun- 


cusu Samuel Balter olmak üzere bütün Yahudi spor yıldızları katıldılar. Eninde sonunda Hitler için zafer olan 1 Ağustos 
1936 günü öğleden sonrası geldi. Hitler 
11. Oyunları açtı. Ve atletler resmi geçit yaptılar. Çok az insan orada yönlendirilmiş bir siyaset yapıldığının farkındaydı. 
Berlin sokaklarından atletlere refakat eden,nöbet tutan Gestapo özel birlikleri yahut Hitler'in siyah ve Yahudi sporcuların çoğunluğunu görmezlikten gelmesi pek göze batmıyordu, Gene de birkaç. olay bu barış festivalinin iki yönlül 


Olimpiyatlar, Hitler'in komite üyelerine verdiği söze rağmen Nazi propagandası yapılan dev bir alan niteliölne büründü. 
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HAMİTRFY KÖYLÜLERİ: 


zevkle dinlerdi. 


ğını anlatırdı. 


suça ortak oluyor. 


(Baştarafı 1. sayfada) tengil'in cenazesi sırasında çıkan olaylarda dipçikle yaralanmış ve hastanede tedavi görmüştü. 

Kaftancıoğlu, evli ve jki çocuk babasıydı. 

Kaftancıoğlu'nun yakınları, yazarın daha önce çeşitli yazıları nedeniyle tehdit edildiğini, son günlerde bir gazetede yayınlanan yazısı nedeniyle de yeni bir tehditle karşılaştığını söylediler. 


TEPKİLER 
TRT Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Nursal Tekin, bir bildiri yayınlayarak; İstanbul Rad- 


yosu prodüktörlerinden 
Ümit oKaftancıoğlu'nun silahlı bir saldırı sonucu 


öldürülmesi olayını kınadı. 

Tekin'in bildiri şöyle: 

Günümüz Türkiye'sinde, en çok ihtiyaç duyulan aydın ve yazarlara yönelen bu saldırıların ardındaki cinayet şebekelerini nefretle kınıyoruz." 

TRT-Der de bir bildiri yayınlayarak olayı kanıdı ve TRT ` topluluğuna başsağlığı diledi. 


TİKP'NİN AÇIKLAMASI 


Öte yandan TİKP 
Merkez Komitesi de basna bir açıklamas yaparak Kaftancıoğlu'nun katledilmesini lanetledi. 
aya açıklaması şöy- e: 


yayınladığı 


"Değerli araştırmacı yazar, seçkin aydın Ümit Kaftancıoğlu'nun katledilmesini nefretle kınıyoruz. Bilim ve kültür hayatımızın değerli insanları pusu kurularak öldürülürken MHP 
Genel Başkanı Alpaslan Türkeş binlerce televiz- 


yon seyircisi önünde disini savunmaktadır. 


Türkeş, bu cesareti nereden bulmaktadır. Terör odaklarını bildiklerini, bunların haklarından geleceklerini söyleyen Başbakan Demirel'in sağ teröristleri himaye etmesi, İçişleri Bakanlığının valiliklere yâyınladığı bir genelge ile MHP'lilere silah ruhsatı verilmesini istemesi, Türkeş'i cesaretlendirmektedir. 

"Bu zihniyet ve tutumla ülkemizin değerli insanlarının birbirleri ardından katledilmesi ön- 


Masum mu bu katiller? 


yı haber vermek için gelmişti. Muhabirimiz olay yerine gitti ve bu saldırıyı ortaya çıkararak haber yaptı. Kaftancıoğlu, değerli bir araştırmacıydı. Yüzbinlerce insan O'nun Köroğlu kollarını anlatan dizilerini radyolardan 


Kaftancıoğlu'nun halk kahramanları üzerine değerli çalışmaları vardı. Romanları, yazıları, araştırmaları birçok ödül kazanmıştı. 
Her karşılaştığımızda yeni araştırma projelerinden söz ederə, gezilere çıkmaya hazırlandı- 


Kültürümüze ve düşünce hayatımıza daha çok katkılarda bulunacağı bir sırada faşist saldırganların kurşunlarına hedef oldu. 


Son cinayet, bir kere daha faşistlerin ülkemizin varlığı için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu göstermektedir. Nerede iyiyi, güzeli araştıran bir düşünce parıltısı görseler oraya saldırıyorlar. Kaftancıoğulları ülkemizde yetişen nadir değerlerdendir ve büyük birikimler sonucu ortaya çıkıyorlar. Kültür düşmanı, insanlık düşmanı özgürlük düşmanı faşist namlular da büyük bir dikkatle böylesine değerleri hedef alıyorlar. 

MHP, işlediği cinayetler ve izlediği bölücülük ve yıkıcılık politikasıyla bugünkü kargaşalıkta büyük bir rol oynamaktadır. Onların devleti koruduğunu -sananlar yanılgı içindedirler. 
Hükümet de MHP'lileri devlet dairelerine doldurarak ağır bir sorumluluk altına giriyor ve 


MHP, büyük çalkantılar içindeki Türkiye" de devleti tahrip etmekte ve bağımsızlığımıza göz diken kuvvetlere elverişli bir zemin yaratmaktadır. Bugün MHP'ye sağlanan her destek Türkiye'nin varlığına indirilen bir darbedir. 


| Komandor... 


| 


(Baştarafı 1. saytada) 


lenemez. Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz, Terör canilerle birleşerek önlenemez." 

TİKP, Kaftancıoğlu nun eşine ve TRT men- el da birer telgraf çekerek başsağlığı diledi. S 
DGB'NİN AÇIKLAMASI 

Bu arada Ümit Kaftancıoğlu'nun hunharca katledilmesini kınayan İstanbul Devrimci Gençlik Birliği de (DGB) gazetemize yaptığı açıklamada yazar Ümit Kaftancoğlu'nun o Türkiye'nin sanat ve kültür hayatına değerli katkılarda bulunduğunu belirterek, devrimci sanat ve kültür mücadelesine ölümsüz yapıtlar b'rakan bir devrimci olduğunu belirtti. 

Bu arada CHP Genel 
Başkanı Bülent Ecevit, 
TRT Genel Müdürünü ve Türkiye Yazarlar Sendikasına gönderdiği mesajlarla (o Kaftancıoğlu'nun öldürülmesi dolayısıyla başsağlığı diledi. 

İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası da yaptıkları ortak bir açıklama ile Kaftancıoğlu'nun öldürülmesini kınadılar. 

Ankara Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi, Türkiye Yazarlar Sendikası, Basın-İş Sendikası ve çeşitli kuruluşlar yayınladıkları bildirilerle olayı nefretle kınadilar. 

BÜFK'ÜN AÇIKLAMASI 

"Boğaziçi Üniversitesi Folklör Klübü olarak değerli araştırmacı yazar 
Ümit Kaftancıoğlu'nun öldürülmesini nefretle kınıyoruz. Amatör bir öğrenci kuruluşu olarak yaptığımız çalışmalarda her an bize yol gösteren değerli yazarın katledil-İmes bizi acıya boğmuş- 


ur. 10, 11, 12 Nisan tarihlerinde onun büyük katkıları ile hazırladığı- 


mız Semahlar Gecesini onun anısına ithaf ediyoruz. Fikirleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize ışık tutma- ya devam edecektir." 

Ümit Kaftancıoğlu için bugün İstanbul Radyosu önünde bir tören düzenlenecek ve cenazesi Şişli Camisinden kaldırılacak. 


BAŞSAĞLIĞI 


Değerli yazar. yurtsever insan 


ümit Kaftanıoğlu”nun 


faşist katillerce katledilmesini nefretle protesto 


ediyoruz. Anısı bağımsızlık ve demokrasi mücadalamizde yaşayacaktır, Yakınlarına ve tüm hal- 


kımıza başsağlığı dileriz 


Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu Merkez Yürütme Kurulu 


m 
Köroğlu... 


(Bastarafı I. sayfada daha sonra kitap haline 


Ümit Kaftancıoğlu şöyle diyordu: 

“Aydinlik okurları için, üç destan hazırlamış bulunuyorum. Halkımız, işçimiz kendi yiğidini, kendi önderini, kendi yarattığı destanı okusun, övünsün, sevsin diye. 
Söylemeye gerek yok ki Köroğlu, Akça köylü bir çocuktur. Babasının konağına gelen halk ozanlarını dinleyerek yetişmiştir. Baba Yusuf'un konağına gelen halk ozanları, Pir Sultan'ın asılmasını, Nesimi'nin yüzülmesini, Mansur'un kesilmesini, Kalenderoğlu' 
nun idamını, Osmanlı zulmünü, baskısını dile getirmekteydiler. Ruşen 
Ali adındaki yiğit Köroğlu böyle yetişti." 

KAFTANCIOĞLU: 
"KÖROĞLU HALKTIR“ 

“Neden Köroğlu diye sordunuz. Ben diyorum ki, en büyük güç halktır. 
Zaten Köroğlu bir tek kişi değil aslında, Halkları birleştiriyor. Kirk yiğidinin her biri bir kesimden geliyor. Kimi Kürt, kimi Çerkez, kimi Ermeni, kimi Terekeme, Aba- za, Çeçen..." 

"Çok sıkıntıda olan halk, çıkmazda olan halk, yoksulluk içinde olan halk sürekli Köroğlu lafı ediyor, Köroğlu'ndan parçalar okuyordu. Ben bu konudaki araştırmamı doğrudan doğruya halkın ağzından yaptım. 

"Köroğlu'nun bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan, halkı birleştiren “önder bir kişiliği var. Bugün böyle bir öndere ihtiyacımız var. Ama denecektir ki, Köroğlu'nun elinde bir delikli demir, bir de saz vardı. Bugü- 
“nün Köroğlusu da zamanımızın koşullarına gö- 


re oluşur. A 
Ümit Kaftancıoğlu 
Köroğlu araştırmasında 


"Halkın zengin ve gerçekten sınırsız söyleyişinden'"' yararlandığını, milyonlarca izleyicinin TRT'den yayınlanan 
Köroğlu programlarına duyduğu ilgiyi anlatarak şöyle diyordu: 

“İşin ilginç yönü, 12 
Mart döneminde bu programların yayınlanmasına karşı Çıktılar. 
Neymiş, Köroğlu eşkiyaymış. Şimdi bunu dinleyenler benzin istasyonlarını soyarlarmış. O zaman ne olacakmış!.. 
Köroğlu programları ancak 1974 yılında yayınlanmaya başladı. Ve halkın isteği üzerine bir yıl daha uzatıldı” 

Ümit Kaftancıoğlu 
Osmanlı zulmüne karşı direnen Çıplakoğlu adlı halk kahramanı üzerinde de Çalıştığını açıklamış ve şöyle demişti: 

"Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında Amasya'nın Hüseyinova köyünde yetişmiş. Osmanlı zaptiyelerine karşı ayaklanmış, Köy halkı yerini yurdunu bırakarak Kars'ın Hanak ilçesinin Dereköyü'ne yerleşmişler, Bugün hâlâ bu soydan hayatta kalanlar var ve orada oturanlara Çıplaklar deniyor. Önümüzdeki dönemde bu çalışmamı sürdüreceğim." 

TRT'de prodüktör olarak çalışan Kaftancıoğlu “Öğretmenler Odası" "Günaydın", "'Av Bizim 
Avlak Bizim"', "Dilden Dile"', "Beyin Göçü" 


ii programlar bale il 


getirilen "KöröğMü”" için” 


"Köyün tahliyesi şart” .. 


Çetin Demirkaya, Faruk Pulat Ceyhan'dan yazıyor. 


"Selin önlenmesi için köyün tahliyesi şart." 

Böyle söylüyor Hamitbeyliler. Ceyhan taştı mı, ilk uğradığı yer Hamitbey bucağı oluyor. "Başka çare yok.. Çare, köyün tahliyesi!” 7 

Çünkü, en büyük darbe köylüye, bu sonuncu sel. Artık itiraz edemezler. "Parlamenterler hep gelir giderler köye. Gene geldiler, halimizi, hatırımızı sordular" diyor bir köylü ve devam ediyor: 
O zaman sormuştuk, arkadaş, biz köyün kalkmasını istiyoruz. Niçin köyün kalkmasına karşısınız demiştik, o zaman 


da. 'Efendim, bir köyün kalkması şu kadara maloluyor, barajlar yapılıyor, setler yapılıyor, daha ne korkuyorsunuz' demişlerdi. İşte setler yapıldı. Yukarıdan gelecek suyun kaç metre olacağını ne biliyorsun? 'Biz hesapladık" diyorlar. Parlamenterler, 'Ölçtük, hesaba vurduk. Şu kadar milyon küp su geçer' diyorlar. Hadi şimdi hesap versinler bakalım, Nasıl verecekler? Yani, illa ki, bir köyün elli-altmış nüfusu ölsün, ondan sonra mı kalksın o köy?" 

Selden olduğu kadar 
“Kamera karşısında boy gösteren siyasetçilerden de" yakınıyor köylüler, "Kamera başına geçtiler mi, başlıyorlar milleti traş etmeye. Hangisi olursa olsun, hepsi de, doğruyu söylemiyor. Hangi lider gelirse gelsin, hangi bakan olursa olsun, hepsi aynı... 

"Devlet bize elini uzatmalı, geçtik elinden, serçe parmağını uzatsın yeter. Evleri selden sonra yıkılacak yüzlerce köylünün bir göz odası bile yok, Tespit yapıyorlar, Zarar ziyanı ödeme- ye gelince yok. Giden sene ocak ayında gene çadırdaydık. Ankara'ya gittik, o günden bu yana sıfıra sıfır. Dur bakalım, bu sene ne yapacaklar?" 

Selden sonra, bakanlar, karşı köye gidip, yäzıp çizmişler. "Karşıdan bakıp gittiler bize de" diyor köylüler, "'Tehir edilecekmiş borçlar" deniyor. 

“Aha ben tehir ettim borçlarımı... Vermiy orum.. Gelsin alsınlar bakalım. Yok ki vereyim. 
Ben kendi kafamdan tehirettim..." 

Döne döne '"'Köyün yerini değiştirmek gerek” diyor köylüler ve taleplerini şöyle sıralıyorlar: 

“Hamitbey bucağının, 
Mercin köyü civarındaki hazine toprakları üzerinde kurulmasını istiyoruz. 
Burası toprakağası Ertekin Bey tarafından işgal edilmiş durumda, 

"Çiftçi borçları ertelenmesi yerine, affedilsin. 

"Kaybolan canlı hayvanların tazmini, 

“Zirai hasarın ve girdilerin devlet tarafından karşılanması. 

“Sular altında kalan traktörlerimizin sular çekildikten sonra kullanabilmemiz için Zirai Donatım, YSE gibi kuruluşların tamir atölyelerinde onarımının ve banur. 


riyorlar. Alevi işçilere 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 


Divriği de 


yük engel olaran gördükleri FİKP yi kötüleyebilmek için bazen sağcı, bazen solcu kılığına gi- 


Sünnilerle işbirliği yapıyorlar'' diyorlar. Sünni işçilere gidip “Biz yine ortamcı soluz, bunlar asırı komünist” ' diyorlar. 

Divriği'de sahte solun bazı CHP yöneticileriyle birleşerek nasıl bir kazan kaynattığını anlatmaya devam edeceğiz. 


(Basin: 2673-376) 


TBaştarafı 8. sayfada) 


gidip “Bunlar faşisttir, 


BÜKOLAR 


kımının yapılması, 

“Köyle nehir arasındaki setin bir metre yükseltilmesi.. 

“Bakanlara, parlamenterlere sesleniyoruz, Onlar şimdi gezer.. Bir de seçim zamanı gelirler. O zaman, bizim köyün lev hasından geri dönsünler. 
Hangisi olursa olsun, hiç birini ayırmıyoruz. Vay şu, vay bu... Yok artık. 


Yoookk. Tokuz. Bir sandalye için bizi boğmasınlar." 

Köye gelişimizin ü- 


çüncü günü de doldu. Biz köyden ayrılırken suların yükseleceği haberi köylüleri yine telaşlandırıyor. 
Korkulu geçen iki saat, iki yıl gibi geliyor Hamitbeylilere. Nihayet botlar gelebildi. Hayvanlar botlara yükleniyor, yaş sırasına göre, Biz de botları çeken Ayaslı balıkçı kaptanın kayığına biniyoruz. Yolda, köylülerin söylediği son sözler kulaklarımızda çınlıyor: "Bizim köyün levhasından geri dönsünler. Bir oy için bizi boğmasınlar!.." 


Şıvancılar Eğitim Enstitüsünde iki öğrenciyi yaraladı 


DİYARBAKIR (ÖZEL) 
IVANCILAR Diyarbakır'da iki öğrenciyi silahla yaraladılar. Yaralılardan Yaşar Yılmaz'ın durumunun agır olduğu öğrenildi. Şı- 


vancilar Eğitim Enstitüsü okul binası içinde Halkın Kurtuluşu taraftarları oldukları söyle- 


nen kişilere saldırdılar. 
Olayda biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. 
Olaydan sonra Diyarbakır Yüksek öğrenim Kültür Derneği (DYOKD) 
Başkanı olduğu söylenen bir Şıvancı silahla yakalandı. Ayrıca olaylarla ilgili olduğu bildirilen iki kişinin daha gözaltına alındığı öğrenil-Gi 


Eğitim Enstitüsündeki olayların Şıvancıların bir süredir kendilerinden olmayan herkese karşı başlattıkları (o saldırıların “bir devamı olduğu söyle niyor. Şıvancılar daha önce de Eğitim Enstitü- si ve Tıp Fakültesinde benzeri saldırılara girişmişlerdi. Geçtiğimiz lerde Eğitim Ensti - de bir Halkın Kurtuluşu taraftarı komaya sokulmuş, Türkiye İşçi 
Köylü Partisi taraftarları ile Denge Kava grubuna mensup öğrencilere de saldırılmıştı. 


Ümit... 


A (Baştarafı 1. sayfada) 
okudu. TRT'ye geçti, 12 
Mart dönemine kadar İstanbul Radyosunun köy 
yayınlar ; 12 
Mart'ta bu görevden alnarak aynı radyonun kültür bölümüne verildi. 

Kaftancıoğlu "Dönemeç" adlı yapıtıyla TRT Büyük Ödülünü kazandı. 
Milliyet gazetesinin Ali Naci Karacan ödülünü "'Hakullah"' adlı çalışmasıyla aldı. "Yelatan" “Tüfekliler"' adlı iki romani, "Dönemeç "', “Çarpana" adlı iki öykü kitabı, "Kan kardeşim dorutay" "Kekeme Tavşan” 
adlı çocuk kitapları ile "Tek Atlı Tekin Olmaz" 
ve "Köroğlu Kolları" adlı derlemeler de Kaftancıoğlu'nun eserleri arasında bulunuyor. Kaftancıoğlu, yeni "Köroğlu" çalışmalarını ve "Tek Yatak"'adlı romanını yayına hazırliyordu 


KAYIP— Hukuk Fakultetesinden aldığım doktora şebekemi kaybettim. Hüküm süzdür. 

Mehmet ALTAN HEPER 


Belgeler... 


“Kejim Aleyhtarı ve 
Milli Bütünlüğü Bölmeyi 
Amaç Edinmiş Faaliyetler-Nasyonal Sosyalizm" 
adlı raporda komando kampları ile ilgili olarak aynen şunlar söyleniyor : 


“Milliyetçi (o Hareket Partisi Gençlik Kolları, ülkü Ocakları Birliği, 


Genç Ülkücüler Teşkilatı, Milli Türk Talebe Birliği' nin organize ettiği, yönettiği, maddi ve manevi yönden desteklediği komando kampları... 1968 
yılı yaz aylarından itibaren yurdun muhtelif il ve ilçelerinde kurulmuştur" 
MHP Raporunda daha sonra tek tek komando kampları ve yöneticileri hakkında bilgi veriliyor. 
Bu arada Bursa'da kurulan komando kampı ile ilgili bilgi verilirken,kamp yerini bizzat Türkeş'in yerinde gördüğünü ve kampın o bölgede kurulması için emir verdiği açıklanıyor. Rapordaki bu 

bölüm aynen şöyle: 

"TÜRKEŞ 

EMİR VERDİ" 
“29.6.1970 günü Bursa'nın Mudanya ilçesi Kumkaya köyü hudutları içindekik Yıldıztepe mevkiinde daha önce kurulması tasarlanan komando kampının yerini görmek gayesiyle MHP 
Genel Başkanı Alpaslar. 
Türkeş Bursa'ya gelmiştir. Kamp yeri olarak kararlaştırılan yukardaki yeri gezmiş ve ilgililere orada kurulması için emir vermiştir. Bu emir gereğince MHP Bursa İl Teşkilatı ve Genç Ülkücüler Teşkilatı Bursa Şubesi yetkilileri tarafından 12. 
7.1970 günü kamp faaliyete geçirilmiştir." 
Raporda ayrıca Tür- 


keş'in bu komando kamp. 


larındaki çalışmaları yerinde izlediği de açıklanmıştır. Raporda aynen şöyle denilmektedir: “21.8.1968 günü İstanbul Silivri'de açılan komando kampını İstan buldaki öğrenci hareketlerinde faal rol oynayan ve Komando Mustafa adıyla tanınan Mustafa Ok yönetmiştir. MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş İstanbul'a yaptığı bir seyahat sırasında bu kamp- 


taki çalışmaları yerinde görmüştür." 
KOMANDÖ KAMPI 


a A i 
HP'LİLER | 

MHP Raporunda komando kamplarının kurucusu ve yöneticisi olarak MHP Milletvekili Rıfat Baykal, MHP Genel Yönetim Kurulu üyesi Dündar Taşer, İzmir MHP İl Yönetim Kurulu üyesi 
Celal Turbay, MHP Kayseri İl Başkanı Sami Bolak, MHP Sakarya İl Başkanı İlyas Aslantürk, daha sonra MHP İzmir İl Başkanı olan Kemal Fedai Coşkuner, MHP Genel Yönetim Kurulu üyesi Kamil Koç, halen MHP Milletvekili olan o sırada Gaziantep İl Başkanlığı yapan Cengiz Gökçek, 
MHP Trabzon İl Başkar 


geçmektedir. va 


DİĞER 

AÇIKLAMALAR 

Türkeş, TV'deki Basın Toplantısında 10 Ocak 
1968 tarihli Hürriyet gazetesinde çıkan "Komandoları destekliyorum , çünkü onları biz kurduk ve eğittik"' şeklindeki açıklamasını "yanlış aksettirme'' olarak inkar yoluna saparken o dönemde aynı mahiyette birçok demeç vermişti. 
Aynı şekilde diğer MHP 


yöneticileri de basına yaptıkları açıklamalarda komando kamplarının 


bizzat Türkeş'in emriyle açıldığını açıklamışlardı. 
MHP Milletvekili Rıfat Baykal Meydan dergisine yaptığı açıklamada aynen şunları söylüyordu: "Gerçekten de basının komando adını taktığı gençleri bir araya toplayan ılk gençlik kampı 
1967 yılında MHP Genel 
Başkanı Alpaslan Türkeş" 
in izni ile Gümüldür'deki srazimde açılmıştır." 


BAŞSAĞLIĞI 


Değerli araştırmacı, devrimci yazar, (RT prodüktörlerinden, 


ümit Kaftancıoğlu”nun 


faşist katillerce öldürülmesini nefretle protesto eder, yakınlarına ve halkımıza başsağ- 


lığı dileriz. 


TİKP Başkanlık Kurulu 


YUR:DIŞI BÜROLARI 


(Baştarafı 1. sayfada) 


,, makla” suçladı. 


Türkeş de 19 Ağustos 
1968 günü Ankara'da Haber Ajansına verdiği demeçte "CKMP'nin (MHP' 
nin adı o zamanlar CKMP idi) komünistlerle mücadele için komando birlikleri kurduğunu, Ankara ve İzmir'de açılan kamplarda 1000 kadar gercin, Genel İdare Kululu üyesi Dündar Taşer'in nezareti 


altinda çalıştırıldığını doğruluyor ve şunları söylüyordu: 


"Gençlik Kolları çeşitli sportif ve kültürel faaliyette bulunuyorlar. Bu arada kendilerine judo öğretiliyor... Bunun için gençlerimizi mücadeleci olarak yetiştiriyoruz." 

O sıralarda basında çıkan bu açıklamalar üzerine Yargıtay Başsavcılığı soruşturma açmış ve ifadesi alınan Dündar Taşer, "Solun taassup cephesi ve onun hamisi bazı çevreler partimizi savunma hizmetlerine hazırlayıcı eğitim yapmakla suçlamaktadırlar. Bu Suçla” 
mayı Türk milleti önünde açıkça reddederiz" diyerek daha önceki açıklamalarını inkar etmişti. 
Türkeş, TV'deki basın toplantısında devletin emniyet örgütünün raporundaki bilgileri ve o zaman yaptığı birçok açıklamasını yalanladı. 


Amerika... 


(Baştarafı 1. sayfada) rışabileceğini açıkladı. 

Brzezinski, ABD'nin belli başlı gazetecilerine hitaben yaptığı konuşmada İran ve Irak ara-` sındaki sürtüşmenin yerel ya da tüm bölgeyi içine alabilecek bir eyleme dönüşebileceğini ileri sürdü. 
Anlaşmazlığın Oo genişlemesi halinde çıkarları zarar görecek olan Amerika'nın uygun eylemlere geçmesi gerektiğini iddia etti. 

Carter perşemve gece-- si yaptığı konuşmada Batılı ülkeleri İran'a karşı ABD'yi yeterli derecede desteklememekle suçladı. 

Carter bazı ülkeleris 
"Bir yandan himaye isterken öte yandan yükümlülüklerinden kaç- 


Cuma sabahı Tahrân" 


sda İran'a yönelen saldırı- 


lara karşı büyük bir gösteri yürüyüşü düzenlendi."Emperyalizme Karşı Birlik Yürüyüşü" olarak adlandırılan yürüyüş Tahran Üniversitesinde sona erdi. 
© Devlet Başkanı Beni 
Sadr da yaptığı konuşmada İran halkını kendi ayakları üstünde durmak için üretimi artırmaya çagırdı, İran'ın döviz rezervinin yüksek olduğunu ve uzun süre ambargoya dayanabileceğini söyledi. 
Beni Sadr ayrıca, “Amerika'nın petrole susamış'' dediği müttefiklerinin de Carter'ın yaptırımlarını desteklemeleri linde “zımık" alama yacaklarını söyledi. Irak'ı da "ABD'nin çaldığı her çalgıya tempo tutmakla" suçlayan Beni Sadr, sınır çarpışmaları daha yoğunlaşırsa 'savaşa da hazırız dedi. 
Irak birliklerinin İran topraklarına ayak basması halinde İran'ın Irak'ı istilasını hiç bir gücün önleyemeyeceğini söyledikten sonra Beni Sadr, Irak halkının Saddam Hüseyin'i devireceğinden kuşkusu olmadığını sözlerine ekledi. Beni Sadr, iki 


komşu ülkenin Güney Lübnan'daki İsrail kuvvetlerine birlikte karşı 


çıkmasını da istedi. 
Öte yandan, İran'ın 


Moskova'daki Büyükelçisi Mokri, SSCB'nin 
Irak'a silah vermekten vazgeçmesi çağrısında 


bulunarak, bunun dostça bir istek olduğunu belirtti. 

SOVYELLER İRAN IRAK ANLAŞMAZLIĞINDA 
İRAN'I DESTEKLİYOR 

Irak basınını İran aleyhtarı bir kampanya başlatmakla suçlayan 

Sovyet TASS ajansı Sovyetler Birliği'nin İran'ı 

desteklediğini ortaya koydu. 

TURKİYE'NİN 
TUTUMU 
Türkiye'nin İran'a karşı ABD tarafından alınan . 
son karar gereğince uygulanmaya başlanan ticari ambargoya katılmasının beklenmediği . bildirildi. 

Diplomatik gözlemciler, Türkiye'deki ortak savunma tesislerinin de 

İran'a karşı kullanılması- nın hiç bir şekilde sözkonusu olmadığını belirtiyorlar, 


(Baştarafı 1. savfada) silahlı saldırı sonucu yaralanan bir öğrenci de tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti. 

Ankara'nın Sıhhiye semtindeki Abdi İpekçi Parkında Sacit Çeyiz ve Kamil Şahinöz adlı lise öğrencilerinin önü 7-8 kişilik bir grup tarafından kesildi. İki öğrenciyi dövmek isteyen saldırgan gruptan bir kişi daha sonra tabancasını çekerek Atatürk Lisesi beklemeli öğrencilerinden 
Sacit Çeyiz'in kafasına bir el ateş etti. Ağır yaralı olarak Numune Hastanesine kaldırılan öğrenci kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sacit Çeyiz" 
in Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Salih Çeyiz in oğlu olduğu öğrenildi. 

Öte yandan Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğünde odacı olarak çalışan Hüseyin Altın sabah Dikmen'deki evinden eşine giderken üç kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü, Hüseyin Altın'ın sol görüşlü olduğu ve aynı zamanda Ticaret Lisesinde okuduğu öğrenildi. 

Bu arada Aktepe Lisesinde iki grup öğrenci arasında çıkan kavgadan sonra 6 öğrenci gözaltı- 


AP... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
Bu arada Başbakan 
Süleyman Demirel de her hafta Cumhurbaşkanı ile yaptığı olağan görüşmesini bu hafta Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil'le yaptı. 
CHP ORTAK GRUBU 
AP'nin Genel Başkan Yardımcısı Saadettin Bilgiç'i "resmi aday"' olarak çıkarmasından sonra 
CHP Ortak Grubu da dün olağanüstü toplantıya çağrıldı. Toplantının başlangıcında görüşlerini açıklayan parti yönetimi, kendilerinin artık bir "resmi aday" çıkartmasının zamanı geldiğini belirterek bu konuda iki yöntem önerdi. Genel Merkezin önerdiği iki yöntemden biri, aday olmak isteyenler arasında grupta yapılacak bir oy- 


«ulamadan sonra en çok 
_ oy, alanın Genel Kurula 


resmi aday olarak. sunulması, ikincisi ise aday olmak isteyenlerin hepsinin Genel Kurula sunuimasından sonra en çok oy alanın bütün partili parlamenterlerce desteklenmesi. Bu konuda açılan genel görüşmenin birkaç gün süreceği bildirildi. 

Bu arada Genel Merkezin Millet Meclisi eski başkanlarından Kemal Güven'in aday olmasını istediği, buna karşılık muhalefet gruplarının ise Senato “ „Başkanvekili 
Rahmi Erdem ile, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Muhsin Batur'un adları üzerinde durduğu bildirildi 


AP DE BİLGİÇ'İ 
DESTEKLEMEYE 
DEVAM EDİYOR 


Öte yandan TBMM 
Genel Kurulunda AP, 
Genel Başkan Yardımcısı Saadettin Bilgiç'i desteklemeye devam etti. 
Önceki günkü 25. turda 183, 26. turda 193 
oy alan Bilgiç'in durumunda dün yapılan turlarda da bir değişiklik olmadı. AP içinde birçok parlamenterin Bilgiç" 
in adaylığına karşı çıktığı, bunun için boş oy kullandığı belirtilirken, bazı AP'liler bu durumu “Demirel'in Bilgiç'i yeme operasyonu" olarak nitelediler, Bu AP'liler, "Demirel sonbahardaki büyük kongreye hazırlanıyor. Bilgiç ve ekibini tasfiye etmek için Bilgiç'in yıpranmasına göz yumuyor. Çünkü Demirel, 
Bilgiç ve takımını tasfi- ye etmeden tek başına iktidar olamayacağı görüşünde" şeklinde konuştular. 

AP Grup Başkanvekillerinden Gıyasettin Karaca ise, "Önceki günkü oylamaya Ankara dışında bulunan 25-30 arkadaşımız katılamadı. Bunların hepsine haber verdik ve Ankara'ya çağırdık. Geldiklerinde Bilgiç'in oyları artacaktır'' şeklinde konuştu. 

Bununla birlikte Bilgiç'in 8-10 tur daha oylandıktan ve seçilmesinin kesinlikle mümkün olmadığı anlaşıldıktan sonra adaylıktan çekilebileceği bildirildi. 


ABONE ÜCRETLERİ 


Biri odacı... 


na alındı. 
ADANA'DA 

Atatürk Ortaokulu önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Sabahattin Serinbağ adlı bir lise öğrencisi öldürüldü, Nuh Naci Ertanlı adlı lise öğrencisi de ağır yaralandı. Yaralı öğrenci Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Öte yandan 7 Nisan 
1980 tarihinde Gaziantep'in Karşıyaka semtin- de gece evine giderken tabanca ile vurularak ağır yaralanan Eğitim Enstitüsi öğrencisi Erdoğan Ulusoy tedavi edilmekte olduğu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Numune Hastanesinde kurtarılamayarak heyatını kaybetti. Aynı olayda yaralanan aynı okul öğrencisi Erdoğan Kahyaoğlu'nun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. 

TRABZON'DA 

Fatih Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü öğrencisi Cemil Kurnaz babasının Esentepe Mahallesindeki bakkal dükkanında kimlikleri belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. 

öldürülen öğrencinin sol görüşlü olduğu bildirildi 

İSTANBUL'DA 

Örtakçılar Baba Haydar Mahallesi Yeniçeşme Sokakta bir manav dükkanına kimlikleri belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu manav Yalçın Sıtacı öldürüldü. Olay yerine Dev- 
Sol imzalı bir bildiri bırakan saldırganlar kaçtı- 


lar. SAĞMALCILAR 

CEZAEVİNDEN 

3 TUTUKLU DAHA 
KAÇTI 

Sağmalcılar Cezaevinden değişik tarihlerde üç tutuklunun tahliye edilen başka tutukluların yerine geçerek kaçtıkları anlaşıldı. 

Silahlı çete kurmak suçundan sanık Türkay Demirci'nin 29 Şubat tarihinde Sadık Altın'ın, adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan sanık Kemal Özkan'ın 13 Mart 
1980 tarihinde Mustafa 
Gürkan'ın ve adam öldürmek suçundan sanık Nuri Koçyiğit'in de 21 Mart 
1980 tarihinde Binali 
Koçyiğit'in yerine tahliye edildikleri anlaşıldı. 

Öte yandan İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, İstanbul'da değişik tarihlerde 7 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanması, çeşitli gasp, soygun, silahlı çatışma ve patlayıcı madde atma olaylarından sanık oldukları iddiasıyla, 6 Nisandan bu yana 86 kişinin yakalandığı ve 6 tabanca 
102 mermi, bir bomba ve 
6 milyon lira değerinde 
400 bilezik ele geçirildiği 
açıklandı. 

İGD'LİLEK 
GAZETEMİZİ OKUYAN 
LİSE ÖĞRENCİSİNİ 
BIÇAKLADI 

Bir grup İGD'li saldırgan Kartal Meslek Lisesi öğrencisi Suat Sezek'e gazetemizi okuduğu gerekçesiyle saldırarak, bıçakla yaraladılar. Yaralı öğrenci Haydarpaşa Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Öte yandan İGD 1i saldırganların Kartal Maltepe'deki bayilerden gazetemizi toplayarak yaktiklan ve gazetemizi okuyan yurttaşları izleyerek saldırdıkları öğrenildi. 

MANİSA'DA 

Turgutlu ilçesinde 

Muammer Bulut adlı kişi- 


TiSK Başkanlığına yeniden Narin seçildi 


ANKARA (ÖZEL) 
ÜRKİYE İşveren 
Sendikaları Korfederasyonunun önceki gün Ankara'da yapılan Genel Kurulu sonucunda oluşan Yönetim Kurulu, Başkanlığa yeniden Halit Narin'i seçti. 
Perşembe günkü 
Kongreden hemen sonra toplanan Yönetim Kurulu kendi arasında şöyle görev bölüşümü yaptı; Başkanvekilleri: Refik Baydur, Metin İplikçi. 
Yürütme Komitesi üyeleri: Nazım Düzenli, Nurettin Koçak, Kemal Kadıoğlu , Kudret Baban. 
Konfederasyon Başkanlığına seçilen Narin, aynı zamanda Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanlığı ve Narin Mensucat Fabrikasının büyük ortağıdır. 


ILAN TARİFESİ 


yi öldürmekten sanık olarak aranan Ali Aksal adlı kişi saklandığı evde yakalandı. 

YOZGAT'A SÜRÜLEN 
ÇORUM TÖB—DER 
BAŞKANI 

KOMANDOLARIN . 
SALDIRISINA UĞRADI 

Çorum'da Ticaret Tisesi Müdürü iken AP hükümeti tarafından Yozgat'ın Yerköy ilçesine sürülen Çorum Töb-Der 
Şube Başkanı Sami Akpinar, Yerköy'de komandoların saldırısına uğrayarak yaralandı. Sami Akpınar komandolar tarafından dövüldükten sonra "öldü" denilerek sokak ortasında bırakıldı. 
Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan öğretmen Akpınar tedavi altına alındı 

GAZİANTEP EĞİTİM 

ENSTİTÜSÜNDE 

Gaziantep Eğitim Enstitüsünde bir sire önce komandoların savunmasız öğrencilere ateş açıp ikisinin ölümü 6 öğrencinin de yaralanması olayıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Bu arada cinayet olayı ile ilgili TİKP İl Başkanı Mustafa Berk'in basına açıklaması ihbar kabul edilip tanık olarak dinlendi. Ayrıca Eğitim Enstitüsünde komandoların tertibi ile ilgili görgü tanıklarının savcılığa gidip tanıklık yapmaları istendi. 

MHP'lilerin bir süre önce okulu ele geçirmek amacıyla ( tertipledikleri cinayet olayından sonra okulda gerginlik hâlâ sürüyor. Bu arada olay tanıklarının belirttiğine göre cinayete adı karışanlardan Mehmet Torun, 
Eşref Altıkat ile Islahiye ilçesinde bir yeri bombalamaktan iki yıla mahkum olup hâlâ aranmak- ta olan Osman Kuş adlı komandoların yakalanamadıkları bildirildi. Bu arada Körler Okulunun yanındaki bakkal dükkanında komandoların silahlı olarak bekledikleri öğrenildi. 

Öte yandan Antep Egitim Enstitüsünün açılmasından sonra Balıklı durağına güç yığan komandoların Gaziler ve Alaybey Caddelerinde esnafa zorla gazete ve dergi sattıkları a ` 
— SALDIRGAN 

KOMANDOLARI 
"YAKALAYAN POLİS 

— SÜRÜLDÜ 

Mart ayında yapılan 
Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi Akçakale'ye gelerek çeşitli olaylar yaratan üç komandoyu yakalayan Sohbet isimli bir polis memuru sürgün edildi. Komandolar ise serbest bırakıldı. 

Akçakale'de Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce MHP'liler çeşitli olaylar yarattılar. Bu olaylarda yer alan Mehmet Gültekin, Mustafa Dağ ve Mahmut Yalçınkaya adlı komandolar gözaltına alınmışlardı. Bu üç şahıs Akçakale'de bir dükkanı yakmak isterlerken suç üstü yakalanmışlardı. Komandoların 3 Nisan günü yapılan duruşmalarında hakim üç sanığı da serbest bıraktı. 

ERZURUM'DA | 

Erzincan, Erzurum ve 
Kars İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından son bir ay içinde 238 kişinin yakalandığı ve bunlardan 96'sının tutuklandığı ayrıca 16 tabanca, 1 
mavzer, 1 av tüfeği, 4 otomatik piyade tüfeği, 16 
uzun namlulu silah ve çok sayıda mermi ve patlayıcı maddenin ele geçiildiği açıklandı. 


KONGRE ILANI 


Derneğimizin 26 NIsan 1980 Cumartesi günü saat 14.00'te Türk Tabipleri Odası Salonunda olağanüstü seçimli kongresi vardır. 

Sayın üyelerimize duyurulur.... | 

Çoğunluk o sağlanamazsa 3 Mayis 1980 Cumartesi aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır. 

istanbul Üniversitesi 

İstanbul Tıp Fakültesi 

Yüksek Hemşire Okulu 

Dayanışma Derneği 
Yönetim Kurulu 


GÜNDEM 


1—) Açılış. 

2—) Başkanlık seçimi. 

3—) Yönetim Kurulu raporu (Yönetim Mali) 


Divan 


4—) Denetleme raporu 
5—) Her iki rapor için görüşme, 

6—) Yönetim Kurulunun aklanması, 

7— Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi 
8—) Dilekler ve Kapanış 


Adres: 
Türk Tebibier Odası 
Türk Ocağı Cad: 19 
Cağaloğluji stanbul 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A, $n adina sahibi ve 
Genel Yönetmeni, 


ORAL ÇALIŞLAR 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haher ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdüri” O,.GÜRHAN ERTÜR Ankara Temsilcisi: DOĞAN YURDAKUL 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 (1 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak Tel: 13 1090 
— 25 25 54 (JADANA: Atatürk Cad.113. Sok; Sefer İşhanı Ket: 3 No:16 Tel: 103 42 O TRABZON: Cumhuriyet Mah. 
Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00: C DİYARBAKIR: Beyazıt İşhanı, Kat:3, No:30, Dörtyol Tel:3857 - 


Cağaloğlu - İstanbul 
Tel: 26 52 44-26 61 78 
İdare Tel: 26 54 37 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR 
Dağıtın.: GAMEDA 


Yurtici Yurtdışı 

3 aylık 9001L. .3aylık 1125 TL. 
Gaylık 1800TL. Gaylık 2250 TL. 
Tyıltik 3600 TL. 1 yıllık 4500 TL 


“NOT: Yurtdışı abone ücretine gönderilen üi: keye göre ucak portam ücreti eldenir. 


2.4.6, sayfalar (Sütun/snt) 250 TLO 3.5.7 
sayfalar (Sütun/sat) 300 TL C8. sayfa (Sütun /snx.) 400 TL D'S. sayfa renkli (Sütun/snt.) 
500 TLO Yayın ilanı (Sütun/snt.) 100 TL C 
Degun Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 Ti. 
D)'Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


ALMANYA į FRANSA 
Bergerstr. 146/2) 95 Ruedela 
5 Frankfurt | Jongulere, 

MEn 60 | 75017 Paris 

ci 


0511 437 595 


ISVEÇ HOLLANDA | İSVİÇRE 


Ch. des Cotes I 
1020 Renens 
Tel: 

342172 


BELÇİKA 
188 rue | 


THL -OPETI 


1030 Brüxelles 


Josaphat, 
Tel: 6472 120 


GÖRÜ 


AYDINLIK— 


Sizin modelinizle Cephe'nin modeli arasında ne gibi farklar vardı. Sonra nasıl ortak eylem koydunuz? 
TÜRKAN— Mahir'in dediği doğru. Bizim iki elimizde d» silah vardı,Onları kitabi bulu yorduk, SEYFİ ALKAN— Ben bu ayırımı hiç bir zaman anlayamadım. İki ayrı örgüt olmasını hiç anlayamadım. Bazı yakınlaşmaları bensirdirürdüm, Bazı birleşme girişimleri oldu. 
Genel olarak bir yaprak dökümü dönemiydi. Mahirler de Denizler de yakalanmıştı. Girişimler sonuç vermedi. İki taraf da ağır darbeler yemişti. 
Yıkım içindeydik. Par- 


çalanmıştık. 


ME 


AYDINLIK— THKO' 
lular 12 Mart öncesi yapılan siyasi tartışmalarda yer almıyorlardı. Bunun nedeni neydi? 

TÜRKAN SABUNCU- 
Devrimciler arasında tartışmalar 1970 yılında çok yoğunlaşmıştı, Bizden hiç bir arkadaşımız kitle önünde görüşlerimizi dile getirmedi. Önderlerimiz, "Biz salonlarda gevezelik yapmayız. Biz bu işi silahla sapacağız" diyorlardı. 

SEYFİ ALKAN— Esas olarak kitle önünde tartışacak sistemli siyasi görüşlerimiz yoktu. 

TÜRKAN SABUNCU- 
Aramızdan bazıları dışımızdan kişilerle tek tek 


tartışmalar yapıyorlardı. 


E 


Filistin 


kurtuluş örgütleri 


El Fetih Filistin'i halk savaşı yoluyla kurtarmayı amaçlıyor. Hedefi demokratik ve laik bir Filistin devleti kurmak. Bu devlet bağımsız olacak ve öteki Arap devletleriyle karşılıklı iç işlerine karışmama temelinde çok sıkı bağlar kuracaktır. 


Halk cephesi dar milliyetçi görüşler savunuyor. 
Sosyalist bir devlet kuracaklarını ama bunun bir Arap devleti olacağını söylüyorlar. Cephe'ye göre Filistin'deki Yahudilerin hepsi aslında Arap'- 


tır. 


İLİSTİN'in kurtuluşu için mücadele eden örgütler Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesinde toplanmıştır. FKÖ içinde başı çeken en güçlü hareket 
El Fetih'dir. Bu örgütlerden bir bölümü Filistin dışında, bir bölümü t de Filistin'de etkinlik gösterirler, 

Burada ilkönce adı belgelere geçmiş, belli başlı örgütlerden sözedeceğim. 


Al-Feth 


Bizim EJ Fetih dedigimiz Al #eth'in asıl adı Filistin Kurtuluş Hareketi anlamına gelen "Hareketi Tahrir Filitin''dir. Bu üç sözcüğün baş harfleri tersten başlayarak birleştirildiğinde FETH kısalt ması ortaya çikar, 
El Fetih'in başkanı 
Yaser Arafat'tır. Arafat aslen Filistinlidir fakat çoğunlukla Mısır" 
da ve Kuveyt'te oturmuştur. 
El Fetih, içinde her kanattan insanın barındığı, asıl belirleyici Karakteri yurtseverlik olan bir örgüttür, Lübnan ya da İsrail revizyonist partilerinden kopan insanlardan, dini ideoloji sahiplerine kadar herkes, burjuvazinin ve küçük burjuvazinin temsilcileri El Fetih içinde bulunabilirler. 
El Fetih'in öndergenellikle Mısır'da eğitim görmüş kimselerdir. Bunlar Filistin Öğrenci Birliği'nin önderleriydiler. Ayrıca bir zamanlar Müslüman 
Kardeşler Örgütü'nün üyesi olduklarını çekinmeden söylerler. Olayların gelişmesiyle Filistin mücadelesini esas almışlar ve Müslüman Kardeşler Örgütünden ayrılmışlar 

Bu örgüt aynı zamanda Kuveyt'te bulunan Hizbüt Tahrir örgütüyle birleşti. Ön- 


leri 


demokratik ve laik bir 


Filistin devleti kurmak, 


Bu devlet bağımsız ola- 


caktır, nin mayacak, onların da kendi iç işlerine karışmasına izin vermeyecek: 


Arap ülkeleri- 


Bu devlet bir Arap dev- 


leti olacaktır. Filistin Arap devleti Arap ulusunun ayrılmaz bir parçasıdır. 

Kurulacak devlet için henüz toplumsal bir model belirlenmiş değildir. Bugün toplumsal çelişkiler geri plana itiliyor, Yine de Arap sosyalizminden, Nasırcılıktan etkilendiği söylenebilir. Cezayir devrimini kendilerine örnek alırlar 

El Fetih'in temel meselesi. ;siyonizmledir. Buna karşı mücadelede herkesle ittifak yapabileceklerini söylerler, 


Filistin'in kurtuluşu için halk cephesi 


Bu örgütün başkanı aslen Filistinli bir Hr ristiyan olan George Habbaş'tır. Hareket aslında, Ürdün, Lübnan, 
Suriye ve Irak'ta gelişen çok tutucu, milliyetçi ve darbeci görüşleri benimseyen Arap 
Milli Hareketinden (Hareket-İ Kavmi El Arab) doğmuştur. Arap birliğini savunan, iktidara darbe yoluyla gelmeyi amaçlayan bir küçük burjuva hareketi olan 
Arap Milli Hareketi 
Baas'a yakındı. Daha sonraları Nasırcılıkla birleşip, Nasır'dan destek aldığı biliniyor. 

Gerçekten de bu hareket Irak'ta ya da Ürdün'de olsun, birçok askeri darbelere karıştı. 
1960'larda ürdün Kıralığından kesin bir darbe yedi. Geniş tutuklamalar oldu. Ayrıca bir darbe de Irak'ta ye- 


iç işlerine karış- 


derlerinden biri de İslam Kurtuluş Örgütün- 
El Fetih'in bu- bin dolayında 


dendir 
gün 8 
silahlı gücü vardır 


Demokratik ve laik bir devlet 


Örgütün görüşleri kısaca şöyle özetlenebilir. 
El Fetih Filistin'i halk yoluyla kurlarmayı amaçlıyor. Hedefi 


savaşı 


di 

Bundan sonra yavaş yavaş Filistin'e dönme- ye başladı. Filistin Devrimi ilerledikçe, özellikle 1967'den sonra, Halk Cephesi biçimini alma- ya başladı. Bugün hem 
Parti hem Cephe olarak çalışıyor. Parti gizlidir ve adı Sosyalist Emek Partisidir (Hizb El 
Amal El İştiraki). 
Bugün çalışmaların açık ve daha çok cephe biçiminde sürdürülmesi gerektiğini savunuyorlar. 


İp: EF EA 
SISTEMLI SIYASI NM T 


ŞLERİMİZ YOKTU 


W Seyfi Alkan:“Şimdiki eylemcilere soruyorum, düşüncelerinizi örgüt içinde açıkca söyleyebiliyer musunuz?” 


8 önderlerimiz, “Biz salonlarda gevezelik yapmayız. Biz bu işi silahla 
yapacağız” diyorlardı. Kafamızda açık olan tek şey, silahlanıp dağa çıkmaktı 


8 Türkan Sabuncu:”THKO benim için 1971'de yıkıldı. Hapisten çıktıktan sonra 
doğru yola gitme cesaretsizliği gösterdim. 
Eski arkadaşların suçlamalarından çekiniyordum” 


m “İllegalite adına insanlar doğal çevrelerinden kopartılıyor, belli kimselerin hegemonyası altına giriyordu. İnsiyatif ve kendine güven kalmıyordu” 


Bunlar da derinlemesine gitmeyen tartışmalardı. 
SEYFİ ALKAN— Kanımca Mahir'le Deniz tartıştılar. Fakat tartıştıklan taktikseldi. İdeolojik 


ve siyasi yanı yoktu, 


TÜRKAN SABUNCU- 


Kafamızdaki açık görüş şuydu: Silahlanarak dağa çıkıp savaşmak, Devrimi nasıl yapacaktık hiç dü- 


şünmüyorduk. 
AYDINLIK— 


Neden sonradan bu tür eylemleri ve örgütü bıraktınız? Sizi 


buna iten etkenler neler- 


di? 


Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanı Yaser Arafat. 


Hayfa'ya giden yol... 


Cephe darbeci ve dar milliyetçi görüşleri savunuyor. Şöyle diyorlar: Sosyalist bir devlet kuracağız ama bu bir Arap devleti olacak. 
Buradaki Yahudilerin hepsi aslında Arap'tır. 
Biz onlara toplumsal haklarını verebiliriz ama bir Arap devletinin kurulması ilk koşul dur, 

Uluslararası düzeyde 
Japon Kızıl Ordusu, Kızıl Tugaylar gibi örgütlerle ilişkileri var. İlk uçak kaçırma olayını gerçekleştirdikleri için çok övünürler. 

Milli mesele konusunda yanlış düşünceleri ve uygulamaları vardır. Filistin'i kurtarmak için önce bütün Arap düzenlerini yıkmak gerektiğini savunuyorlar. 
Bunu, önce Amman'ı 
Hanoi yapmak, sonra İsrail'deki Saygon'u ele geçirmek biçiminde ifade ediyorlar. 

Kara Eylül olaylarında katliamın bir nedeninin de Halk Cephesinin keskin tutumu olduğu yolunda genel bir kanı vardır. Lübnan iç savaşında sloganları şuydu: "Hayfa'ya giden yol Beyrut'tan geçer" 

Ittifaklar sorununu biraz olsun kavradıkları söylenemez, Uzun bir süre kendilerini toplumdan ve FKö'den tecrit ettiler. Bir ara uçak kaçırma olayları- nın hatalı olduğunu söylediler. Ancak tutarlı bir özeleştiri yapmadıkları için yeniden geri döndüler. 


Lübnan'ı çoktan kurtarmıştık 


İlkönceleri o Maocu bile denirdi bunlara. 
Ancak özellikle Mao Zedung'un ölümü ve üç Dünya Teorisi'nin yayılmasıyla birlikte 
Çin'e saldırmaya başladilar. Bu konuda kısasa Şunları söylüyorlar: 


SSCB ile Çin arasındaki çatışma odoktrinerdir. 
Bizim Sovyetlere eleştirimiz vardır, ancak onu sosyalist kampın önderi kabul ederiz. Yolumuz Ho Şi-Minh yoludur. Bize kim ne verirse ondan yararlamiraz. 

Halk Cephesi esas olarak Angola olayından sonra Sovyetler Birliği" 
ne daha çok yaklaştı. 
Sözcüleri Bessem Abu Şerif'in bir konuşmasında, "Sovyetler Birliği Angola'ya yaptıgı gibi bize de yardım etse, Lübnan'ı çoktan kurtarmıştık" dediğini hatırlıyorum. 


Demokratik 
Cephe 


Başkanı bir Bedevi 

olan Havatme'dir. 

` Demokratik Cephe de Halk Cephesi gibi 
Arap Milli Hareketinin içindeydi. 1969'da ayrıldılar. Ayrılık nedenlerinden birincisi Partinin mi, yoksa hareketin mi önderlik edeceği sorununun çözülememesiydi. İkincisi ise 
Arap ülkeleriyle ittifaklar konusundaydı. Demokratik Cephe daha yumuşak ittifaklar öneriyordu. Buna göre Suriye ile, milli burjuvazi ile vb. ittifak yapılabilirdi. Halk Cephesi ise bu görüşleri reddediyordu. 

Milli mesele konusunda Demokratik Cephe Yahudi halkının varlığını kabul ediyor, sosyalist bir Filistin devletinin kurulacağı, bu devlette Arap ve Yahudi halklarının birlikte yaşayacağını söylüyordu. 

Demokratik Cephe 
1973'e kadar esas olarak Mao Zedung düşüncesine yakındı. 1973'te değişen şartlarda ilk olarak küçük bir Filistin devletinin yerleşme fikrini ortaya atlılar ve Fetih'i de bu noktada etkilediler. İkinci önemli değişiklik olarak Sovyetler Birliği'ne doğru bir kavis çizdiler. Filistin'de bulunan revizyonistlerle birleşerek 


cepheyi partiye dönüştürdüler. o Demokratik 
Cephe bugün, işgal edilmiş bölgelerde revizyonist partinin Filistin devriminin temsilcisi olabileceğini savunmaktadır. 

Oysa öteki kurtuluş örgütleri geçici olarak ittifak yapsalar da, bu revizyonist partiyi tanımazlar. Nedeni şudur: Filistin devrimi başladığında bütün revizyonistler bu hareketi Amerikan oyunu ya da maceracılık olarak nitelediler ve silahlı mücadeleyi reddettiler. Dolayısıyla revizyonist partiye genellikle pek kulak asılmaz Filistin'de, Ancak onun görüşlerini çürütecek bir ideolojik mücadele de açılmamıştır. 

El Fetih İran'da öteden beri Halkın Mücahitlerine yardım eden bir örgüttür. Halk Cephesi, Halk Fedailerine yardım eder, Demokratik Cephenin ise İran devrimine pratik olarak hiç bir yardımı olmadı. 
Son zamanlara kadar sustu, İran'da devrim olunca, bütün yaptıkları Homeyni'nin fotoğrafını büroya asmak oldu. 


Demokratik cephenin kurtardığı... 


Ayrıca Lübnan” iç savaşında Lübnan'daki revizyonist partiyle birlikte kurtarılmış bölgeler yaratıp, buralarda devlet kurmayı en çok Havatme teşvik etmiştir. İç savaşın en kızgın döneminde Demokratik Cephe hiç güç kaybetmedi. Çünkü savaşa girmedi. Halk Cephesini öne sürdü. Halk Cephesi yiğitlik uğruna çok kayıp verdi. 
Sonra El Fetih'in arkasına sığındı. En sonunda da bunların kurtardıkları bölgelere gidip propaganda yaptı, "Burayı Demokratik Cephe kurtardı " diye. 


Devam 


RECEP SAKIN— Birinci THKO davasında 16 
kişi içerde birlikteydiler, Bunun olumlu etkisi olduğu kadar olumsuz etkisi de vardı. İçerde birbirimizden cesaret aldık, faşizme karşı direnişte birlikte hareket edebildik. 
Bu olumlu yanıydı. Ama olumsuz yanı ağır basıyordu bu birliğin, Kendi dışımızdaki siyasi tartışmayı reddediyor ve tepki duyuyorduk. Bunu da birbirimizden aldığımız cesaretle ve birbirimizi etkileyerek yapıyorduk. 
Dışımızdaki fikirlere karşı koyabilmek için eski fikirlerle sarıldık, Örneğin Kıbrıs çıkartması konusunda müdahalenin haksız olduğunu savunan Aydınlık'a hak veriyorduk. Aydınlık kendi ideolojisiyle tutarlıydı. Ama açıkça kabul edemiyorduk. Lenin'in "Ne Yapmalı" kitabından aklımızda kalan tek şey, bu dönemde kurulan parti revizyonist olur sonucuydu. TİKP'nin kurulmasını tartışmadık bile MAO' 
yu okurken bile içimiz- deki maceracılığı körükleyen yönler cazip geliyor onları kabul ediyorduk. 

Dışarda kalanların fikirleri ise değişti. 
TÜRKAN SABUNCU- 
Aranıyorduk, Doğru eylem çizgisini arıyorduk. 
Ama öyle bir harekete girmiştik ki nereye gidebilirdik? 

SEYFİ ALKAN— Hareket bizi öyle bir noktaya getiriyordu ki, içimize giren samimi unsurlar harcanıyordu. Bize katılan doğal işçi ve öğrenci önderleri aramızda sessizleşiyor, pasifleşiyor, mahvoluyorlardı. Dejenere oluyorlardı. Bir öğretmen tanıdım. Adam ailesini, çoluğunu çocuğunu bırakıp eylemci olmak istiyordu. Doğru olan bu, sanıyordu, Önderler de onu bu yolda körüklüyorlardı. 

Öte yandan illegal örgüt 


olmak nedeniyle insanlar doğal çevresinden kopartılıyor, belli kimselerin hegemonyası altına giriyordu. İnsiyatif, kendine güven kalmıyordu. 
RECEP SAKIN— Biz birilerine dayanarak yürütüyorduk,. Artık yeni katılanlar bizlere dayanmak istiyorlardı. Oysa biz yenilgiye uğramıştık. Örgüt olarak yıkılmıştık. Ma- 


dalyonun ters yüzünü görmüştük. o Sorumluluk sırtımıza binmişti. Biz 


yaşadıklarımızın sonucunu bildiğimiz için yeni katılanların da bizim durumumuza düşeceğini dü- 


şünüyorduk. Böyle bir örgütte kalmak istemiyorduk. 


TÜRKAN SABUNCU- 
THKO benim için Haziran 1971'de yıkıldı. Hapisten çıktıktan sonra doğru yola gitme cesaretsizliği çektim bir süre. 
Bir yandan eski arkadaşlarımın suçlamalarından da çekiniyordum. Bir süre böyle gitti. Ama doğru yolu buldum sonunda 
Ölen arkadaşlarımın da, yaşasalardı, doğru yolu bulacaklarını odüşünüyorum. 

SEYFİ ALKAN— Örgüt içerisinde demokrasi yoktu. Düşünce açıklama yerine yasaklar vardı. 
Cezaevinde  görüşçülerle görüşme yasağı, dışarda, kadrolardan ayrı şeyler düşünüyorsan, görüşünü açıklama yasağı vardı. TH-KO'nun, kitlelerin içinde, insanları mahveden, değirmende öğütürcesine öğüten bir niteliği vardı. 

AYDINLIK— Darbeciler gençlik hareketine nasıl sızdılar? 

SEYFİ ALKAN—Gençlik o günkü koşullarda, cuntacıların etkisine girdi, Gençliği maceracılığa itenler darbeciler oldu. 
Darbeciler örgütlere sızıyorlar, orada ahbap-çavuşluklar kuruyorlardı. 

68 gençlik hareketi 
mutlaka maceracılığa giderdi demek doğru olmaz, Gençlik hareketi olarak doğru bir hareketti. 
Ama gençlik darbecilikle açıkça mücadele edemedi. Darbeciler örgütlere yardım ediyorlardı, örgütler onların işlerine yarıyordu. Örgütlere hatta 
eylem öneriyorlardı. 9 
Mart günü darbe olacak biz de katılacağız, diye bekleyenler vardı. 

TÜRKAN SABUNCU- 
12 Mart Muhtırası karşısında Hüseyin şöyle diyordu; "İyi Tomson toplanır." Üzerinde fazla düşünmedik. 12 Mart halkın üzerine çöktü. Biz ise halkı düşünmüyorduk. 

SEYFİ ALKAN— Halkı sürü gibi görüyorduk. 
Öte yandan biz de sürü 


Disko dansları ABD Dostluk Derneğinde öğretiliyor 


HKOLULAR | 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gibiydik. Çobanı kurt yedikten sonra sürünün darmadağın ortada kalması ise kaçınılmaz sondur. 

AYDINLIK— Bu tür eylemleri devam ettirenlere öneriniz ve tavsiyeniz nedir? 

RECEP SAKIN—Şimdiki sol adına eylem koyanların kendilerine şunu sormalarını öneriyorum: Arkadaşlarınızdan ahbap-çavuşluk ilişkisinden koptuğunuz zaman, tek başımıza kaldığınızda ne düşüneceksiniz? o Çünkü bu tür maceracı eylemler sizi bu noktaya mutlaka getirecek. Yakalanma olacak, çatışma olacak, korkulacak, cesaret kırılacak, buna benzer olaylar yaşanacak ve yalnız kalacaksınız. Şimdiden o günü düşünün, Siz o zaman ne yapacaksınız? Bizden farkınız ne olacak. 
Devrime yararınız mı, zararmız mı olacak? Bu hesabı şimdiden yapıp ona göre davranın. 

İrfan Uçarlar,;, Yusuf Küpeliler, Münir Ramazan Aktolgalar, Nahit Töreler gibi insanlar da zamanında çok "cesur" insanlardı, Sonları ne oldu? 
Birer dönek ya da hain. 
Türkiye'de ihanet çizgisi izleyen sahte TKP'yle birleşenler' oldu. Abdülhamitleri, Menderesleri, Demirelleri ülkenin en büyük önderleri olarak gösterdiler. Bu onları Kurtarmaya yetmeyince gidip Kusya'nın 5. kolu 
TKP ile birleşenler oldu. 
Aralarında direnenler de oldu. Ama onlar da degişti. Artık hiç kimse THKO'da dağa çıkalım demiyor,Onlar bile değişti, Onlar bile yanlış yaptıklarını söylüyor, Örnek aldığınız insanların yanıldığını görmelisiniz. 

SEYFİ ALKAN—Şimdiki eylemcilere soruyorum: Düşüncelerinizi açık olarak söyleyebiliyor musunuz? Sizin bulunduğunuz kurallar içinde bile söyleyebiliyor musunuz? 
Yoksa tümden yasak mı? 

Düşüncelerin açıkça söylenmediği, tartışmanın serbestçe yapılmadığı devrimci bir örgüt olabilir mi? Olamaz. Olursa 
71 Mart, Nisan, Mayıs ve 
Haziran sonu gibi olur, Belki de daha kötüsü. 

Bir insanın devrimci yapısını belirleyen şey, onun kitle mücadelesin- deki yeridir. Kitleleri devrime bir adım olsun yaklaştırabilmesidir. Kişileri örgüte kazanmak, sonra da ölüme göndermek devrimci çalışma değildir. 


Devam edecek 


Yanıp sönen ışıklar arasında bir şarkıcı yüksek pistte dansederek dolaşır yor. Aşağıda yaşları 15-17 arasında değişen geçnler diskjokeyin "haydi dans edelim" diye bağırmasıyla birlikte başlıyorlar dansa. 15 yaşındaki damını evirip çeviriyor, yeni delikanlı olmuş kavalyeler. Ardından balon patlatma yarışmaları düzenleniyor. Batıda "'delilik bu” diye nitelendirilen disko danslarını ilk Yeditepeden programı getirmişti geçtiğimiz ay ekrana. Yeditepeden yapımcıları bu programla milyonlarca seyirciyi, özellikle de gençleri diskoteğe sokuvermişti televiz yon aracılığıyla, 


Tabii her şeyin bir ilmi olduğu gibi disko dansının da bir ilmi var, Uluslararası disko yarışmasından eksik kalmayan bir ülkeyiz ve bu alanda çok ciddi çalışmalar var. Disko dansları Amerikan Kültür Derneğinde Amerikan Dostluk Derneğinde öğretiliyor. Amerikalılar kredi yardımı konusunda belki biraz eli sıkı davranabilirler ama dans öğretmekte yardımlarını esirgemiyorlar, Televizyonda dış kaynaklı disko programlarının sıklaşması yerli diskoculuğumuzu geliştirmek için büyük gayrette olduğunu gösteriyor televizyonun. 


e DEAŞ Ey 


huzursuzluk 


Divriği, Sivas'ın 20 bine yakın nüfüdu bir ilçesidir. 

Adını belki büyük demir cevheri yataklarına sahip olması nedeniyle duymuşsunuzdur, belki de geçenlerde TV'deki "Türkiyem"' yarışmasında Selçuklulardan kalma Ulu Camisinin sorulması nedeniyle. 

Divriği'de şimdi huzursuzluk var, tedirginlik var. 

Böyle küçük bir yerde huzursuzluğun nasıl yaratılabildiğini belki merak edeceksiniz. Onun içinsizlere böyle bir ilçede ne kazanlar kaynatıldığını anlatmalıyım. 

İkinci MC'nin sonuna kadar MHP ilçede bölücülüğe kuvvet vererek belli bir gerginlik yaratmıştı, Buna tepki olarak halkın çok büyük bir çoğunluğu 1977 seçimlerinde CHP'ye oy verdi. Seçimlerden sonra MHP'nin de tecrit olmasıyla ilçede eski huzurlu günlere dönülmekteydi. 
İşte tam bu noktada yeni bir anarşi kaynağı ilçeye sızmaya başlayarak, özlenen huzuru iyice ortadan kaldırmaya girişti. 

Yeni mihrak, kendine solcu süsü veren bir 


grup zibidiyle bunları himayesi altına alan CHP ilçe yönetimi. 

Siyaset ve programları: Sahte solcu bir grubun madene ve giderek ilçeye hakim olma arzu- su ve bununla birleşen birtakım CHP yöneticilerinin mahalli menfaatleri ve parlamenter olma sevdaları. 

Kullandıkları araç ise çok korkunç bir bölücülük: Din istismarı ve Alevi-Sünni ayırımının kışkırtılması. Evet, yanlış okumadınız. MHP'nin kullandığı bu bölüçülük, Divriği'de MHP'nin eski güçünü kaybetmesi nedeniyle birtakım sahte solcular ve CHP tarafından kullanılıyor. 

Tekrar geri dönelim. 

Divriği demir madeni işletmelerinde 1700 civarında işçi çalışır. Tek sendika olan Cevher-İş, ‘CHP'li veya ilerici yöneticileriyle işçilerin büyük çoğunluğunun desteğiyle temsil edilmektedir. 

Gel zaman git zaman, Ecevit hükümeti dönemde işletmeye Mustafa Gökçedağ adında bir Teknik Müdür atanır, Bu mühendis, okul arkadaşı olan Çetin Uygur'un Genel Başkanı olduğu Yeraltı Maden-İş Sendikasını işletmeye sokar. Daha sonra Teknik Müdür işçi alımı için göstermelik bir sınav yapar. Divriği'de birçok insan işsiz beklerken, Trabzon, Adana ve Erzurum gibi yerlerden getirilen militanlar işyeri- ne sokulur. Sınav koşullarına sahip olan vasıflı kişiler işe alınmaz, gerekçe olarak da kendileri gibi düşünmemeleri gösterilir. Hatta işe almak istemedikleri bazılarına sınav diye şunları sorarlar: "Çocuk bezi nasıl yıkanır?", "Samsun sigarasının boyu ne kadar?” "Davar nasıl güdülür?" 
“Hangi partiye oy verdin?", "Hangi köydensin? 

Böylece girdikleri madeni üs olarak kullanarak, Divriği'ye hakim olma faaliyetine başlarlar. 
Ancak gerek işçilerin, gerekse halkın tepkisi bunları tecrit olmaya götürünce, bu kez olmadık yöntemlere başvurmaya girişirler. 

Yukarıda sözünü ettiğim Alevi-Sünni ayırımına dayanan din istismarcılığı başta gelen yöntemdir. İşçilere,'Bu iş artık Alevi-Sünni işine döndü, Cevker-İş Sünnilerin, faşistlerin sendikasıdır"' diyorlar, İlçede ise CHP İlçe Başkanı Sani Yıldırım'ın himayesine dayanarak aynı bölücülüğü sürdürmeye çalışıyorlar, Karşılarında en hü- 


(Devamı sayfa 7 sü. 3'de) 


HABERLER 


FLIPPER 


BARANA 


Barana programının bu akşamki bölümünde, Ağrı yöresi erkek halk oyunları, yörede yapılan askere uğurlama töreni içinde sergilenecek. İzmir Gençlik Kültür Merkezi Halk oyunları ekibi Koçaklama, Zeyniko, Lorke, Sallama oyunlarını oynavacaklar, 


KÜÇÜK EV 


Sürekli filmin bugün yayınlanacak olan bölümünün adı ALDATMACA, 


POP MOZIK 
KAPTAN ONEDİN 


HABERLER 


MINIK KONSER 


KAYNANALAR 


e e e m an ee 
Programın 2, bölümünde Kantarların 


damadı Temuçin bürosuna yeni bir sekreter almıştır. Bu aile için büyük bir 


sorun olur, 


YEDITEPEDEN 


Yeditepeden programında bu akşam Ersan, Bedia Akartürk, Ceylan Ece, Özdemir Erdoğan, Füsun Önal, Şenay, Gökçen Kaynatan, Göksel A 


lacak. 


A SAINT'IN DÖNÜŞÜ 


HABERLER 
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